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Jezus Christus Is de Ware God 
En het Eeuwige Leven 

 

 

 

Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen,  
en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen  

onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. 

Daniël 12:4 

 
 

 

Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven  

verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich  

laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen  
zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het  

verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. 

Daniël 12:9-10 

 
 

*** 

 

 
Neem voordat u begint met het lezen van dit Onderricht een  

paar minuten de tijd om te mediteren over de volgende vraag: 

 

 

 
Waar zult u uw Eeuwigheid voorbijgaan? 

 

In de Hemel? 

 
Of 

 

In de Hel? 

 
 

De Hel is Echt, en het is Eeuwig. 

Denk er over na! 

 
 

 

 

 

 
 

Geniet van uw lezen! Moge God Zichzelf aan u openbaren! 
  



 
 

 

 
 

Waarschuwingen 
 

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier  
een bron van handel vormen. 

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te 

verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op 
voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd 

of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd. 

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze 
onderrichten en getuigenissen te commercialiseren! 

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen 

graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website 
www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen! 

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, 

maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God. 

 
Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der 

hel? Matteüs 23:33 

 

 
Beste Lezers, 

 

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte 

versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org. 
 

 

Wij willen u erop wijzen dat dit Onderricht in het Engels en Frans is 

geschreven. En om het voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te 

maken, hebben we computerprogramma's gebruikt om het in andere 
talen te vertalen. 

 

Als u fouten ontdekt in de vertaalde tekst in uw taal, aarzel dan niet om 

ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij ze kunnen corrigeren. En 
als u God wilt eren en het werk van God wilt bevorderen door de 

Onderrichten in uw taal te vertalen, voel u dan vrij om contact met ons 

op te nemen. 

 
Veel leesplezier! 
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HET GEESTELIJKE GEVECHT 
(Bijgewerkt op 05 06 2024) 

 

1- INLEIDING 
 

Geliefden in de Heer, ik dank aan Jezus Christus onze Heer en Meester, die mij 

gekozen heeft, omdat Hij een getrouw persoon mij heeft geoordeeld, door mij 
als apostel in deze einde der tijden te vestigen, door mij met de taak 

toevertrouwen om Zijn volk wakker te maken, en om de harten van de ware 

kinderen van God die zijn verstrooid, tot de hemelse Vader opnieuw te brengen, 

voordat de bazuin luidt. 
 

God de Vader heeft gewild door Zijn Zoon Jezus Christus, Zijn woord aan mij 

openbaren, zodat u en ik naar de waarheid kunnen terugkeren, naar het 
onverdunde Evangelie, zoals onze eerste broeders het leefden. Daarom zegene 

ik de Heer die mij niet alleen in staat stelde Zijn volk terug te brengen naar de 

waarheid, maar ook om degenen te veroordelen die op hun gemak waren in het 

valse evangelie en die beweerden onwetend te zijn; opdat de profetie van de 
Heer in Maleachi 3:18 vervuld kan worden "Dan zult gij tot inkeer komen en het 

onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God 

dient, en wie Hem niet dient." 
 

Nu jullie genoeg onderrichten hebben gehad om kinderen van God te worden die 

zijn verankerd op de gezonde leer van onze Heer Jezus Christus, kan ik nu 

zonder veel voorbehoud uw geest verhelderen over Geestelijk Gevecht, waarin 

we allemaal begaan zijn. 
 

Wat is het Geestelijke Gevecht? Geestelijk Gevecht, is het leven dat wij, 

Kinderen van God, gered door genade, en bedekt door het prachtige bloed van 

de Heer Jezus Christus, de enige ware Heer, geroepen zijn om in deze 
buitenlandse wereld te leven, in het midden van wolven, slangen en 

schorpioenen dat satan en al zijn agenten vertegenwoordigen. Daarom is het 

Geestelijke Gevecht niet iets dat een Gods kind kan ontsnappen, noch is het een 

oorlog die we kunnen vermijden, door bijvoorbeeld vrede te sluiten met satan. 

We kunnen nooit vrede sluiten met satan. 
 

Satan is niet de God van de vrede, maar hij is de god van de oorlog. Satan heeft 

de Hemel gemist, de Hel is voor hem gereserveerd. Zijn unieke missie is nu om 

iedereen of minstens het groter aantal van personen te brengen met hem in de 
Hel. Hij heeft niets te verliezen in deze oorlog, maar alles te winnen, en dat is 

zijn enige zorg, door de dag op te wachten dat de Heer hem zal werpen in het 

meer van brandend vuur dat nooit gedoofd zal worden. Weet dus dat elk kind 

van God, of hij het nu leuk vindt of niet, betrokken is bij dit gevecht. Dit 
impliceert dat als u tegen satan vecht, hij tegen u zal vechten en als u niet tegen 

hem vecht, hij tegen u zal vechten. Daarom, of u nu vecht of niet, u wordt 

gevochten. 

 

Wat te doen dan? Zich het uitrusten voor oorlogvoering en bereid zijn om te 
vechten. En ik geloof dat al de vorige onderrichten die ik u heb gegeven, genoeg 

zijn om u uit te rusten om tegen satan te vechten en overwinnaar te zijn; omdat 

deze onderrichten uw geest hebben gewekt met betrekking tot de afvalligheid 
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en de verleiding van de eindtijden, en ze hebben u teruggebracht naar de 

doctrine van Christus die de Waarheid is, dat wil zeggen, de Bijbel zoals die door 

de Heilige Geest is geschreven en verzegeld. Want de enige zekere grond waarop 

iedereen moet staan om tegen satan te vechten en overwinnaar te zijn is de 
Waarheid. 
 

In dit onderricht zal ik met u bestuderen hoe u uzelf kunt beschermen tegen de 
aanvallen van satan en zijn agenten, en hoe u kunt voorkomen dat u telkens 

weer slachtoffer wordt van hun pijlen; en dit niveau van gevecht moet worden 

geleid door alle. We zullen ook zien hoe we zegevierend moeten vechten in het 

kamp van de vijand, en dat is wat ik heb gekozen om waar Geestelijk Gevecht 
te noemen. 
 

Onthoud, geliefden, dat het niet toevallig is dat dit onderricht over het 
Geestelijke Gevecht het laatst komt. De reden waarom dit onderricht na de 

anderen komt, is dat echt Geestelijk Gevecht noch voorbehouden is aan 

heidenen, noch aan onwetende christenen, noch aan hen die op hun gemak in 

de valse leer zijn, want satan is een ernstiger tegenstander dan wij denken. 
 

Satan is een verschrikkelijke vijand, een voldoende sterke tegenstander. 

Aangezicht hem, onze kracht, het is de Waarheid. Daarom mag het ware 

Geestelijke Gevecht nooit lichtvaardig worden genomen, en mag het in geen 
geval de speelplaats van nieuwe bekeerlingen zijn. Het echte Geestelijke 

Gevecht is voor hen die geworteld zijn op de Rots, voor hen die Jezus Christus 

hebben, en die Hem werkelijk hebben. Het echte gevecht is voor hen die in de 

Waarheid leven. Daarom koos de Heer ervoor ons eerst alle onderrichten te 
geven die ons uit de godsdienst en de valse leer zouden halen. 

 

Wil satan slagen in zijn aanvallen op ons, dan moet hij heel vaak een maas in 

ons geestelijk leven vinden, dat wil zeggen in onze wandel met God. Hij is dus 

voortdurend op zoek naar mazen. En als hij er geen vindt, doet hij er alles aan 
om ze te creëren door alle mogelijke vallen voor ons te zetten. 
 

Satan die Gods woord kent, weet dat zolang we Gods wet niet overtreden, het 
voor hem erg moeilijk zal zijn om ons te raken. Om die reden assembleert hij al 

zijn leger om elke dag honderden duizend bezweringen tegen ons te projecteren, 

met als doel ons te doen zondigen of ons in een aantal fouten te doen belanden, 

zodat sommige leemten voor hen in onze levens geopend zouden kunnen 
worden. Dit zijn deze leemten die hen toegang geven tot onze levens, dat we 

meestal open deuren noemen. 
 

2- OPEN DEUREN 
 

De elementen die als open deuren naar satan kunnen worden gebruikt zijn 
talrijk, en gaan van de zonden naar personen, met inbegrip van dieren, 

beroepen, en voorwerpen. De lijst van deze elementen is lang, maar ik zal 

proberen het grootste aantal ervan op te sommen. 
 

Ik zal de open deuren hergroeperen in twee categorieën: Deuren die door ons 

geopend zijn, dat wil zeggen deuren die van ons afhankelijk zijn en wiens wij 

volledig verantwoordelijk zijn voor, en de andere open deuren, dat wil zeggen 

deze waarover we nauwelijks controle hebben. 
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2.1- Deuren die door ons geopend zijn 

 

Dit zijn de open deuren die van ons afhankelijk zijn en waarvoor wij volledig 

verantwoordelijk zijn; dit zijn de open deuren wij kunnen vermijden, dit zijn de 
dingen waarover wij controle hebben. 

 

2.1.1- Zonde 
 

Ik praat liever niet over zonden, maar over zonde, want wat voor naam zonde 

ook moge zijn, het geeft toegang tot satan over onze levens. Het is waar dat de 

grootte van de open deuren afhangt van het soort zonde dat is begaan. Maar we 
moeten begrijpen dat zelfs de zonden die slechts weinig toegang geven tot 

satan, moeten worden vermeden. Wat betreft de zonden die grote deuren aan 

satan openen, kunnen we het volgende citeren:  
 

- De hekserij in alle zijn vormen (de tovenarij, het occultisme, de sekten, de 

homoseksualiteit); 

- De moorden, (inclusief de vrijwillige abortussen), de zelfmoordpogingen, de 

moordpogingen (inclusief de pogingen tot abortussen); 

- Seksuele zonden (het overspel, de ontucht, masturbatie, alle andere vormen 

van ontucht en immoraliteit); 

- De verkrachting, de diefstal, de haat, de wrok, de weigering van de vergeving, 

de weigering van teruggave, en de boosaardigheid. 
 

Al deze zonden openen brede deuren naar de demonen en geven satan een zeer 

grote toegang op onze levens. Terwijl voor sommige van deze zonden alleen de 
biecht nodig is, is voor andere, naast de biecht, ook reparatie nodig. Dit brengt 

ons terug bij het begrip teruggave. 
 

Hekserij in al haar vormen impliceert actieve hekserij, passieve hekserij en alles 

wat met hekserij te maken heeft. Met actieve hekserij bedoel ik de beoefening 

zelf van hekserij en alle vormen van inwijdingen in hekserij, de raadpleging naar 

de doden, yoga en de andere technieken van meditatie en ontspanning. Passieve 

hekserij daarentegen bevat alle vormen van indirecte hekserijpraktijken, zoals 
het bezoeken van tovenaars, de ondervraging van waarzeggers en andere 

helderzienden, de ondervraging van helderzienden om de doden te laten 

spreken, het lezen van horoscopen, numerologie, de trekking van kaarten, de 

beoefening van vechtkunst, enz. Alle vormen van hekserij, toverkunst en 
occultisme verbinden degenen die ze beoefenen rechtstreeks met de occulte 

wereld en vestigen, of men het nu leuk vindt of niet, pacten met de wereld van 

de duisternis. 
 

De hoererij en alle andere vormen van immoraliteit omvatten alle andere zonden 

en seksuele vuilen die hierboven niet zijn vermeld. Herinner nogmaals dat de 

enige seksuele relaties die God goedkeurt, dat wil zeggen die in geen geval als 
geopende deuren kunnen worden gebruikt, de relaties zijn die in het wettelijke 

kader van het huwelijk zijn gedaan. Maar vergeet niet dat zelfs binnen het 

wettelijke kader van het huwelijk, seksuele relaties een open deur kan zijn als 

het vergelijkbaar is met zuiver dierlijke praktijken. 
 

Weet heel goed dat een normale seksuele relatie volgens God een seksuele 

relatie is tussen twee mensen van tegengesteld geslacht. Weet ook dat 
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geslachtsgemeenschap tussen twee mensen van het andere geslacht alleen 

normaal kan zijn als ze echt seksueel is, zoals zijn naam al doet vermoeden, dat 

wil zeggen een relatie tussen twee geslachten, of beter gezegd een contact 

tussen twee genitaal organen. Daarom kan een contact tussen het ene geslacht 
en iets anders, of tussen het ene geslacht en een ander deel van het lichaam, in 

de ogen van God niet worden aanvaard als een seksuele relatie. Al deze soorten 

relaties zijn slechts abnormale relaties, dat wil zeggen, zonden, zelfs in het kader 

van huwelijk. 

 
De gehuwde personen kunnen dus alleen ontsnappen aan de open deuren die 

door seksuele zonden zijn gecreëerd als ze God elke keer in hun relaties eren, 

door oneervol, afschuwelijke en zuiver dierlijke praktijken te vermijden, waar 

velen zich soms aan wagen. Het huwelijk is geen groen licht voor waanzin. Elke 
afwijking is een zonde in de ogen van God en vormt een geopende deur aan 

satan. God vergiste zich niet toen Hij man en vrouw met verschillende 

geslachten schiep; Hij vergiste zich ook niet toen Hij elk deel van het menselijk 

lichaam een andere naam gaf. Het geslacht kan dus niet de naam van een ander 
deel van het lichaam aannemen, en geen enkel ander deel van het lichaam kan 

de naam van geslacht aannemen, en mag in geen geval worden verward met 

het geslacht. 

 
2.1.2- Mensen 

 
Het concept van "mensen" als open deuren brengt ons terug naar het onderricht 

over scheiding die we in het verleden meerdere malen hebben bestudeerd. In 

het kader van dit onderricht zullen wij op dit onderwerp terugkomen, voor hen 

die dit onderricht in het verleden niet hebben gevolgd, en zelfs voor hen die dit 
onderricht al hebben gevolgd, zodat zij die Christus willen gehoorzamen voor 

hun eigen ontwikkeling, goed kunnen begrijpen wat de Heer van hen verwacht. 

Weet dat allen die niet in het kamp van Jezus Christus zijn, zich nog steeds in 

het kamp van satan bevinden en zo een open deur voor ons vormen. Satan kan 
ze op elk moment gebruiken om ons te raken, omdat ze onder zijn controle zijn 

en gemakkelijk door hem gemanipuleerd kunnen worden. 
 

2.1.3- Dieren 
 

Satan en zijn agenten gebruiken ook vaak huisdieren, zoals honden, katten, 

enz., om ons te raken. Wees dus niet verbaast dat in het Westen, waar deze 
dieren worden aanbeden, ziekten zoals astma en andere ziekten veroorzaakte 

door dieren veel voorkomen. We moeten ons ontdoen van zulke dieren. 
 

Zelfs de dieren die we voor voedsel fokken, zoals kippen, geiten en andere dieren 

die voor voedsel bestemd zijn, kunnen door agenten van satan worden uitgebuit 

om ons schade toe te brengen. Maar aangezien het nut van deze voedseldieren 

goed vaststaat, moeten we ze houden. We moeten er alleen voor zorgen deze 

dieren te bedekken met Jezus' bloed. 
 

2.1.4- Beroepen 
 

Er zijn beroepen die wijd open deuren vormen voor satan, en al degenen die ze 

uitoefenen zijn zeer blootgesteld aan satanische geesten. De kinderen van God 
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moeten dergelijke beroepen vermijden. Onder deze beroepen kunnen we 

citeren: De bewakers van de lijkenhuizen, de mensen die de doden wassen, de 

mensen die op lijken werken, de psychologen, de psychiaters, degenen die 

werken voor onevenwichtige mensen en geesteszieken, artistieke beroepen, en 
al degenen die werken op plaatsen met een hoge satanische concentratie zoals 

begraafplaatsen, nachtclubs, casino's, bars, bioscopen, opera's, theaters, 

dansclubs, schoonheidssalons (kapsalons, salons van manicure-pedicure, van 

kinesitherapie, van acupunctuur, van cosmetische chirurgie, van ontharing, van 
make-up, van looien, van tatoeages, van piercing, enz.).  

 

De Kinderen van God moeten vluchten voor alle beroepen die voortkomen uit 

boosaardigheid, die impliceert boosaardigheid of die leiden tot boosaardigheid. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij degenen die de auto's van mensen meenemen 

in beslag, die bekeuringen op auto's zetten, enz. U moet weglopen van alle 

beroepen die u boosaardige maken. 

 
Er zijn ook beroepen die open deuren voor satan vormen, maar dat Gods 
kinderen kunnen uitoefenen, door zich alleen maar bewust te zijn van het 

gevecht die om hen heen wordt gevoerd en door heel voorzichtig te zijn. Tot 

deze beroepen kunnen we citeren: Mensen die in de bejaardentehuizen werken, 

in de ziekenhuizen, in de schrijnwerken van doodskisten, en alle beroep in 
verband met de doden. De kinderen van God die deze beroepen maken, moeten 

elke keer bidden om de bezweringen die ze ontvangen te annuleren. 
 

Ik wil een paar verduidelijkingen geven over het feit dat het werken voor de 
onevenwichtigs en geesteszieken een open deur is. Veel van degenen die u 

onevenwichtigs personen en geesteszieken noemt, zijn tovenaars demonen, die 

vrijwillig deze staat kiezen, om mensen te vangen die bij gebrek aan 

onderscheidingsvermogen voor hen zullen zorgen. En dit is tegenwoordig een 
zeer grote truc van satan geworden. Satan heeft veel van zijn agenten de wereld 

in gestuurd, die onevenwichtigs en volledig afhankelijk zijn geboren, om de 

wereld af te leiden en alle onwetende mensen te bezitten die God niet hebben 

en zonder de bescherming van God zijn, en die in hun naïviteit geloven dat deze 

demonen zijn echte mensen die hulp nodig hebben. Val dus niet in de val van 
gevoelens. 
 

Momenteel zijn er grote ziekenhuizen aan hen gewijd, en duizenden artsen, 
verpleegkundigen en andere verzorgenden staan tot hun dienst, met enorme 

budgetten. Hiermee lacht satan om de wereld. Hetzelfde geldt voor 

bejaardentehuizen. Onder die oude mensen in deze bejaardentehuizen, zijn er 

veel tovenaars, die door truc hun toestand gebruiken als een valstrik om 
degenen die voor hen zorgen te schaden. Dit is ook het geval voor ziekenhuizen 

die gevuld zijn met tovenaars. De kinderen van God die op deze plaatsen 

werken, moeten heel voorzichtig zijn en zich voortdurend bedekken met het 

bloed van Jezus. 
 

2.1.5- Voorwerpen 
 

Veel van de voorwerpen waar we ons aan vastklampen, of ze ons als cadeau zijn 

aangeboden of door onszelf zijn gekocht, zijn grote open deuren voor satan in 

ons leven en in onze huizen. Onder deze voorwerpen kunnen we vermelden: 
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2.1.5.1- Voorwerpen van hekserij 
 

De boeken van de sekten; boeken die praktijken van "zelfbeheersing" of 
"ontwikkeling van een innerlijke kracht" leren; de boeken die verschillende 

vormen van meditatie onderwijzen; yoga boeken; de voorwerpen van de sekten; 

de ontvangen voorwerpen van tovenaars en genezers (poeders, vloeistoffen, 

amuletten, kalebassen, spiegels, stukken doeken, boomschorsen, ringen en 
andere juwelen van bezweringen, talismans, cowries schelpen, de linten om te 

dragen en alle dingen om in een specifieke plaats te zetten, de rozenkransen, 

heilig water, kruizen en andere esoterische voorwerpen, voorwerpen van charme 

en betovering, alle voorwerpen dat valse kerken aan hun volgelingen geven om 
in hun huizen te bewaren als bescherming, enz.). Al deze dingen die pastors en 

priesters u geven, zoals de zogenaamde heilige wateren, heilige oliën, stukken 

doeken en andere, zijn in feite satanische objecten die dienen als open deuren 

voor satan in uw huizen. Herinner dat ware bescherming alleen van Jezus 

Christus komt, en alleen van Jezus Christus. En de Heer hoeft niet door zulke 
voorwerpen te gaan om u te beschermen of te verdedigen. 
 

Spiegels behoren tot de elementen die satanisten vaak gebruiken. Dus maak er 
geen gewoonte van om u overal te spiegelen. En als u uzelf bijvoorbeeld naar 

kleermakers of naaisters moet spiegelen, bedek uzelf dan met het bloed van 

Jezus. Bedek ook de spiegels die u op de markt koopt met het bloed van Jezus. 
 

2.1.5.2- Voorwerpen van afgoderij 
 

As van de dode, foto's of video's van lijken, voorwerpen voor de verering van de 

doden en voorouders; bepaalde voorwerpen die tot de doden mensen behoorden 

en die van generatie op generatie moeten worden doorgegeven, kaarsen, 

wierook en andere fetisjvoorwerpen waaraan we zonder veel uitleg zijn 
bevestigd, vormen grote deuren die openstaan voor satan. Aan de andere kant 

zijn de kaarsen die gebruikt worden om op te lichten wanneer er geen licht is, 

niet open deuren. We moeten ze gewoon bedekken met Jezus' bloed. Er zijn 

enkele satanische sekten waarvan de volgelingen altijd met brandende kaarsen 

eten. Het gebruik van kaarsen is in dit geval puur satanisch. 
 

2.1.5.3- Voorwerpen van entertainment 
 

Televisie, het Internet (voor degenen die het gebruiken om naar gruwelen te 

zoeken), wereldse films, ongezonde films, ongezonde boeken, wereldse muziek, 

Techno, Rock, en de Rap zelfs zogenaamde christelijke Rap, pornografische 

tijdschriften en andere tijdschriften met vreemde beelden, al die rare spelletjes 
voor kinderen, poppen, videospelletjes, tekenfilms, en ander vermaken voor 

kinderen die menselijke of dierlijke figuren vertegenwoordigen, de shows, enz. 

zijn grote open deuren voor satan. De kinderen van God moeten de tijd van 

afleiding gebruiken om hun Bijbels te lezen, te mediteren en lofzangen te zingen 
voor de Heer. 
 

2.1.5.4- Gestolen voorwerpen  

 
Ren weg van de diefstal! Ook al kan men zeggen dat het een zonde is zoals elke 

andere zonden, het is nog steeds een van de zonden die meer problemen voor 

u veroorzaakt. Weet dat diefstal een dubbele zonde is: Diefstal zelf en 
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kwaadaardigheid. Als u iemands ding steelt, ontneem u die persoon zijn ding, 

breng u hem in een situatie van nood, lijden en grote problemen. U leidt deze 

persoon er dus toe om u te vervloeken, en omdat ze u terecht vervloekt, ontkom 

u niet aan deze vloeken. In dit opzicht vormt diefstal een grote deur die 
openstaat voor satan. Dit is ook het geval voor gestolen voorwerpen. 

 

Er is een ernstig probleem op te lossen met gestolen voorwerpen. Het gaat erom 

te weten wat u ermee moet doen. Vandaar de verwarring rond het begrip 
teruggave, dat, wanneer het verkeerd wordt geïnterpreteerd, meer problemen 

veroorzaakt dan oplost. Het is daarom belangrijk voor ons om zeer goed te 

begrijpen wat de Bijbel zegt over teruggave. Gezien het belang van dit 

onderwerp dacht ik dat het beter was om het op een volledige manier te 
behandelen in een apart onderricht, getiteld "De Teruggave", die u kunt vinden 

op de website www.mcreveil.org. Ik beveel het u aan. 

 

2.1.5.5- Opgeraapte voorwerpen  

 
Geliefden, u moet het management van opgeraapte voorwerpen begrijpen, 

zodat u niet opgesloten raakt. Er zijn twee categorieën opgeraapte voorwerpen; 

en om een echt zuiveringswerk te doen, moet u bekend zijn met het verschil 

tussen deze twee categorieën: Aan de ene kant zijn er voorwerpen die mensen 
hebben verloren, en aan de andere kant voorwerpen die mensen hebben 

weggegooid. Het beheer van deze twee categorieën is totaal verschillend. Terwijl 

de eerste een echte open deur is, is de tweede eerder een contactpunt, dat wil 

zeggen een potentiële open deur. Ik zal hier de eerste categorie bespreken, dat 
wil zeggen voorwerpen die mensen hebben verloren, en de tweede zal worden 

behandeld onder de titel "Contactpunten". 

 

2.1.5.6- Voorwerpen die mensen hebben verloren 

 
U moet zeer zorgvuldig met verloren voorwerpen zijn die u langs de weg 

opgeraapt. U bent niet verondersteld om u de dingen toe te eigenen die de 

mensen hebben verloren. Of het nu geld is of iets anders. Het nemen van iets u 

op de weg verzameld is als de diefstal. En zoals u hierboven hebt gelezen, zijn 
gestolen voorwerpen een open deur. 

 
Weet dat niemand gelukkig is om iets te verliezen. En wanneer u iets verliest, is 

uw wens het te vinden. En heel vaak gaat u op zoek naar dat voorwerp. Soms 

gaat u terug om te kijken of u het nog steeds kunt vinden. Meestal denkt u aan 
alle plaatsen waar u denkt dat u het kwijt bent. Soms gaat u naar de politie om 

aangifte te doen van het verlies van dit item, in de hoop dat iemand, die aardig 

en eerlijk is, het gevonden heeft en het terug naar de politie heeft gebracht. En 

heel vaak voor u die christenen zijn, bidt u dat God u zal helpen uw verloren 
voorwerp terug te vinden. 

 
Als u door terug te keren op uw stappen vindt wat u hebt verloren, zult u 

natuurlijk heel gelukkig zijn. En als bij de politie, ze u vertellen dat een 

weldoener uw voorwerp heeft gevonden en het daar heeft neergelegd, zult u erg 
blij zijn. Maar als al uw onderzoeken niets opleveren, bent u teleurgesteld en 

vindt u vaak, degene te vervloeken die dit object heeft opgepikt. U kunt dus 
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gemakkelijk begrijpen dat het toe-eigenen van een voorwerp dat iemand heeft 

verloren, een daad van kwaadaardigheid is. En elke daad van goddeloosheid is 

een open deur voor satan. 
 

Het principe van Matteüs 7:12 helpt u om de ernst van deze daad beter te 

begrijpen, die volgens u zonder gevaar was. "Alles nu wat gij wilt, dat u de 

mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten." 
 

Daarom, om het even welk verloren voorwerp u opgeraapt moet bij de politie 

worden gelaten vallen. En als u niet bereid bent naar de politie te gaan om 
verloren voorwerpen af te geven, haal ze dan niet op. U bent niet verplicht ze 

op te rapen. Maar als u ervoor kiest om ze op te rapen, moet u ze naar de politie 

vallen. 
 

Nu, wat te doen met de voorwerpen dat u in uw huizen of in uw bezit hebt die 

verloren voorwerpen zijn die u had opgeraapt? U moet hen als gestolen 

voorwerpen behandelen, het enige verschil dat is dat u niet kent aan wie zij 

behoren. 
 

2.1.5.7- Siervoorwerpen 

 
Foto's, beelden en beeldjes, maskers, kunstbloemen, afbeeldingen en 

schilderijen, souvenirs en snuisterijen, pluche speelgoed (teddyberen) wiens 

men het huis "versiert", medailles, beeltenissen en trofeeën. Aquaria vormen 

ook open deuren. 
 

2.1.5.8- Kleding 

 
De extravagante kleding en al die zogenaamde modekleding, de Jeanskleding, 

de leren kleding met satanische insignes, de kleding met satanische beelden en 
vreemde beelden, de kleding met foto's van mensen (de zogenaamde christenen 

die actief zijn in politieke partijen en die kleren dragen met grote afbeeldingen 

van hun favoriete kandidaat op zich, moeten begrijpen dat wat zij doen afgoderij 

is, wat een ernstige zonde is in de ogen van God), broeken voor vrouwen 
(vrouwen kunnen joggen als sportkleding gebruiken), rokken voor mannen, alle 

extraverte outfits, andere zogenaamde "sexy" kleding, en alle onfatsoenlijke 

kleding zoals korte rokken en strakke kleding die het lichaam tekenen, vormen 

open deuren. 

 
Laat me concentreren op Jeanskleding als een open deur. Jeans is geen kleding 

zoals de anderen. Het is een symbool van opstand en delinquentie. Meerdere 

personen dragen het omdat zij het als solide en duurzaam beschouwen, maar 

satan die de spijkerbroek heeft teruggekregen, heeft het met zijn geesten 
geassocieerd die hem vergezellen, en die volgen degenen die het dragen. Het is 

de kleding van alle bandieten, Rockzangers, schurken, enz. Ze dragen het vaak 

geknipt of gerepareerd, of soms vermengd met andere stukken kleding, en zelfs 

gescheurd, waardoor een indruk van vandaal op zijn drager geven. Zelfs voor 

heidenen staat jeans synoniem voor onverantwoordelijkheid. 

 
Wat betreft het dragen van leer als open deur, moet worden opgemerkt dat het 

niet het leer zelf een probleem is, maar het eerder het gebruik ervan door 
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satanisten is. Satanisten hebben er een kleding van hooligans van gemaakt, 

zoals u het ziet met die leren jassen met duivelse symbolen achterop of op de 

mouwen, die ze zeer vaak dragen. Daarom moet u zich vrij voelen om lederen 

jassen te dragen, die geen satanische inscripties hebben. Maar blijf uit de buurt 
van al die broeken en vreemde leren jassen met satanische foto’s, die satanisten 

die graag op grote motoren rijden vaak dragen. 
 

2.1.5.9- Cosmetica 

 

Verscheidene schoonheidsproducten zoals parfums, anti-rimpelproducten, 

bodylotions om de huid een andere kleur te geven, haarextensies, pruiken, 
sieraden, haarrelaxer, lippenstiften, make-up poeders, nagellak en andere 

make-up producten; de mensen van satan zijn altijd zo gehecht aan deze 

dingen, u zult ze herkennen. Vlucht van al deze producten van verleiding! Maar 

u moet niet weglopen van de normale oliën en bodylotions die u vaak 

gebruikt om uzelf te zalven. U hoeft alleen maar ze zuiveren. Wat betreft 
de deodoranten die u vaak gebruikt in toiletten of andere kamers in uw huizen, 

bedek ze met het bloed van Jezus. 

 

Vrouwen moeten begrijpen dat haarextensies, die ze graag voor hun vlechten 
gebruiken, ofwel de haren van dode mensen zijn, ofwel haren waarop agenten 

van satan alle vormen van bezweringen hebben gemaakt, om alle vrouwen te 

raken en gevangen te houden die deze zullen gebruiken. 

 
Lippenstiften worden meestal gemaakt van menselijk bloed, dat door satanisten 

wordt ingezameld in ongelukken, en de verschillende gebruikte 

schoonheidspoeders zijn resten van menselijke poeders, die satanisten voor dat 

doel in voorraad hebben, en voor verschillende andere bezweringen. De meeste 
poeders en andere dure cosmetische producten die u op de markten ziet, zijn 

gemaakt van placenta's, die satanisten verkrijgen door diefstal tijdens de 

bevallingen of door plannen met ziekenhuizen. Dit verklaart waarom de Heer 

ons zegt dat we moeten vluchten voor de dingen van de wereld, die er alleen 

zijn om het vlees en de hoogmoed van het leven te bevredigen. 
 

2.1.5.10- Juwelen 

 

Halskettingen (sommige heksen dragen ze zelfs op hun enkels), ringen, 
armbanden, schakelarmbanden, oorbellen, kettingen en andere juwelen: 

Imiteer niet de agenten van satan die, ondanks de onderrichten, nog steeds 

vasthouden aan deze dingen. 
 

Juwelen, ringen, armbanden, kettingen en andere, zijn er alleen maar voor de 

lust van het vlees, de lust van de ogen en de trots van het leven. Het is hetzelfde 

met pruiken en andere sieraden uitwendig, waar veel vrouwen nog steeds aan 
vastzitten. 
 

Al deze nutteloze externe dingen die u op u draagt, zijn voorwerpen van 

verleiding, en dienen alleen voor de glorie van satan. Al deze dingen dienen om 
de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het 

leven te bevredigen. Hierin, vormen deze dingen grote open deuren voor satan. 

Bekeert u zich en verlaat die dingen. 
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De zoektocht naar kunstmatige schoonheid is een verschrikkelijk gevaar voor de 

mensheid, een grote val die satan voor de mensheid heeft gezet. En iedereen 

die erin valt, lijdt er vreselijk onder. Wees heel voorzichtig. Vlucht voor al deze 

elementen die u een kunstmatige schoonheid geven en verheugt u voor de 
natuurlijke schoonheid dat God u gegeven heeft. Psalm 139:14 zegt tot ons: "Ik 

loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw 

werken; mijn ziel weet dat zeer wel." 

 
Laat me hier een haakje openen om u een ander element van 

onderscheidingsvermogen te geven. Als u zogenaamde kinderen van God 

ontmoet, die de kennis van de waarheid volledig hebben ontvangen en die nog 

steeds gehecht zijn aan deze producten van verleiding, weet dan dat ze mensen 
van satan zijn. Ware kinderen van God zijn aan deze dingen gehecht als ze nog 

steeds in onwetendheid zijn. Maar zodra de Heer voor hen hun ogen opent, 

bekeren zij zich en laten zij deze dingen zonder aarzeling achter. Toch vinden 

de mensen van satan altijd redenen om koppig te zijn. 

 
De Heer zei: "En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u 

vrijmaken". We zaten allemaal in de leugen, dat wil zeggen, in het valse 

evangelie. Op het moment dat de Heer ons de waarheid gaf, lieten we ons door 

de waarheid vrijmaken. Ware kinderen van God laten zich altijd vrijmaken door 
de waarheid, en ze zijn blij dat ze eindelijk vrijgemaakt zijn. Toch laten deze 

mensen van satan, die niet uit de waarheid komen, zich er nooit door vrijmaken. 

U zult ze in het midden van u herkennen. De dingen van God lijken voor hen 

altijd erg moeilijk in de praktijk te brengen, zelfs de eenvoudige dingen. Deze 

mensen besteden altijd hun tijd aan het uitdagen van de onderrichten, ze 
stoppen niet met het verzinnen van redenen om hun koppigheid te 

rechtvaardigen. Gij, kinderen van God, imiteer ze niet. 

 
Als u zogenaamde zusters in uw midden kent die elke keer discussies creëren 

als "men moet de sluier niet altijd dragen", "men kunt een beetje make-up 
dragen als men niet overdrijft", "de Bijbel specificeert niet dat de broek een 

mannenkleding is", "Jezus droeg jurken", wees niet verbaasd. Dit zijn de mensen 

van satan. De waarheid lijkt hen erg ingewikkeld en ze zijn altijd gehecht aan 

de dingen van de wereld zoals hun vader satan. 

 
En zoals u zelf ziet, hebben deze voorwerpen geen nut. Ze zijn er alleen maar 

voor de lust van het vlees, voor de lust van de ogen en voor de trots van het 

leven. De Bijbel vraagt ons duidelijk om al deze dingen te ontvluchten. "Hebt 

de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld 
liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. 16Want al wat in de wereld 

is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, 

is niet uit de Vader, maar uit de wereld." 1Johannes 2:15-16. 
 

2.1.6- Voedsel en dranken 
 

Net als op andere voorwerpen, maken satan en zijn agenten veel bezweringen 

op voedsel en dranken dat wij consumeren, met als doel ons te bezetten door 

hun onreine geesten, zo niet om enkele linken te vlechten waardoor zij ons zullen 

kunnen raken. 
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2.1.6.1- Voedsel 

 

Het voedsel dat de wereld consumeert, is daarom een grote deur die openstaat 

voor satan om de mensheid te schaden. Satan's agenten doen al het mogelijke 
om gruwelijke praktijken te maken op het voedsel dat we eten. Daarvoor moeten 

we voorzichtig zijn met wat we eten, en er is een hele reeks voedingsmiddelen 

die we zo veel mogelijk moeten vermijden. 

 
Het gaat om alle voedingsmiddelen of producten die al gemalen (gehakt, gemixt) 

of verwerkt worden verkocht (blikvoer, kant-en-klaarmaaltijden), omdat satan 

en zijn agenten ervoor zorgen dat echte gruwelen worden gemalen en op de 

markten worden verkocht. Wees dus niet verbaasd dat er vandaag de dag veel 
ziekten zijn, waaronder ziekten waarvan de namen onbekend zijn. U hoort vaak 

over voedselvergiftiging, die voortkomt uit normaal voedsel dat voor de mens 

goed zou moeten doen. 

 

Toen de Heer ons ertoe bracht om een klein onderzoek te doen naar de 
praktijken van satan op het voedsel dat we consumeren, ontdekten we in 

hoeverre de wereld afval consumeert, dat wil zeggen dingen die niet genoemd 

kunnen worden. Satanisten zorgen er vaak voor dat ze het voedsel mengen die 

op de markt zijn, met al de mogelijke vuilen. 
 

2.1.6.1.1- Gehakt en gemixt voedsel 

 

Veel gehakt of gemixt vlees worden gemengd met menselijk vlees, om degenen 
die het consumeren te initiëren tot hekserij. Veel producten die u al gemalen of 

geplet koopt, zoals corned-beef, hams, patés, worstjes en andere producten, 

worden meestal gemengd met alle vormen van rotheid. Hetzelfde geldt voor 

kant-en-klare en geplette babymaaltijden in kleine potjes. Al deze gruwelen 

gedekte vreselijke bezweringen zijn gericht op het bevuilen van de hele wereld 
en op het veroorzaken van vele ziekten of demonische bezetenheden aan 

degenen die ze consumeren. 

 

2.1.6.1.2- Ingeblikt voedsel 
 

Veel soorten ingeblikt voedsel dat u op de markt koopt, zijn gemaakt van dode 

mensen en dieren en van foetussen. In sommige Aziatische landen hebben 

verschillende agenten van satan zich beziggehouden met de handel in foetussen 
en andere lijken. Geaborteerde baby's worden getransformeerd tot ingeblikt 

voedsel en overspoelen alle markten van de hele wereld, en de mensen zijn er 

dol op. Wees voorzichtig met ingeblikt voedsel! Een groot deel van deze 

geaborteerde baby's wordt als voedsel geserveerd in Aziatische restaurants, 
overal ze zich in de hele wereld bevinden. Als de mensen maar konden weten 

wat ze elke keer eten! 

 

Het is hetzelfde met wat sardienen. U vindt sardienen in blik en/of tonijn waarop 

staat geschreven "koningin van de kust". Denk niet dat dit slechts een 
eenvoudige advertentie is. De meeste van deze sardienen zijn helemaal geen 

sardienen. Let op wat u koopt. Wees voorzichtig! Nu dat u gewaarschuwd bent, 

neem uw voorzorgsmaatregelen. 
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2.1.6.1.3- Kant-en-klaarmaaltijd, sauzen en kruiderijen 
 

Wees voorzichtig met geroosterd of gebakken of goed bereid vleessoorten dat u 

koopt, allemaal klaar om te eten. Sommige van deze vleessoorten zijn verre van 

datgene te zijn wat u wordt aangeboden. Wees voorzichtig met het voedsel dat 

men u serveren in hotels en restaurants, wees voorzichtig met voedsel 
geserveerd op de werkplekken kantines, in schoolkantines en met het voedsel 

verkocht in scholen, middelbare scholen en basisscholen. Wees voorzichtig 

met alle kant-en-klare levensmiddelen. 

 

Andere producten zoals ketchups, confituren, smaken, sauzen dressings, 
kruiderijen en andere smaakmakers worden vaak vermengd met menselijk 

bloed, menselijke vleespoeders en andere vormen van rot en vuilen. 

Maggiblokjes, andere bouillonblokjes en vele andere gemalen kruiderijen worden 

op dezelfde manier behandeld. Dit alles met het doel om de wereld te bevuilen 
en mensen tot hekserij te initiëren die niet bedekt zijn met het bloed van Jezus 

en alle mensen die nalatig zijn. 

 
2.1.6.1.4- Vervuilingen door verschillende menselijke uitwerpselen 

 
Veel handelaren die succesvol willen zijn in hun bedrijf, sluiten pacten met satan; 

en satan vraagt hen vaak om vreselijke praktijken uit te voeren om klanten aan 

te trekken. Sommige vrouwen stoppen vaak hun menstruatie in het voedsel dat 

ze verkopen, samen met vele andere bezweringen, volgens de instructies die ze 

krijgen van toverdokters, om klanten aan te trekken. Andere handelaren gieten 
menselijke uitwerpselen en urine in voedsel, met enkele andere bezweringen, 

om klanten aan te trekken. Door de genade van God zijn in veel landen veel 

netwerken van deze satanische groepen ontmanteld. 

 
U ziet vaak kleine winkeliers, meestal gespecialiseerd in de voedingsindustrie 
zoals restaurants, coffeeshops, cafetaria's en andere goedkope eethuizen, met 

een grote menigte om hen heen, zodat u afvraagt wat er zo lekker is in de 

gerechten die ze bereiden om zo'n grote menigte te trekken; zij zijn grote 

bezweringen die ze maken als gevolg van de vele pacten die ze sluiten met 
toverdokters. Alleen God weet wat ze als voedsel voor mensen geven. 

 
Er zijn zoveel voorbeelden en getuigenissen over dit onderwerp dat als we ze 

allemaal zouden moeten opsommen, dit onderricht erg lang zou zijn. 

Desalniettemin wil ik u het meest recente voorbeeld geven. Het is een geval van 
voedselbesmetting, dat momenteel in handen is van de Illinois-politie in de 

Verenigde Staten. Een Amerikaanse krant berichtte over dit verontrustende 

verhaal, dat plaatsvond op 6 December 2006 in een middelbare school in 

Wheaton in de staat Illinois. Een 17-jarige leerling ejaculeerde discreet in de fles 
van saladedressing, die dag tijdens de lunch geserveerd moest worden. Hij werd 

na deze daad betrapt en ondervraagd door de politie, hij erkende en bekende 

de feiten; maar we weten niet hoeveel mensen deze vinaigrette hebben 

geconsumeerd. 
 

Dit geval, geliefden, is slechts een druppel op een gloeiende plaat, gezien de 

duizenden anderen van dezelfde soort, die vaak niet gepakt worden. Maar als 
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de Heer toestaat dat dergelijke gevallen onze oren bereiken, is het om ons te 

helpen geloven dat satan en zijn agenten inderdaad in actie zijn, zodat we onze 

voorzorgsmaatregelen nemen. De tijden zijn echt voorbij en de vijand weet dat 

hij nog maar een paar dagen te gaan heeft. Wees voorzichtig en open geen 
deuren meer voor hem, uit angst om ingewijd te worden in hekserij. 

 

2.1.6.2- Dranken 
 

2.1.6.2.1- Commerciële wateren zogenaamde mineraal of uit de bron 
 

We kregen ook sommige getuigenissen van satan's agenten die hun vuiligheden 

(urine, spuug, zweet en andere) in mineraalwateren gieten, dat velen vol 

vertrouwen kopen en consumeren, denkend dat ze te maken hebben met schoon 

en goed behandeld wateren. Als u filters kunt kopen om uw water te filteren, 
dan zou dat het ideaal zijn. Zo niet, dan is het beter om ongefilterd leidingwater 

te drinken dan zogenaamd mineraal- of zuiver water, gevuld met alle soorten 

vuilen. 
 

In de regio's waar meerdere mensen zich geen koelkast kunnen veroorloven en 

in plaats daarvan ofwel koud water of ijs kopen om het water te koelen, is het 

ook belangrijk om heel voorzichtig te zijn. Deze ijsblokjes komen zeer vaak uit 
de lijkenhuizen. Wat koud wateren betreft, zijn ze soms afkomstig van 

afvalwateren of van vervuild wateren. Hetzelfde geldt voor kleine koele of 

bevroren zakjes sappen die in het openbaar worden verkocht. 
 

2.1.6.2.2- Sappen en andere chemische dranken 
 

Vermijd ook al deze gezoete gekleurde chemische dranken waarvan de echte 

samenstelling en het productieproces u bang zouden maken als ze aan u zouden 
worden onthuld. Al deze coca-cola, fanta, sprite, youki, pepsi, top, malta en 

andere frisdranken zijn gewoon vuile dranken zonder enige voedingswaarde die 

op de lange termijn uw gezondheid vernietigen. 
 

Industriële vruchtensappen zijn zo gesteriliseerd en verwerkt dat de stoffen die 

van nature aanwezig zijn in vers fruit uiteindelijk volledig worden vernietigd. Alle 

elementen waarvan de aanwezigheid en de kwaliteit door de fabrikanten worden 

geprezen, worden pas aan deze dranken toegevoegd alleen wanneer ze klaar 

zijn. Vergeet niet dat wat de naam ook is (honderd procent puur sap, geen 
kleurstof of conserveermiddel, enz.), het blijft een feit dat het valse dranken zijn 

die ook verdund zijn met allerlei soorten vuilen. Als u vruchtensappen wilt 

drinken, voor degenen die zich een blender kunnen veroorloven, is het 

interessanter om fruit te kopen en uw eigen vruchtensappen te maken. Anders 
is het altijd beter om de vruchten te eten dan ze in sap te drinken. Zo zult u 

ontsnappen aan veel van de valkuilen van satan. Vergeet niet dat water nog 

steeds de beste drank blijft. 
 

Conclusie: Leer om uw eigen voedsel te koken! 
 

De weinige elementen die hierboven genoemd zijn, zijn voldoende om u de ernst 

van de boosaardigheid en wreedheid van satan en zijn agenten te doen 
begrijpen. Loop weg van al die openbare gelegenheden waar kant-en-klare 

voedsel worden verkocht. Weet dat u gruwelen eet in die plaatsen, en door deze 
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gruwelen, bent u geïnitieerd. Deze vuilen dat u doorslikt, vormen grote open 

deuren voor satan in uw levens. Voor degenen onder u die huisbedienden 

hebben, moet u ook opletten. Veel huisbedienden zijn grote agenten van satan, 

en ze zorgen ervoor dat u deze zelfde gruwelen in uw eigen huis eet. 
 

U moet al het voedsel dat u op de markt koopt zuiveren en het met Jezus' bloed 

bedekken en vermijd al datgene wat u kunt vermijden. Als u wilt voorkomen dat 
u gruwelen eet, vermijd dan restaurants en andere massaproducten die in 

openbare gelegenheden worden verkocht of gedistribueerd. Eet zoveel 

mogelijk natuurlijk voedsel als u het kunt. Alles wat u zelf kunt doen, doe 

het. Vermijd dingen die al gedaan zijn. 
 

2.1.7- Het geven van leningen, het aangaan van leningen,  

donaties en verleende diensten 
 

Ik heb ervoor gekozen om het geven van leningen, het aangaan van leningen 

en donaties als een apart onderwerp te behandelen, met als doel uw aandacht 
te trekken. Neem dit onderwerp heel serieus. In het algemeen begrijpen mensen 

niet waarom het geven van leningen, het aangaan van leningen en donaties een 

open deur kunnen zijn. Onthoud geliefden, dat spirituele wetten ver boven onze 

logica uitstijgen. 
 

Een normale lening te geven is geen probleem, een normale lening af te sluiten 

is geen probleem en een normale donatie te doen is geen probleem. Met 

"normaal" bedoel ik hier elke relatie met een normaal persoon, die geen 
verbinding heeft met de wereld van satan. Dit betekent dat als u een lening 

geeft, als u een lening afsluit of een geschenk geeft aan een kind van God of 

aan een persoon die geen agent van satan is, dit in geen geval een open deur 

zou moeten worden. 
 

Maar alles wat u aan satansagenten leent uit, alles wat u van hen leent, alles 

wat u van hen ontvangt en alles wat u hun aanbiedt, vormen grote geopende 

deuren voor hun bezweringen. Agenten van satan missen dergelijke kansen 
nooit; ze benutten en gebruiken ze altijd tegen u. U moet nooit meer in de val 

trappen van het uitlenen of lenen bij agenten van satan, of het ontvangen van 

geschenken van hen, of het aanbieden van dingen aan hen. 
 

Ik zal u enkele concrete voorbeelden geven. Als u dingen leent van 

satansagenten uit, brengen die dingen u altijd ongeluk. Als u geld nodig hebt, 

bijvoorbeeld om een zaak te doen, als u geld leent van een satans agent uit, zal 
dat zaak nooit slagen, integendeel, zal deze zaak u nogal in de kwelling zetten. 

En als u een project hebt, en om dat project te bewerkstelligen, accepteert u de 

hulp van satans agenten, verwacht uzelf aan problemen. Satans mensen slagen 

altijd deze klappen omdat de lening of hulp die ze u geven een deur voor hen 
opent om u schade toe te brengen en om uw zaken of projecten te vernietigen. 

Dit is de reden waarom agenten van satan zijn altijd zo snel om u leningen of 

hulpen aan te bieden elke keer dat u in nood bent; dit is meestal om een open 

deur te maken en u gevangen te houden. Accepteer niet langer deze te 

gemakkelijke en te snelle hulp die satanisten u bieden. (In dit verband raden wij 
u aan de getuigenis getiteld "De Herrezene" te lezen, die u kunt vinden op de 

website www.mcreveil.org). Hetzelfde geldt voor de zogenaamde hulpen die 

katholieke organisaties aan mensen beschikbaar stellen. 
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Op dezelfde manier, wanneer u hen dingen aanbiedt, zullen ze praktijken maken 

op deze dingen, en het slagen u te bereiken. Wees daarom heel voorzichtig in 

uw omgang met de mensen van satan die u omringen. Gebruik ook 

onderscheidingsvermogen om agenten van satan te detecteren die zich 
voordoen als christenen en zichzelf broeders en zusters noemen. In dit verband 

zal ik dit getuigenis met u delen met betrekking tot de geschenken die wij 

ontvangen van agenten van satan. Dit getuigenis is dat van twee zogenaamde 

"zusters in Christus" van een zogenaamde christelijke gemeente, een 
baptistenkerk in Montreal, Canada. 

 
Een van hen moest trouwen en had haar trouwjurk al klaar. De tweede, die 

naaister was, bood haar aan er een voor haar te maken. Ze weigerde en zei dat 

ze er al één had gekocht. De "zus", die een naaister was, stond erop door haar 
te vragen of haar trouwjurk goed bij haar paste. Ze vertelde haar toen dat haar 

jurk wat kort was. De naaister zus bood aan om haar bruidsjurk gratis voor haar 

te retoucheren. Aangedaan door de "vriendelijkheid" van haar zogenaamde 

"zuster in Christus" instemt ze en overhandigde haar de jurk. Wat ze niet wist 
was dat haar zogenaamde "zuster in Christus", verre van een aardige zuster te 

zijn die haar wilde helpen, was een boze heks die haar wilde doden, en die alleen 

maar op zoek was naar een deur om haar te raken. 

 
Toen het werk klaar was, ging ze naar de werkplaats voor het passen van zijn 
jurk. Ze trok de jurk aan en om het verrichte werk te waarderen, stelde de 

naaister voor dat ze in de daarvoor bestemde spiegel naar zichzelf keek. Zodra 

ze voor deze spiegel stond, voelde ze hevige pijn in haar rug, alsof ze daar een 

pijl had gekregen. Dat was precies het geval; het was een satanische pijl die 
haar net had raakt. Ze voelde zich zo slecht dat ze de werkplaats moest verlaten. 

Vanaf die dag heeft het lijden haar nooit meer verlaten. Al zijn pogingen om 

genezing te vinden waren vruchteloos. Ze had zelfs zonder succes chirurgische 

ingrepen ondergaan. Enige tijden later stierf ze. 

 
Als u in het verleden een klein beetje kijkt, zult u sommige dingen die u hebt 

geleden gemakkelijker begrijpen. Voor diegenen onder jullie die hulp van satans 

agenten in verschillende situaties hebben ontvangen, of die hen hebben 

geholpen, is het nog duidelijker. Om te besluiten, onthoud dat het geven van 
leningen, het aangaan van leningen en donaties en items die worden ontvangen 

of aangeboden aan tovenaars en andere agenten van satan, grote open deuren 

voor satan zijn. Vermijd deze dingen nu zoveel als u het kunt. 

 
Studenten moeten ook aandacht besteden aan de dingen die ze aan klasgenoten 
uitlenen, aan de dingen die ze van klasgenoten lenen en de dingen die ze met 

klasgenoten ruilen. De agenten van satan die onder hen zijn, zijn zeer gevaarlijk 

en exploiteren deze dingen om bezweringen tegen hun kameraden te maken 

zodat zij hun examens missen. Wees erg waakzaam. Sommige van uw schools 

mislukkingen komen ook van tovenaars die u schoolhulpmiddelen aanboden, 
zoals sommige boeken of schriften, of potloden, of zelfs geld voor het internaat. 

Dus wees voorzichtig met uw bevoorradingsbronnen: Vernietig alle mogelijke 

bezweringen op uw bezittingen en op alles wat u ontvangt en weigert de effecten 

van mensen die u als gevaarlijk herkent. 
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2.1.8- Gedragingen 
 

2.1.8.1- Vuil en wanorde 
 

Vuil en wanorde zijn open deuren voor satan. Dit punt is ook een element van 

onderscheidingsvermogen. Een hoge mate van vuil en wanorde is een teken van 
het beoefenen van hekserij. Er is een zekere mate van vuil en wanorde die een 

normale persoon niet kan verdragen. Als u mensen ontmoet die zich op hun 

gemak voelen in een ondraaglijke mate van vuilheid en wanorde, weet dan dat 

ze tovenaars zijn. Satan houdt van alles wat vies, lelijk, afschuwelijk en vreemd 

is. Als u een bepaald niveau van vuilheid en wanorde handhaaft, zult u hem 
zeker in uw leven uitnodigen. Zorg er dus voor dat u schoon, gedisciplineerd, 

georganiseerd en ordelijk bent. De Heer keurt al deze dingen goed. 
 

2.1.8.2- Gedragsafwijkingen 
 

Deze zijn open deuren voor satan. Wanneer de man een vrouw probeert te 
worden, of de vrouw een man probeert te worden, zijn zij een gruwel voor God 

en geven zij satan een toegang tot hun leven. Onder deze afwijkingen kunnen 

we vermelden: 
 

- Lang haar voor een man en het geschoren hoofd voor een vrouw; 

- Het gebrek aan bescheidenheid in kleding (strakke kleding, kleding die een 

groot deel van het lichaam onbedekt laat); 

- Het feit voor een vrouw om de autoriteit over een man over te nemen; 
- Het kleden als vrouw of man (vrouwen in de broek, mannen in de oorbellen, 

terwijl zelfs vrouwen worden opgeroepen om deze dingen op te geven, mannen 

met gevlochten haar, enz.); 

- Piercings en tatoeages. De Bijbel zegt tot ons duidelijk in Leviticus 19:28 "Gij 
zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens 

in uw huid laten prikken: Ik ben de HERE." 
 

2.1.8.3- Mode 

 

Er is een golf van kleding (rokken, jurken, enz.), "zeemeermin model" voor 

vrouwen. Rokken, die normaal van de taille tot de heupen worden genaaid, die 
aan de knieën versmallen en vervolgens weer ter hoogte van de benen 

verwijden. Er is ook al dit assortiment schoenen "zeemeermin model" met 

griezelige vormen, schoenen met lange puntige uiteinden. 

 

Wanneer u dit soort kleding en dit soort schoenen draagt, wordt u gewoon 
bezeten. Deze kleding en schoenen zijn ontworpen met alle mogelijke 

bezweringen. En omdat deze dingen aan satanische geesten gewijd zijn, kunt u 

ze niet gebruiken en ontsnappen. En al diegenen die na mode rennen vallen in 

deze valkuilen. En wie zegt "mode", zegt ook over ijdelheid, trots van het leven 
en lust van het vlees. Het is puur satanisch. Eenvoudige dingen moeten 

eenvoudig worden begrepen. 

 

Laat nogmaals alle vrouwen die denken dat ze van God komen serieus waken 
over de verschillende soorten jurken, rokken of schoenen die ze kopen. U hebt 

gemerkt dat de Heer in de Bijbel aandringt op vrouwkleding. Dit komt omdat 

God weet dat vrouw een instrument van verleiding is in de handen van satan. U 
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moet goed opletten om niet meer een open deur te zijn voor satan door uw 

lusten. Mannen die mode volgen en achter schoenen met lange puntige uiteinden 

van gangsters of cowboy aanrennen, ontsnappen ook niet aan demonen. Al deze 

outfits zijn puur satanisch. Kinderen van God moeten ze niet dragen. 
 

Kleding gemaakt van gerepareerd, opgelapt, gesneden en aan elkaar gelijmd 

met verschillende soorten veelkleurige stoffen en ondersteboven genaaide 

kleding zijn alle vreemde dingen om te vermijden. God heeft toegestaan dat 
zulke dingen op het eerste gezicht walgelijk zijn. Weet dat voor God alles wat 

de wereld aantrekt een gruwel is. Omdat de wereld tegen God is, kan 

het alleen datgene aanbidden dat verfoeilijk is voor God. 

 
2.1.9- Andere deuren die door ons geopend zijn 

 

Vloeken die voortkomen uit onze fouten of onze daden van goddeloosheid; lust, 

pacten, onvervulde verbintenissen, onvervulde geloften, traditie (wereldse 

associaties en ontmoetingen), vormen grote open deuren voor satan. 
 

Vloeken uitgesproken tegen onszelf: U hoort bijvoorbeeld mensen na een fout 

die schreeuwen: "O, ik ben dom", "Ik ben niets waard", "Ik ben nergens goed 

voor", "Ik ben slecht". Al deze vloeken hebben hun gevolgen. 
 

Slechte woorden die we uit onze mond lieten ontsnappen: Ruwe vloeken, ruwe 

tussenwerpsels, kortom "de vuile woorden" in het algemeen, zijn allemaal open 

deuren. 

 
Het bezoek aan toeristische plaatsen zoals de Dierentuinen, Musea, 

begraafplaatsen, katholieke tempels, boeddhistische tempels, andere religieuze 

tempels, tempels van sekten, moskeeën, Pretparken, kermissen, circussen. De 

kinderen van God die op deze plaatsen werken moeten zich bedekken met het 
bloed van de Jezus; en zij die deze plaatsen bezoeken, alleen maar voor 

vermaak, worden blootgestelde. 

 

Het bijwonen van zwembaden, stranden en waterparken. 
 

Nalatigheid, eten zonder te bidden, proberen of kleren dragen zonder ze te 

zuiveren, communiceren met tovenaars. Weet dat zelfs door eenvoudige 

telefoontjes, tovenaars ons heel gemakkelijk bereiken. 

 
Morren: Elke keer als u iets voor God doet, of het woord van God beoefent door 

te morren, opent u deuren voor satan. 

 

Bepaalde praktijken zoals bloedtransfusie, esthetische geneeskunde, 
insnijdingen en scarificaties, uitsnijdingen, professionele sporten, zijn allemaal 

open deuren. 

 

Het bijwonen van valse gemeenten is een grote open deur; want valse leer is op 

zich al een grote open deur voor satan. Alle gemeenten en religieuze plaatsen 
die de waarheid hebben verlaten zijn een speelveld voor satan, een zeer 

gunstige veld voor al zijn bezweringen en zijn inwijdingen. Satan rekruteert altijd 
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zeer gemakkelijk nieuwe agenten uit gemeenten die de waarheid hebben 

verlaten en ondergedompeld zijn in het valse evangelie, in het compromitteren 

en in het evangelie van welvaart. 
 

De boodschap van de Heer is duidelijk: "Daarom gaat weg uit hun midden, 

en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine." 

2Korintiërs 6:17. Als het echt God is die u denkt dat u dient, gaat dan uit al deze 

valse gemeenten en zoekt u uzelf te bevinden met de weinige broeders die 
heiliging zoeken. 
 

"Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden." 1Korintiërs 
15:33. U hebt het begrepen. Val niet meer in de val van verleiding, door te 

geloven dat u in deze omgevingen blijft om de mensen die daar zijn te 

veranderen. Weet dat u ze nooit zult veranderen door er te blijven, integendeel, 

ze zullen u veranderen. 
 

Handoplegging laten opleggen door tovenaarspastors, de handen zonder 

onderscheidingsvermogen te tonen op mensen leggen, zijn allemaal deuren van 

bezweringen. 
 

De bevrijdingssessies in valse gemeenten zijn grote deuren die voor satan 

openstaan. Verschillende tovenaars, de zogenaamde predikanten, organiseren 

wat zij "bevrijdingssessies" noemen, waarbij zij de gelegenheid aangrijpen om 

al diegenen die voor bevrijding komen zoeken, tot hekserij te initiëren. U moet 
dus heel voorzichtig zijn. Voordat u ergens bevrijding gaat zoeken, moet u zich 

ervan vergewissen dat degenen naar wie u gaat, dat ze echt God dienen. 

 

Er zijn praktijken zogenaamde prenatale sport en postnatale fysiotherapie, gratis 
aangeboden door de medische diensten. Dit is een zogenaamde sport om 

zwangere vrouwen te helpen zichzelf onder controle te houden en de pijn tijdens 

de bevalling op te vangen en om snel het goede functioneren van het lichaam 

na de bevalling te herstellen. Maar soms is het gewoon een vorm van yoga 
waarvan men u de naam niet vertelt. 

 

Al deze methoden van sporten die men u vraagt te beoefenen zijn bronnen van 

satanische inwijdingen om u te binden aan demonen, u en het kind dat u draagt. 
Door in te stemmen met het doen van dergelijke oefeningen, legt u zich bloot 

omdat u vrijwillig pacten ondertekent met satan. Demonen doen altijd alsof ze 

u helpen zodat ze u beter kunnen bezetten. Hoeveel vrouwen in Frankrijk en in 

de andere landen van de wereld zitten er in de ketenen van wegens deze 

afschuwelijke praktijken! 
 

We smeken jullie, gij die de weddenschap van deze open deuren begrijpen om 

deze onderrichten met zoveel mogelijk mensen te delen die al het slachtoffer 

zijn van deze bezweringen, zodat zij en hun kinderen kunnen ontsnappen aan 
de linken van satan. 
 

Geliefden, ik heb u net een lijst gegeven van dingen die als open deuren voor 
satan kunnen dienen. Ik wil uitleggen dat deze lijst niet uitputtend is. Dit 

betekent dat er verschillende andere dingen zijn die in deze lijst niet zijn. Ik zal 

niet de tijd hebben om uit te leggen waarom en hoe elk van deze dingen een 
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open deur is, zo niet zou dit onderricht vier keer langer zijn dan wat we nu 

hebben. Desalniettemin zal ik u het geheim geven dat u zou moeten helpen 

bepalen of een ding of object als een open deur kan dienen of niet. 
 

Loop altijd op het principe dat: "Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. 

Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op." 1Korintiërs 10:23. Elke keer 

als je twijfelt over een object of iets anders, weet dan dat u maar één 
vergelijking moet oplossen: Dat van het bepalen van het nut van dit object, of 

van het weten hoe dit ding u opbouwt. Het ware kind van God moet altijd alleen 

zoeken naar wat hem opbouwt. Alles wat u niet van nut is, en alles wat uzelf 

niet opbouwt, is een potentiële open deur voor satan. Als u vanwege hebzucht 
dingen of voorwerpen verkiest behouden ondanks hun nutteloosheid, wees dan 

bereid om de gevolgen ervan te lijden. 
 

2.2- Deuren die niet door ons geopend worden 
 

Er zijn andere open deuren die niet van ons afhankelijk zijn en waarvoor wij niet 
de belangrijkste verantwoordelijken zijn, en waar wij bijna geen controle over 

hebben, maar waar wij wel onder lijden. Deze deuren zijn met name de banden 

en andere overeenkomsten die zonder onze kennis tegen ons zijn gesloten (door 

onze ouders, onze voorvaderen of door mensen die wij niet kennen). Er zijn 

onder andere, de namen die we dragen, de erfelijke banden, het lidmaatschap 
tot bepaalde families of dorpen, de opvolging, de erfenis, de traditie, de 

inwijdingen, insnijdingen en uitsnijdingen, de afwijzing, de vloeken, zelfmoorden 

en ophangingen in de afstamming, miskramen, de hekserij van ouders en 

grootouders en abortuspogingen (als u moeder had geprobeerd u te aborteren; 
u bent automatisch een bezeten persoon). 
 

Er zijn ook de andere gebeurtenissen van het leven die niet te veel van onze wil 
afhangen. De echtscheidingen van onze ouders (echtscheidingen zijn open 

deuren in het leven van de betrokken mensen en hun kinderen); verbroken 

relaties zoals de verbroken verloving tegen onze wil; de verkrachtingen (als u 

een slachtoffer van verkrachting bent geweest, bent u automatisch een bezeten 
persoon; en als u geboren bent als gevolg van verkrachting, is het hetzelfde), 

en de bruidsschat in sommige gevallen, maken deel uit van deze groep. 

 
Ik wil graag meer verklaringen geven over een aantal van de punten die hier 

zijn genoemd als open deuren die niet van ons afhankelijk zijn: 

 
2.2.1- Namen 

 
Achternamen en voornamen zijn ook heel vaak open deuren. Het ongeluk van 

sommige mensen komt van de namen die ze dragen. Door hun oorsprong en/of 

hun betekenis zijn deze namen soms echte open deuren in hun levens. 

 
Sommige van de namen of voornamen die aan kinderen worden gegeven zijn 

die van demonen. In sommige delen van de wereld geven ouders in hun 

onwetendheid kinderen namen van fetisjen, in de overtuiging dat zij hen enige 
eerbewijzen verschuldigd zijn of dat ze hen enige erkenning verschuldigd zijn. 

Door te negeren dat deze fetisjen niets meer dan demonen zijn, beschouwen ze 

zij als "beschermende fetisjen" van hun huis of dorp. Door zulke namen aan 
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kinderen te geven, weten zij niet dat zij pacten sluiten tussen hun kinderen en 

de wereld van de duisternis; want het is waarlijk aan demonen dat zij hun 

kinderen toewijzen en toevertrouwen. En deze zullen hun hele leven lijden in de 

banden van satan zonder te begrijpen wat er met hen gebeurt. En zelfs wanneer 
zulke mensen Jezus Christus accepteren, is dat niet automatisch dat deze 

banden worden verbroken. De ondertekende pacten moeten worden 

geannuleerd en in sommige gevallen moeten de namen volledig worden 

gewijzigd. 
 

Andere zijn namen van dieren of namen die ongelukkige gebeurtenissen of 

pijnlijke omstandigheden van het leven aanduiden. Er is ook het geval van 

sommige mannen die hun dochters de namen van vrouwen gaven die ze 
liefhadden en/of wilden trouwen zonder dat ze dat hebben kunnen doen. 
 

Mannelijke voornamen die aan meisjes worden gegeven of vrouwelijke 

voornamen die aan jongens worden gegeven zijn allemaal open deuren. 
 

2.2.2- Lidmaatschap tot bepaalde families of bepaalde dorpen 
 

Er zijn feiten of verhalen waarvan de gevolgen invloed hebben op en volgen elk 
lid van bepaalde families, of elk van de onderdanen van bepaalde dorpen. Het 

eenvoudige feit dat u tot dit dorp of deze familie behoort, vormt een band van 

vloek die zal moeten worden verbroken. Zij kunnen zeer oude verhalen zijn, in 

het dorp of in de familie, die achter satanische praktijken lieten gebleven die 
gebruiken worden die van generatie aan generatie worden bestendigd. Het 

kunnen ook enkele occulte ceremonies zijn die worden uitgeoefend tijdens 

momenten zoals geboorten, huwelijken, overlijdens (vooral tragische 

overlijdens), weduwschapsceremonie, het verloren van een voorwerp, enz. 
 

2.2.3- Bruidsschat 
 

Vanwege de vele pacten die tijdens bruidsschat zijn ondertekend, kan de 

bruidsschat een open deur vormen. De gevolgen kunnen doorgaan van de ene 
generatie naar de andere, afhankelijk van de aard van de banden die werden 

gelegd, tot de dag dat deze pacten zullen worden verbroken door de genade van 

God. 

 
2.2.4- Afwijzing 

 

Kinderen die op de een of andere manier zijn afgewezen, bevinden zich in deze 

categorie. Als u ouders de minste intentie hadden om u te aborteren, opent deze 
intentie de deur voor de geesten van afwijzing die de macht hebben om binnen 

te komen en zich in u te vestigen en uw leven te vernietigen. Hetzelfde geldt 

voor ongewenste kinderen. Deze gevallen komen veel voor: Wanneer ouders 

geen kind verwachten en het kind tegen hun verwachtingen en wensen aankomt, 

wordt het kind meestal slecht verwelkomd en deze afwijzing opent de deuren 
naar satan in zijn leven. Dit is ook het geval wanneer ouders een jongen willen 

en een meisje krijgen, en vice versa. Dit is hetzelfde geval met wezen die zijn 

afgewezen of mishandeld door degenen die ze hebben grootgebracht. Al deze 

vormen van afwijzing vormen grote open deuren voor demonen. 
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2.2.5- Verbroken relaties 
 

Als u een enige hoop hebt in een relatie en die relatie is verbroken, leidt dit altijd 
tot een emotionele schok in u. Deze schok moet goed worden beheerd, anders 

laat het in uw leven littekens achter die open deuren zullen vormen. Want alle 

schok (fysiek of emotioneel) vormt een open deur omdat satan het meestal op 

de een of andere manier exploiteert om schade aan te richten. Dit is de reden 
waarom ongevallen ook open deuren vormen. 
 

Zelfs afgezien van de gecreëerde schok, vermoedt elke relatie een ervaring met 
alle herinneringen aan alle voorbije momenten, de uitwisselingen, de beloften, 

de geweven banden en de samen uitgevoerde acties. Dit is hoeveel relaties 

ondertekende pacten worden, op de een of andere manier en daarom open 

deuren worden wanneer deze pacten geschonden worden. Dit verklaart waarom 
wanneer een relatie wordt verbroken, alle nodige maatregelen moeten worden 

getroffen om alle open deuren te sluiten. 

 
Aan de andere kant vallen relaties of verloving die u vrijwillig verbreken niet 

onder dit kader. Dit is meestal het geval wanneer u tijdens de verloving aspecten 
van het leven van uw partner ontdekt, die een reëel gevaar voor u vormen. In 

dit geval is het de scheiding die deel uitmaakt van onze heiliging. De Heer 

verwacht dat wij alle relaties verbreken die ons niet ten goede komen en die 

Hem niet verheerlijken. 

 
3- AANVALLEN 

 
De aanvallen van satan tegen de mensen in het algemeen, en tegen het volk 

van God in het bijzonder, zijn talrijk. Ik zal niet elk geval van een aanval of elk 

voorbeeld van een aanval noemen, maar ik zal u de weinige elementen geven 
die u wakker genoeg maken om te vechten en om niet langer het slachtoffer te 

worden van de overheersing van satan. Onder deze aanvallen kunnen we het 

volgende noemen: Nachtaanvallen, fysieke aanvallen, bezweringen, vloeken, 

ongevallen, ziekten, enz. 

 
3.1- Nachtaanvallen 

 
Weet dat onze momenten van sluimeren het enige ware momenten gunstig zijn 

voor aanvallen van satan. Alleen als we slapen, kunnen alle satan's aanvallen 

tegen ons slagen. Heeft de Heer ons niet gezegd om te waken en te bidden, 
zodat we niet in verzoeking vallen? Matteüs 26:41. Het is daarom tijdens 

onze dromen dat we de meerderheid van de aanvallen van satan en zijn agenten 

lijden. 

 
Er zijn verschillende soorten dromen, die ik beter in drie categorieën vind te 

groeperen: De dromen die we van God ontvangen, de dromen die uit ons komen, 

en dromen die van satan komen. Het is deze derde categorie die ons interesseert 

in het kader van dit onderricht. 

 
Alle slechte dromen die u vaak hebt en die u nachtmerries noemt of die u geloven 

nachtmerries zijn, zijn aanvallen van satan. Vanwege onwetendheid 
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verwaarlozen broeders deze aanvallen en lijden ze de gevolgen in de 

werkelijkheid. Onder deze dromen zijn dromen waarin u mensen ziet die al dood 

zijn, dromen waarin u bent onder druk, dromen waarin u bezig bent met eten of 

drinken, dromen waarin u wordt aangevallen door dieren, dromen waarin u bent 
gebeten door een hond of een slang, dromen waarin u schoolexamens doet die 

al waren gedaan, dromen waarin u uzelf op schoolbanken zit in klaslokalen die 

u al had voltooid, dromen waarin u wordt opgejaagd, dromen waarin u zwanger 

bent, of bezig bent met bevallen, of die borstvoeding geeft (voor vrouwen), 
dromen waarin u seksuele contacten hebt, dromen waarin u gaat trouwen, 

dromen waarin u een heel steile heuvel beklimt, dromen waarin u vechten, 

dromen waarin u uzelf in de bossen bevindt of dromen waarin u in de wateren 

zwemt, dromen waarin u slachtoffer van een verkeersongeval bent, of waarin u 
in vrije val bent, dromen waarin u wordt achtervolgd zonder dat u vooruit kunt 

gaan, of waarin u op een begrafenis bent, of op vergaderingen, enz. De lijst is 

lang. We zullen elk type droom niet apart behandelen, anders zou het onderricht 

te lang zijn. 
 

Herinner dat elke keer dat u dergelijke aanvallen hebt gehad, u bent bereikt 

door de pijlen van satan. Zelfs als dit slechts een eenvoudige droom lijkt, is het 

eigenlijk een succesvolle operatie van satan tegen uw leven. U moet zo spoedig 
mogelijk handelen. En wanneer u in uw onwetendheid of nalatigheid niets doet, 

lijdt u onder de gevolgen van deze aanvallen in de werkelijkheid, dat wil zeggen 

in de fysieke wereld. Ik zal u enkele voorbeelden geven: 
 

Soms zijn de kinderen van God in een droom druk bezig met het plegen van 

overspel of ontucht of enkele andere seksuele zonden. Ze raken in paniek in de 

droom wegens deze zonde die ze verschrikkelijk vinden. Zodra ze wakker 

worden, prijzen ze God en zeggen: "Gelukkig was het maar een nachtmerrie". 
In hun onwetendheid doen ze niets, ze weten niet dat het een hele pijl van satan 

is die hen heeft bereikt. Een paar weken of maanden later zijn ze deze keer weer 

bevinden, bezig met deze zonde in de werkelijkheid te begaan, en beginnen ze 

zich af te vragen wat er met hen gebeurt. Wat hier gebeurt, is dat de pijlen die 
ze ontvingen echt waren, maar ze dachten dat ze te maken hadden met een 

eenvoudige nachtmerrie. Als u de gevallen van de kinderen van God bekijkt die 

overspel of ontucht hebben gepleegd, zult u zien dat de meerderheid van deze 

gevallen verwaarloosde nachtaanvallen zijn, die zich in echte aanvallen zijn 

veranderd. 
 

In een droom, soms bevinden de kinderen van God ook weleens aan het eten of 

drinken, hetzij in ceremonies, hetzij bij verschillende gelegenheden. Zodra ze 

wakker worden, doen ze er niets aan. Voor hen was het gewoon iets normaals. 
Sommigen zeggen zelfs graag dat ze op een feest waren en goed hebben 

gegeten. Ze weten niet dat de agenten van satan hen door hun vergiften hebben 

bereikt. Enige tijd later, lijden ze aan verschillende kwalen en beginnen ze zich 

af te vragen wat er met hen gebeurt. Het gif dat ze hadden ingeslikt en niet 
hadden geannuleerd door gebed, denkend dat het gezond voedsel of gezond 

dranken was, was een ernstig gif. Veel van degenen die ziektes hebben die niet 

kunnen worden verklaard en die blijven bestaan, zijn dit soort gevallen. 
 

Soms nog, ontvangen Gods kinderen aanvallen in een droom op zo'n manier dat 

ze fysieke pijnen voelen zodra ze opstaan. Nogmaals, dit zijn ernstige gevallen, 
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en als het gevecht niet op de juiste manier wordt gevoerd, kunnen de gevolgen 

ernstig zijn. Dit kunnen onderdrukkingen, gevechten, slangenbeten of honden 

of andere dieren, pijlen en ontvangen kogels in de droom, enz. zijn. Deze 

gevallen moeten zeer serieus worden genomen. 

 
Vrouwen die zwanger zijn, of bevallen of borstvoeding in de dromen geven, 

moeten begrijpen dat alles wat ze zichzelf hebben zien doen meestal een realiteit 

is in de wereld van de duisternis. Daarom zijn er veel vrouwen in deze echte 

wereld die kinderen hebben in de wereld van de duisternis. Op dezelfde manier 
als u bevindt dat u in dromen trouwt, zijn dit vaak echte huwelijken in de 

spirituele wereld. Veel mensen op aarde hebben partners in de wereld van de 

duisternis: Dit is wat sommige seksueel misbruiken rechtvaardigt waarvan 

mensen slachtoffers zijn in hun dromen. 
 

Er zijn veel andere voorbeelden; we kunnen niet alles citeren. U moet niet 

vergeten dat wat u meestal simpele dromen of nachtmerries noemt, heel vaak 

succesvolle aanvallen van satans agenten op u zijn. 
 

Zijn de gezichten die we in die aanvallen zien de echte gezichten van degenen 

die ons aanvielen? Het antwoord is ja en nee. Meestal onthult de Heer ons de 

gezichten van de agenten van satan die ons aanvallen. Maar soms slaagt satan 
er ook in om de gezichten van onschuldige mensen te gebruiken die niet bij deze 

aanvallen zijn betrokken, gewoon om ons in de war te brengen en verwarring in 

onze geest te veroorzaken. We moeten zeer waakzaam zijn en we moeten geen 

haast hebben om conclusies zonder onderscheidingsvermogen trekken. Dat is 

de reden waarom een van de punten van het gevecht die de kinderen van God 
moeten leiden, is om hun beelden altijd te bedekken met het bloed van Jezus, 

zodat satan en zijn mensen ze niet kunnen gebruiken. 

 

Tot slot, onthoud dat wanneer u was aangevallen in een droom, zodra u opstaat, 
onmiddellijk vecht. Verwaarloos niets en stuur voor later het gebed niet terug. 

Bid onmiddellijk om alle gevolgen van deze aanvallen op u te annuleren en bedek 

uzelf met het kostbare bloed van Jezus Christus. Stuur daarna het vuur van God 

om al die demonen te vernietigen die u in de droom hebben aangevallen. Als u 
dit gevecht serieus neemt, door de demonen te raken die u komen aanvallen, 

zullen de volgende demonen die satan u zult sturen, twee keer nadenken 

voordat u benadert. U moet vechten zodat de demonen begrijpen dat ze u niet 

kunnen aanvallen en ontsnappen. 

 
3.2- Fysieke aanvallen 

 
Agressies, vernielingen en diefstallen van ons eigendommen, beledigingen, 

dierensteken en dierenbeten, gegooide voorwerpen op ons zoals eieren, stenen, 

enz., vormen fysieke aanvallen van satan tegen ons. We moeten elk type aanval 
serieus nemen en zonder medelijden vechten. Deze aanvallen zijn meestal 

spirituele aanvallen voordat ze fysiek zijn. Daarbij moet u niet in de val lopen 

om fysieke manier te reageren. 
 

"Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle 

mensen. 18Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met 
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alle mensen. 19Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de 

toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het 

vergelden, spreekt de Here." Romeinen 12:17-19. 

 
Als u slachtoffer van diefstal bent geweest, bedek dan alle voorwerpen die zijn 

gestolen met het bloed van Jezus Christus. De agenten van satan kunnen zulke 

dingen ook gebruiken om u te raken. 

 
Er is toch één aspect van deze fysieke aanvallen dat ik graag wil benadrukken, 

dit is deze list van satanisten die naar mensen op krappe plaatsen bespioneren, 

om tegen hen dichtbij te komen, om hun bezweringen te doen. Heel vaak als u 

naar de markten of andere drukke plaatsen gaat, zijn er veel satanisten die 
profiteren van deze zwerm mensen om tegen u dichtbij te komen. Wees 

voorzichtig, dergelijke acties zijn helemaal niet onschuldig. Dit zijn satanische 

praktijken die deze agenten van satan op u proberen uit te voeren. Zodra u zulke 

verdachte gebaren opmerkt, verbrand u snel door het vuur van God elke 

bezweringen die tegen u werd gemaakt, en bedek uzelf met het bloed van Jezus. 
Satanisten exploiteren plaatsen zoals markten, bussen, metro's, treinen en 

plaatsen van uitvoeringen, voor dergelijke praktijken. 

 
3.3- Aanvallen in onze gedachten 

 
Onze gedachten vormen de centra van grote satanische aanvallen. Satan en zijn 

agenten injecteren voortdurend bezweringen in onze gedachten, om onze 

gedachten voortdurend te verontreinigen. We moeten over onze gedachten 

waken en vechten om ze altijd zuiver te houden. Vergeet niet dat u de macht 
hebt over uw gedachten. Het wordt aan u overgelaten om uw gedachten aan de 

Heilige Geest te onderwerpen door weerstand te bieden aan kwade gedachten 

en ze af te wijzen in de naam van Jezus Christus. 

 
"Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, 
al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet 

en lof verdient, bedenkt dat." Filippenzen 4:8. 

 
U moet ook weten dat alle kwade gedachten en ongezond denken die u elke keer 

ontvangt, eigenlijk dialogen en gesprekken zijn die u met demonen onderhoudt. 
Wanneer u in uw gedachten wordt lastiggevallen, weet dan dat de demonen er 

zijn, dicht bij u; ze zijn bezig bezweringen in uw gedachten te injecteren. Ze zijn 

er eigenlijk, dichtbij u, net als mensen met wie u regelmatig bespreekt, het enige 

verschil is dat u zij niet ziet. Ze praten met u, zetten u aan het denken en de 
antwoorden die u denkt dat u uzelf suggereren in uw gedachten, het is in 

werkelijkheid aan hun vragen die u beantwoordt. En als u niet weet hoe u 

autoriteit moet nemen over die slechte gedachten, wordt u uiteindelijk verslagen 

door ze. U moet vechten zonder tijd te verspillen, door deze demonen te slaan 

met het vuur van God in de naam van Jezus Christus; waarna u uw gedachten 
bedekt met het bloed van de Heer. Hier is hoe u moet vechten: Gij demonen 

die mijn gedachten bezoedelen, ik vernietig u door het vuur van God in 

de Naam van de Heer Jezus Christus. Ik bevrijd mijn gedachten en 

bedek ze met het kostbare bloed van Jezus Christus. 
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3.4- Bezweringen 

 
Het uiterlijk van dieren of insecten in het huis zoals bijen, wespen, kakkerlakken, 

muggen, luizen, vliegen, duizendpoten, muizen, schildpadden, slakken, spinnen 
en anderen, is een andere manier die door satan en zijn agenten wordt gebruikt 

om ons te raken. U moet deze dingen bestrijden door gebed, door deze 

satanische dieren te slaan met Gods vuur in de naam van Jezus Christus en door 

de deuren te sluiten die ze hebben gebruikt. Dood ze fysiek en verbrand ze 

indien mogelijk.  

 
Fetisjen op de wegen, de doortocht van dieren op onze paden, mensen die 

zonder discretie op open plekken urineren, zijn allemaal bezweringen van satan 

die we niet moeten minimaliseren. We moeten ze daarom alle annuleren. 

 
3.5- Vloeken 

 
Geliefden, leer voorzichtig te zijn met alle slechte woorden en/of vloeken die 

door anderen dan uzelf tegen u worden uitgesproken. Het gebeurt vaak dat 

mensen na enkele discussies woorden naar u gooien als: "Je zult zien" of "Zulke 
ding zal je overkomen!" of "Ik zal je bereiken", enz. en soms zijn het sommige 

ouders die in hun woede zeggen: "Je zult nooit slagen!"; "Je zult niets worden 

in je leven!" enz. Weet dat al deze woorden grote bezweringen zijn, die u zo snel 

mogelijk moet annuleren voordat u de plaats van de discussie verlaat. 

 
Ik preciseer dat u ze ter plekke moet annuleren, in de naam van Jezus Christus. 

Maar als u ze ter plekke vergeet op te zeggen, doe het dan zo snel als u het 

uzelf herinnert. Als u verwaarloost en vergeet ze af te zeggen, zult u er in 

werkelijkheid onder lijden. Elke keer als ik dit onderricht geef, zijn er altijd 
sommige getuigenissen die komen om het te bevestigen. Ik zal een van deze 

getuigenissen met u delen. Het is deze van een vrouw die door haar vader 

vervloekt was omdat ze ongehoorzaam was. Haar vader had haar gestuurd om 

een boodschap te doen, ze had geweigerd. Deze slechte man had hem toen 
gezegd: "Je zult nooit kinderen op je schoot dragen". 

 
Deze vrouw, die de Heer niet kende, wist niet dat een dergelijke vloek moest 

worden verbroken. En zelfs als ze wist dat deze bezwering moest worden 

geannuleerd, kon ze het niet doen, omdat het alleen in de naam van Jezus 
Christus kan worden gedaan. Ze had Jezus niet. Ze was in haar jeugd, ze groeide 

op, trouwde. Ze had zeven tot acht zwangerschappen die nooit tot een einde 

kwamen. Dus ze bleef kinderloos na ongeveer acht echte zwangerschappen. Dat 

is de goddeloosheid van de man. Dit dier was echter zijn vader. Begrijp hier 
opnieuw dat de vleselijke familie helemaal geen familie is. Deze vloek kon alleen 

stoppen als deze vrouw ondertussen de Heer ontmoette. Broeders zouden dan 

deze situatie hebben begrepen en zouden alles in de naam van Jezus hebben 

geannuleerd. Helaas heeft ze Christus niet ontmoet. 

 
U moet zoveel mogelijk vermijden om ruzies te hebben. Satan's agenten maken 

altijd gebruik van deze momenten van ruzie om enkele deuren te creëren en ons 

te raken. Daarom provoceren ze ons heel vaak. Wanneer we ons eenmaal door 
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woede laten meeslepen en dat we ze beledigen, gaat er een deur open en 

kunnen ze handelen. U moet dus voorkomen dat u verstrikt raakt in ruzies; en 

als dat gebeurt, moet u alle slechte woorden die aan u worden zullen gerichte 

annuleren en alle open deuren sluiten. Aan het einde van dit onderricht leest u 
hoe u open deuren kunt sluiten. 

 

Er zijn ook de gebaren die grote vloeken en bezweringen vormen, die u heel 

serieus moet nemen. Dit is het geval van deze vrouwen die zich geheel of 
gedeeltelijk uitkleden voor de ogen van mensen om ze te vervloeken. Onthoud 

dat alle vrouwen die zich met deze praktijken bezighouden echte heksen zijn. 

Onderschat hun bezweringen niet, anders krijgt u er spijt van. Annuleer al hun 

bezweringen en vloeken onmiddellijk in de naam van Jezus Christus. 
 

3.6- Woorden 

 

Verleidelijke woorden zoals: Mijn lieveling, mijn vrouw, mijn lieveling, mijn man, 

(terwijl het niet zijn eigen vrouw of zijn eigen man is). 
 

De woorden van vleierij: Grote broer, opperhoofd, grote zuster (terwijl men 

eigenlijk zou praten met iemand kleiner dan zichzelf). 

 
Sommige complimenten: Je bent erg mooi, je bent charmant, je bent mooi, je 

bent aantrekkelijk, ... 
 

Bijnamen als: Baby (die blijft tot de volwassenheid), oud (terwijl men in feite 
met een kind of een jong kind zou praten), mijn moeder (terwijl het een vrouw 

zou zijn die met een klein meisje zou praten), mede-echtgenote (wanneer de 

betrokkenen in feite geenszins mede-echtgenoten zijn), dierennamen (bijnamen 

tussen jongens om over hun kracht te praten of om een bepaald aspect van hun 
persoonlijkheid te doen opmerken) … 
 

Kleinerende woorden: Je bent een nietsnut en andere beschimpingen. 
 

Ik wil u graag een getuigenis geven over dit onderwerp. Het is dat van een zus 

die regelmatig nachtelijke aanvallen onderging in de vorm van seksueel 

misbruiken. Ze bad en vocht, terwijl ze de Heer vroeg haar de oorzaak van zulke 
satanische aanvallen op haar leven te onthullen. Op een nacht, toen hetzelfde 

tafereel zich in haar droom herhaalde, herkende ze duidelijk het gezicht van een 

oude man die in hetzelfde stadsdeel woonde als zij. Deze oude man bracht 

inderdaad het grootste deel van zijn tijd door buiten zijn deur te zitten om het 
komen en gaan van voorbijgangers te observeren. De zuster, toen ze voorbij 

kwam, begroette hem en ontving ook zijn groeten. De oude man zei altijd tegen 

haar: "Gaat het goed met je, mijn lieveling?" en ze zei uit beleefdheid ja. Toen 

ze door de genade van God ontdekte dat deze oude man degene was die achter 

zijn nachtaanvallen zat die ze gewoonlijk kreeg, probeerde ze de implicatie van 
deze man te begrijpen; en ze nam een moment van vasten. Het is dan dat de 

Heer haar heeft geopenbaard dat deze man een tovenaar was. De naam "mijn 

lieveling" die hij altijd gebruikte was dus niet onschuldig. 
 

Een andere keer, net toen ze voorbij kwam, vroeg deze tovenaar haar zoals 

gewoonlijk: "Gaat het goed met je, mijn lieveling?" Ze berispte de tovenaar 
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ernstig, waarschuwde hem en zei hem dat het de allerlaatste keer was dat hij 

haar zo aansprak. Sinds die dag zijn zijn nachtaanvallen voorgoed gestopt. 
 

Weet geliefden, dat sommige van deze schijnbaar onschuldige of werkelijk 

onschuldige woorden echte bezweringen zijn volgens de mensen die ze 

uitspreken. Wanneer zulke woorden van normale mensen komen, is het bijna 

ongevaarlijk. Maar als ze van satanisten komen, zijn het grote valkuilen. U moet 
heel voorzichtig zijn met al deze woorden van verleiding, vleierij en anderen. U 

moet heel voorzichtig zijn om ze niet te valideren zonder na te denken. 
 

3.7- Ongevallen 
 

Alle ongelukken die u ziet en hoort, of het nu gaat om vliegtuigongelukken, auto-
ongelukken, treinongelukken of een ander ongeval, of ze nu tegen kinderen van 

God of tegen de mensen van deze wereld zijn gericht, zijn het werk van satan 

en zijn agenten. Dit zijn allemaal onderwerpen van gevecht. 

 

3.8- Ziekten 

 
Wanneer satan en zijn agenten het kunnen, treffen ze ons met allerlei ziekten. 

Daarom moeten we weten hoe we ons tegen hen kunnen verzetten door geloof 

en gebed en moeten we onophoudelijk voor onze gezondheid en die van andere 
kinderen van God en dienstknechten van God bemiddelen. Trap niet in de val 

om het geloof op te geven om u elke keer te haasten naar de ziekenhuizen. Meer 

en meer, Kinderen van God geven het geloof op, en elke keer bereid zijn aan de 

ziekenhuizen voor geringe ziekte te toevlucht te nemen. Dit is nog een andere 

grote truc van satan. Vergeet niet dat het ziekenhuis een grote open deur blijft 
voor satan, met veel afschuwelijke praktijken die daar worden uitgevoerd. Als 

uw geloof niet genoeg is om u te genezen, roep dan andere broeders op en roep 

samen de Heer aan. 

 
4- HET GEVECHT 

 
In dit deel van het onderricht zal ik samen met u zien wat betekent vechten, en 

vooral hoe te vechten en te overwinnen in de naam van de Heer Jezus Christus. 

 
4.1- Wat betekent vechten? 

 

In de eerste plaats bestaat het gevecht er enerzijds uit om de verschillende 

deuren die we hierboven hebben opgesomd niet aan satan te openen en 
anderzijds om al die deuren te sluiten die al geopend zouden zijn: Dit is wat ik 

noem het eerste niveau van het gevecht. Dit eerste gevechtsniveau moet zonder 

uitzondering door alle kinderen van God worden geleid; want ons voortbestaan 

en onze geestelijke ontwikkeling zijn ervan afhankelijk. "Vervloekt zij wie zijn 
zwaard weerhoudt van bloed te vergieten." Jeremia 48:10. 
 

In een tweede stap bestaat de strijd uit het tegengaan van satan en zijn agenten 

in hun criminele acties in deze wereld, het stoppen van hen, zo niet vertragen 
in hun vernietigingsprojecten. Dit is wat ik noem het tweede niveau van het 

gevecht. Ieder kind van God dat zich ertoe verbindt een leven van heiliging te 

leiden, zou dit gevecht moeten kunnen leiden. 
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Ten derde zou de strijd zijn om in de naam van de Heer Jezus Christus op te 

staan tegen de autoriteit van satan om de gevangenen te bevrijden en degenen 

die zich nog in verschillende bindingen en satanische ketenen bevinden, te 

bevrijden. Dit gevechtsniveau moet alleen worden geleid door mannen, en 
mannen die goed versterkt zijn. Het is dit laatste aspect van de strijd dat ik niet 

vaak aan alle christenen leer, opdat niet goed versterkt mensen niet door satan 

vernietigd worden. Voor dezelfde reden zal ik dit laatste aspect van de strijd in 

dit onderricht niet ontwikkelen. 
 

Dit betekent in duidelijke bewoordingen dat ik mij in dit onderricht zal beperken 

alleen tot het soort strijd dat elk echt kind van God kan voeren. Met andere 

woorden, het gevecht zoals die in dit onderricht wordt bestudeerd, kan worden 
geleid door ieder waar kind van God die toegewijd is, man en vrouw. 

 

4.2- Pas op voor verleiders 

 

Sommige agenten van satan in hun listen zullen u vertellen dat de Heer Jezus 
Christus al alles had gedaan, dat Hij alles aan het kruis had volbracht, dat Hij 

alle gevangenen al had losgelaten en degenen had bevrijd die waren geketend, 

en ze zullen u eraan herinneren dat u niets meer te doen hebt. Ik profiteer op 

dit niveau om u een ander element van onderscheidingsvermogen te 
geven. U zult deze agenten van satan in uw midden herkennen aan dit 

soort verleidelijke taal, gekruid met listen en een indruk geven van 

onschuld en naïviteit. 

 
Val niet in de val van deze demonen. Ze weten heel goed wat ze doen. Ze zijn 

niet zo naïef als u denkt. Hun woorden zijn waar vergiften, vreselijke 

bezweringen. Elke keer dat we over het gevecht onderwijzen, proberen ze het 

onderricht te bagatelliseren, de gedachten van de zwakken te verontreinigen 

door de indruk te wekken dat vechten voor niets zou zijn omdat Jezus al alles 
zou hebben gedaan. 
 

Als we het hebben over nachtaanvallen, vertellen ze u dat het abnormaal is om 
nog te zeggen dat een kind van God door satan kan worden aangevallen, terwijl 

het bloed van Jezus ons bedekt. Ze verontreinigen de gedachten van de zwakken 

door de indruk te geven dat bedekt zijn door het bloed van Jezus de kinderen 

van God beschermt tegen alle aanvallen. 
 

Wanneer u wordt aangemoedigd om parfums te vermijden, vragen diezelfde 

verleiders u waarom men parfum "verboden" wanneer Jezus zelf zegt het hoofd 
te parfumeren wanneer men vasten. We verbieden geen parfum, maar 

moedigen de kinderen van God aan die zichzelf willen heiligen, de lust van de 

wereld te ontvluchten. Degenen die koppig willen zijn, zijn vrij om dat te doen. 

Als God zelf het aan een ieder overlaat om al dan niet te gehoorzamen, zullen 
wij niet het tegenovergestelde doen. Moge de ware kinderen van God begrijpen 

dat ze moeten vluchten voor de parfums. 
 

Het is echt verbazingwekkend om te zien hoe deze mensen altijd redenen vinden 
om de kinderen van God af te leiden en af te wenden. Matteüs 6:17 zegt: "Maar 

gij, zalf uw hoofd, als gij vast, en was uw gelaat." In sommige Franse 

versies is het geschreven: "Maar gij, parfumeer uw hoofd, als gij vast, en 
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was uw gelaat." De context waarin de Heer hier spreekt, heeft al niets met 

parfum te maken. Zelfs de meest onwetende mens kan geen enkel probleem 

vinden in deze passage, vooral als we de hele boodschap van de Heer lezen. En 

u weten uzelf dat we sinds we vasten, onze hoofden nooit in de vleselijke zin 
van de term hebben geparfumeerd. 
 

 

 

Dus wees voorzichtig! Mensen met een onwillig hart die niet bereid zijn om het 
woord van God in de praktijk te brengen, hebben nooit gebrek aan argumenten 

om zichzelf en anderen te verleiden. Als u vooruit met God wilt gaan, ren dan 

weg van al die verleiders. Wanneer Gods kinderen gevraagd wordt om weg te 

blijven van tovenaars en te vermijden dat ze een band met hen smeden, 
vertellen satans agenten u dat het verbazingwekkend is om Gods kinderen te 

zien vluchten voor tovenaars, terwijl Jezus hen alle macht zou hebben gegeven 

om alle tovenaars te bevrijden. 
 

Zij tonen u dat "God, de Almachtige, wie de hemelen en de aarde gemaakt heeft, 

wie alles onder controle heeft, niet iets kan verliezen wat hem toebehoort en 

waaraan Hij gehecht is". Ze vertellen u dat "u op hetzelfde bed kunt slapen als 

satan zelf, en dat je naar een vrouw kunt gaan, ook al is zij de directe 
rechterhand van satan, zolang u trouw bent aan uw God, want God zal nooit 

toestaan dat een haar van uw hoofd uitvalt!" 
 

Deze woorden van verleiding, vol trots en vals verzekering, zijn volstrekt zinloos 

voor hen die onderscheidingsvermogen hebben; omdat degenen die echt trouw 

zijn aan hun God, nooit het risico zullen nemen om "op dezelfde bed te slapen 

als satan persoonlijk", en hun God nooit zullen verleiden door naar een vrouw 
te gaan wetende dat zij "de directe rechterarm is" van satan. Zo eenvoudig is 

het. God in Zijn liefde maakt altijd de idiotie van deze mensen heel duidelijk. Ze 

denken nog steeds dat ze evenveel weten als wij, maar ze begrijpen nooit wat 

ze zeggen of bevestigen. 
 

Ik wil deze demonen eraan herinneren dat "God, de Almachtige, die de Hemel 

en de aarde gemaakt heeft, die de meester van alle dingen is", Salomo had 
"verloren", die desondanks door God uitverkoren was, en die iemand was aan 

wie God gehecht was, en als bewijs, God alles in hem geïnvesteerd had, en hem 

boven iedereen in wijsheid en in rijkdom had geplaatst. Hij was naar de 

heksenvrouwen gegaan die hem eindelijk hadden ingeslikt. Hij had geloofd, zoals 
deze demonen zeggen, dat men het risico kon nemen om "op hetzelfde bed te 

slapen als de satan zelf" en vrijuit naar "een vrouw die de directe rechterhand 

van satan is" te gaan, onder het voorwendsel dat men trouw aan zijn God is . 
 

Ze zeggen u ook dat u "satan moet negeren" en dat "vechten tegen satan 

synoniem zou zijn met satan meer belang geven aan satan dan hij heeft ervan". 

Ik herhaal het, trap nooit in de val van deze demonen. Ze weten heel goed wat 
ze doen. Hun missie is om de kinderen van God te verleiden om hen in de zonde 

van hoogmoed en in de andere valkuilen van satan te leiden. Ze doen precies 

het werk van hun vader satan: "Toen nam de duivel Hem mede naar de 

heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, 6en 

zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; 
er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven 

aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet 

aan een steen stoot." Matteüs 4:5-6. 
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Het is dezelfde taal die deze tovenaars gebruiken om de kinderen van God te 

verleiden: Als u echte kinderen van God bent, waarom bent u dan bang 

voor tovenaars? Heeft Jezus u niet de macht over de tovenaars 

gegeven? Denk niet dat deze mensen idioten zijn; dat zou een ernstige 
vergissing zijn. Ze zijn het niet; ze zijn gewoon sluwe verleiders. Hun tongen 

zijn echte giftige stoffen en hun schijn van verzekering, vreselijke, scherpe 

pijlen. Vlucht voor deze tovenaars, ga weg van deze zonen van de boze. Hun 

veroordeling is al lang geleden geschreven. 

 
5- DE CONTACTPUNTEN 

 
De satanisten om ons te hebben, hebben vaak contactpunten met ons nodig. 

Deze contactpunten kunnen zijn: Bezoeken in onze huizen; telefoongesprekken; 
informatie over ons; mensen die contacten met ons hebben; dingen die we 

kopen, ontvangen of aanbieden; gevonden voorwerpen; dingen die ons 

toebehoren; enz. U moet er daarom voor zorgen dat u al deze contactpunten 

opzegt en verwijdert. Dit is het Geestelijke Gevecht in deze fase. 

 
5.1- Bezoeken in onze huizen 

 
U moet altijd bidden en alles bedekken met het Bloed van de Heer Jezus 

Christus. U moet vermijden satan's mensen in uw huizen ontvangen, en als u 

gedwongen wordt ze in uw huizen binnen te laten, moet u alle mogelijke 
maatregelen van voorzichtigheid en waakzaamheid nemen. U moet bidden en 

het hele huis bedekken met het Bloed van de Heer Jezus Christus, en al hun 

macht en bezweringen annuleren, voordat ze aankomen. En nadat ze weggaan, 

doet u hetzelfde werk. Laat ze niet in uw kamers, en zorg ervoor dat ze niet 
stiekem in wanorde het huis binnendringen. Vergeet niet dat de toiletten de 

favoriete plekken zijn voor satanisten om hun bezweringen te maken. Bedek de 

toiletten met Jezus' bloed en annuleer alle bezweringen die daar gemaakt waren. 

Laat mensen die buiten uw huis wonen in het algemeen toch nooit in wanorde 

de kamers van uw huis binnenkomen. U moet zeer gedisciplineerd, rigoureus en 
streng zijn. 

 
Hier is een regel van voorzichtigheid aan te nemen: Omdat we niet altijd kunnen 

weten of de mensen die onze huizen binnenkomen, of de mensen met wie we 

zijn, al dan niet satanisten zijn, moeten we dezelfde voorzorgsmaatregelen door 
voorzichtigheid nemen, dat wil zeggen, alles zuiveren, alles heiligen en alles met 

Jezus' bloed bedekken. 
 

5.2- Telefoongesprekken en correspondenties 
 

U moet voorkomen om telefoongesprekken van satans mensen te ontvangen, 

tenzij het absoluut noodzakelijk is. En in dit geval moet u bidden en uw 

communicatie door het Bloed van de Heer Jezus Christus bedekken en al hun 

bezweringen annuleren. Satans agenten weten bezweringen maken om ons te 
raken door telefoongesprekken. Onderschat ze nooit. U moet ook alle brieven 

die u ontvangt van mensen van satan reinigen en bedekken, voordat u ze opent 

of leest. Bedek uit voorzorg alle brieven voordat u ze leest met het kostbare 

bloed van Jezus Christus. 
 



HET GEESTELIJKE GEVECHT Pagina 38 of 77 
 

U bent vrij om dit boek te fotokopiëren en te verspreiden. Maar het is verboden het te wijzigen of te veranderen.  

Laat mij u dit kleine getuigenis geven, dat de Heer mij de genade heeft gegeven 

om direct te leven. Op een dag kreeg ik een groep technici die naar mijn huis 

waren gekomen om het huis te renoveren. Terwijl we de details van het werk 

bespraken, ging de telefoon van hun manager over. Hij haalde de telefoon uit 
zijn zak, bracht hem dicht bij zijn mond en zei: "Oproep doorverbonden naar 

satan". Daarna nam hij op en begon te praten met degene die hem belde. Ik 

weet niet of de andere mensen die er waren ook maar de betekenis van wat er 

net was gebeurd begrepen. De Heer wilde mij nog een ander bewijs geven dat 
het onderricht die we kregen over het kamp van satan waar is en dat het 

Geestelijke Gevecht veel reëler is dan we denken. 

 

Deze satanist zelf begreep niet hoe hij zichzelf op deze manier kon verraden 
door te vergeten dat hij niet alleen was. Hij had vreemde tatoeages op hem, 

maar ik kon me niet voorstellen dat ik te maken had met een krachtige satanist. 

Het feit dat ik het wist maakte me neutraliseren zijn satanische macht, en tot 

het einde van de werken, had hij moeite om naar mijn huis te krijgen om toezicht 

te houden op de werken. Geliefden, het is op deze manier, dat veel van de 
telefoongesprekken die u maakt, direct naar satan worden doorverbonden, en u 

vindt uzelf onbewust en ongewild praten met satan in persoon. Als u niet 

persoonlijk met satan wilt praten, zorg er dan voor dat u al uw 

inkomende en uitgaande gesprekken met het kostbare bloed van Jezus 
Christus bedekt. 

 

5.3- Informaties over uzelf 
 

Wat betreft de informatie over uzelf, moet u: Ten eerste, vermijd zo veel als u 

kunt, het geven van uw informatie aan satanisten, en aan verdachte en dubieuze 

mensen in het algemeen. Ten tweede, omdat het onmogelijk is om uw 
informaties te controleren en te beschermen, moet u voortdurend bidden en al 

uw informatie die satanisten in hun bezit hebben, met het bloed van de Heer 

Jezus Christus bedekken en alle bezweringen die zij al tegen u hebben gemaakt 

annuleren. Hetzelfde geldt wanneer u verplicht bent om uw namen of identiteiten 

te geven op openbare plaatsen (scholen, universiteiten, werkplekken, enz.) of 
aan mensen die u deze informaties vragen. 

 
5.4- Mensen die om ons heen zijn 

 

De agenten van satan als ze ons niet kunnen raken, gaan via mensen die om 

ons heen zijn, om ons te raken. Om deze reden moeten de kinderen van God 

scheiden van al diegenen die beweren bij hen te zijn, maar die ook in contact 
staan met de agenten van satan zijn. U moet alle verraders onder u verdrijven, 

en u moet u scheiden van al diegenen die in twee kampen spelen. Ze zijn een 

echte open deur voor u. Het is onaanvaardbaar dat iemand doet alsof hij van 

harte met u is, terwijl hij ook van alle harte met uw vijanden is. 
 

Er is ook het geval van gouvernantes, bedienden en andere knechten die in uw 

huizen werken en die in contact staan van uw kinderen. Onder hen zijn er 
agenten van satan, werkelijke satanisten. Het is heel gemakkelijk voor degenen 

die satanisten zijn om zonder uw medeweten uw kinderen te initiëren en ze om 

te vormen tot geduchte tovenaars. Daarom moet u heel voorzichtig zijn wanneer 

u gouvernantes of bedienden neemt om voor uw kinderen te zorgen. 
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Hetzelfde geldt voor mensen aan wie u uw kinderen een paar uur per dag 

toevertrouwt, hetzij in een kinderdagverblijf, hetzij thuis, omdat u naar uw werk 

moet gaan. Ook daar moet de strijd zwaar zijn en zonder ophouden, als u niet 

wilt dat u uw levens vernietigd wordt door u eigen kinderen, die volledig 
geïnitieerd zouden zijn. Vertrouw uw kinderen niet toe aan mensen waarvan u 

de geestelijke aard niet kent: Het is zeer riskant. U moet grondig informeren 

naar vreemden aan wie u de zorg voor uw kinderen wilt toevertrouwen. Wees 

ervan bewust dat het gemakkelijker is om kleine kinderen te initiëren dan 
volwassenen. 
 

5.5- Gekochte, ontvangen of aangeboden dingen  
 

U moet alles reinigen en heiligen door het Bloed van de Heer Jezus Christus. 
Alles wat u op de markten koopt, of het nu gaat om eten of andere artikelen, 

en alles wat u gratis ontvangt. U moet ook alles wat u de mensen aanbiedt met 

het Bloed van de Heer Jezus Christus bedekken. Daar zijn twee redenen voor: 
 

Zelfs de dingen die aan satanisten worden aangeboden dienen als hun 

contactpunt om degenen te raken die hen deze dingen hebben aangeboden. 
 

Tovenaars, om uw relaties te vernietigen, kunnen bezweringen doen over de 

dingen die u mensen aanbiedt, zodat deze mensen u verdenken. Door met het 

bloed van Jezus Christus te bedekken alles wat u de mensen aanbiedt, annuleert 
u dergelijke bezweringen. 
 

5.6- De opgepakte voorwerpen die mensen weggooiden 

 
U moet het geval beheren van voorwerpen die mensen weggooien en die u 

oppakt, zoals dingen die u hebt gekocht, ontvangen of aangeboden. Deze 

objecten kunnen open deuren vormen. Om dit te doen, moet u ze allemaal 

reinigen voordat u ze gebruikt. Vergeet niet dat sommige van deze dingen 

valkuilen zijn die door de wereld van de duisternis zijn gezet. Aangezien dit geen 
diefstal is, kunt u alle bezweringen annuleren die erop hadden gedaan en ze 

veilig gebruiken. 

 
5.7- Dingen die van u zijn 

 
U moet altijd alles wat van u is, bedekken met Jezus' bloed. Onder deze dingen 

die de mensen van satan heel vaak verzamelen, zijn er: Het bloed, de mans 

sperma, de foto's, haar, spijkers, kleding, ondergoed, schoenen, sokken, enz. 

Maar als ze iets kunnen vangen wat ons toebehoort, dient het als aanspreekpunt 
voor hen om bezweringen tegen ons te maken. Als u bidt, beperk dan ook niet 

tot de lijst die ik zojuist heb gegeven. Bedek met het Bloed van de Heer Jezus 

Christus al uw voorwerpen die in de satanische wereld worden bewaard en 

waarop zij tegen u bezweringen maken. Vernietig deze voorwerpen door het 
vuur van God en annuleer alle bezweringen die ze al tegen u hebben gemaakt. 
 

Laat ik terugkomen op enkele van de genoemde elementen, waaronder bloed, 

mans sperma, spijkers en haar. 
 

Wees voorzichtig om uw bloed niet ergens te laten stromen, en wanneer u een 

wond hebt, als uw bloed heeft gestroomd, bedek het dan met het Bloed van de 
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Here Jezus Christus. Vrouwen moeten heel voorzichtig zijn als ze ongesteld zijn, 

want satanisten kijken uit naar al het afval dat ze vaak weggooien. Er zijn veel 

satanisten die in de vuilnisbakken heen gaan om te zien of vrouwen het afval 

van het katoen of het maandverband dat ze tijdens hun menstruatie gebruiken 
niet hebben weggegooid. En wanneer zij deze dingen krijgen, maken zij 

vreselijke bezweringen tegen de vrouwen die deze dingen hebben weggegooid. 

Daarom zijn er veel vrouwen die vreselijk lijden aan buikpijn, pijn van lage buik, 

extreem pijnlijke periodes, steriliteit, enz. 
 

Pas vanaf nu op, gooi uw afval niet in wanorde en overal meer weg. En zelfs als 

u ze moet weggooien, bedek alles met het Bloed van de Here Jezus Christus, 

zodat, zelfs als de satanisten op deze dingen vallen, zij niet in staat zullen zijn 
om ze uit te buiten. En als u in het verleden nalatig bent geweest en u merkt 

dat u lijdt onder een van de gevolgen die ik zojuist heb genoemd, dan moet u 

God om vergeving vragen voor u nalatigheid of onwetendheid; daarna moet u 

bidden en alle bezweringen annuleren die tegen uzelf zijn gemaakt door uw 
bloed of door deze voorwerpen. Annuleer ze in de naam van Jezus Christus. 
 

Ook de mannen moeten voorzichtig zijn met alles wat satanisten bij hen 

proberen te verzamelen. Voor mannen die minstens één keer seks met 
heksenvrouwen hebben gehad, is het belangrijk dat ze hun leven onderzoeken 

en handelen als het noodzakelijk lijkt. Heel vaak als u de pech hebt om seks te 

hebben met satanisten, doen ze er alles aan om uw sperma te verzamelen om 

bezweringen te maken en u voor altijd gevangen te houden. 
 

Mannen die condooms gebruiken, worden ook blootgesteld aan dit soort risico's. 

Elke keer dat die condooms worden weggegooid, verzamelen demonen ze en 
maken ze er vreselijke bezweringen over tegen het leven van degenen die ze 

gebruikten. Dat is de reden waarom veel mannen lijden zonder te weten wat er 

met hen gebeurt, en zonder te begrijpen wat de oorsprong is van waar ze aan 

lijden. 
 

Als u zich in zulke gevallen bevindt, handel dan snel. Vraag de Heer om 

vergeving voor uw fout, en bid om alle bezweringen te annuleren die op uzelf 

zijn gemaakt door uw sperma. Onthoud ook dat satanisten er altijd naar streven 
een klein voorwerp van u te stelen, zoals een hemd of ondergoed, of een ander 

klein voorwerp dat van uzelf is, die ze gebruiken om bezweringen tegen u te 

maken. 
 

5.8- Gevallen van mannen die heksenvrouwen hebben 
 

Het geval van mannen die getrouwd zijn met heksenvrouwen is nog ernstiger. 
Deze heksen hebben alle tijd om bezweringen over hun echtgenoten te maken, 

en ze hebben de vrijheid om alles te verzamelen wat ze nodig hebben om elke 

bezwering te slagen die ze willen maken. Daarom wordt het vaak heel, heel 

moeilijk om deze mannen te redden. Zelfs voor hen die christen zijn, is de strijd 
om hen opnieuw te winnen voor Christus vaak erg moeilijk. 
 

Voor christelijke mannen die heksenvrouwen hebben, zijn hun gevallen des te 

ernstiger omdat ze zich niet eens bewust zijn van de ernst van het gevaar om 
hen heen. Hun heksenvrouwen hebben hen zozeer gebonden door hun 

bezweringen dat zelfs wanneer hen wordt getoond dat hun vrouwen heksen zijn, 
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zij liever hun vrouwen verdedigen. Soms, ziet en spreekt kleinerend iedereen 

om hen heen de over gruwelijke werken van hun vrouwen, en zij zijn de enigen 

die niets zien, omdat ze volledig gebonden en gehecht zijn. Meestal, als u deze 

broers probeert te helpen door ze te vertellen dat hun vrouwen echte heksen 
zijn, wordt u hun vijanden, toch zijn de werken van hun vrouwen voor iedereen 

zichtbaar. 
 

Dit is hier een grote strijd dat Christenen moeten voeren: Vasten en bidden voor 

echte kinderen van God die heksenvrouwen hebben. U moet bidden om de 

ketenen en banden te verbreken die deze broers gevangen houden. U moet de 

kooien waarin ze zijn opgesloten vernietigen (omdat veel van hen ronduit in 
goed gesloten satanische kooien zitten). Geliefden, wees dus niet langer 

verbaasd om de mate van koppigheid en blindheid te zien van broers die 

heksenvrouwen hebben. Ze zijn gebonden en volledig verblind. Als ze hun 

heksenvrouwen verdedigen, weten ze niet eens wat ze doen. Pas wanneer de 
bevrijding plaatsvindt en hun ogen open zijn, realiseren ze zich dat ze gebonden 

en volledig gehecht waren. 
 

De strijd op dit niveau bestaat dus uit het vernietigen van de werken van deze 

heksenvrouwen, door het vechten zoals de Heer ons zojuist heeft het geleerd, 

door het consumeren van al hun satanische krachten door het vuur van God, en 

het bevrijden van de gevangen broers. U moet deze heksenvrouwen aan de kaak 
stellen en hun werken blootstellen. Dit is een ander zeer belangrijk aspect van 

Geestelijk Gevecht. Zodra de tovenaars zijn onthuld, verijdelt God hun plannen. 

Nehemia 4:15. 

 
Als ik aandrong op het geval van heksenvrouwen, dan is dat omdat ze in grotere 
aantallen dan tovenaarsmannen voorkomen. Dat gezegd hebbende, moet u niet 

de zusters die tovenaarsmannen hebben verwaarlozen. Er zijn sommige 

vrouwelijke Gods kinderen die in de toverij van hun echtgenoten werden 

opgeslokt en uiteindelijk God verlieten. De strijd die u voert om de broers te 
bevrijden die in de banden van de heksen zitten, is dezelfde strijd die u moet 

leveren voor de zusters die tovenaarsmannen hebben. 
 

Met dit alles kunt u dan begrijpen waarom God vroeg dat mannen die 
heksenvrouwen hebben niet oudsten genoemd mogen worden. Dat komt omdat 

deze broeders, ondanks al hun goede wil en verlangen om God trouw te dienen, 

zullen het niet halen. De Izebels die ze hebben, zullen hen altijd tegen God 

zetten. Omdat deze Izebels zich nooit onderwerpen aan het woord van God en 
het woord van God nooit in de praktijk brengen, halen zij door hun verleidingen 

en bezweringen hun echtgenoten altijd over om alleen het soort evangelie te 

prediken dat hun voorkeur geniet. En dus ontmoet u ijverige en oprecht 

toegewijde herders die het woord van God goed kennen, maar die het niet 
kunnen prediken. Elke keer als ze beginnen met lesgeven, wordt de boodschap 

altijd afgezwakt, vanwege hun Izebels die alles beheersen. Het gevecht is 

werkelijk, geliefden! Dit is de belangrijkste reden waarom er vandaag de dag te 

weinig gekwalificeerde herders zijn. Op duizend oudsten (d.w.z. apostelen, 
profeten, leraren, evangelisten, herders en anderen) die vandaag de dag 

bestaan, zijn er maximaal drie die gekwalificeerd zijn. Daarom nam satan de 

controle over de gemeenten over. U begrijpt nu goed in welke tijd we leven. Lof 

zij God! 
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Laat me u een ander element van onderscheidingsvermogen geven. Als u de 

Izebels wilt weten die in het midden van u zitten, preek dan door te zeggen dat 

lippenstiften zijn toegestaan, dat de vrouw zich niet het hoofd te allen tijde moet 

bedekken, dat vrouwen alle mogelijke producten kunnen gebruiken om hun haar 
te transformeren, dat de make-up moeten worden getolereerd, enz. en u zult ze 

horen schreeuwen een grote Amen, of opstaan om te applaudisseren. Dit zijn 

allemaal dingen die ons in staat stellen de agenten van satan in ons midden te 

herkennen. Zodra u ze vertelt dat waanzin getolereerd kan worden, reageren ze 
onmiddellijk, hun vreugde breekt uit. Ze keuren je goed en zeggen in zichzelf: 

Dit is het soort predikant dat we willen. Ze zijn zo opgewonden en ze staan altijd 

rechtop, applaudisseren en maken grote geluiden en tekenen wanneer hun soort 

evangelie wordt gepredikt. U zult ze vanaf nu herkennen. Ze kunnen zich niet 
verbergen. 
 

5.9- Vrouwen en bevalling 
 

Vrouwen die naar het ziekenhuis gaan om te bevallen, moeten voorzichtig zijn 
om hun bloed te bedekken met het bloed van Jezus Christus. En voor een ieder 

van u die gehoor heeft gegeven aan de roepen om bloeddonaties en die uw bloed 

hebben gegeven, weet dat de meerderheid van degenen die dit bloed 

verzamelen satanisten zijn, die ze vooral gebruiken voor hun satanische daden. 

En bijna al dit bloed dat in ziekenhuizen wordt ingezameld en bewaard, wordt 
gestolen door satanisten om hun bloedbanken aan te vullen. En als ze het stelen, 

vervangen ze het door een nepbloed, gewoon een goed vervuilde rode vloeistof, 

klaar om degenen in wie het zal worden geïnjecteerd te besmetten. U weet nu 

wat u in elk geval moet doen: Bekering, Gebed en Gevecht. 
 

Ik zou u graag andere satanische praktijken willen onthullen die vaak voorkomen 

in ziekenhuizen tijdens de bevallingen. De satanische verloskundigen plegen om 
uw baby's na de bevalling te vervangen door demonen wanneer ze de kans 

krijgen, of om uw baby’s in toverij te initiëren zodra de bevalling. Dat doen ze 

terwijl de moeder nog onder effect van de bevalling is. 
 

Over het algemeen na bevalling, nemen deze tovenaars de pasgeboren in een 

andere ruimte onder het voorwendsel van het schoonmaken en/of het wegen 

van de baby, en ze profiteren zonder uw kennis, om hem met een demonbaby 
te vervangen die wordt bedoeld om al uw leven te ruïneren, of om hem in 

hekserij te initiëren. Dit laatste geval komt veel voor. Als gevolg hiervan verlaten 

veel vrouwen het ziekenhuis met een ander kind dan het kind dat ze bevallen 

zijn, zonder het te weten. 
 

Als ze erin slagen uw baby te ruilen, vervangen ze hem door een vooraf goed 

voorbereide demonbaby die uw hele leven zal ruïneren. En in dit geval wordt het 
echte kind meestal door deze tovenaars gekaapt voor de menselijke offers die 

ze gewend zijn te brengen. En als ze uw baby niet kunnen vervangen, maken ze 

bezweringen over het kind en introduceren hem tot hekserij. U bevindt uzelf met 

een tovenaar-kind, die uw leven bitter zal maken. 
 

U moet zich daarom tijdens de bevalling organiseren om uw waakzaamheid en 

toezicht rond uw baby te verdubbelen. U moet ervoor zorgen dat iemand van 
uw familie (de vader of een familielid) aanwezig is tijdens de bevalling, om uw 

kind te volgen vanaf het moment dat hij de baarmoeder verlaat tot het moment 

dat hij het ziekenhuis verlaat. 
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5.10- Haar en nagels 
 

Mannen die naar de kappers gaan om hun haar te laten doen, moeten ervoor 
zorgen al hun haar te bedekken met het bloed van de Heer Jezus Christus. En 

zelfs vrouwen die hun haar samen vlechten moeten dezelfde 

voorzorgsmaatregelen nemen. Voorzichtigheid moet de belangrijkste sleutel 

blijven. U weet nooit waar sommige van uw haar omhoog zullen beëindigen. Ik 
raad de broers altijd aan om te leren om hun haar onderling onder hen te 

knippen. Dit voorkomt dat ze in afschuwelijke salons terechtkomen, die een 

goede plek zijn voor satan voor zijn bezweringen. Pas dezelfde regels van 

voorzichtigheid toe voor uw nagels. Gooi ze nooit weg zonder ze te bedekken 
met Jezus' bloed. We hoeven vrouwen er niet langer aan te herinneren dat 

kappers- en manicurepedicure salons satanische plaatsen zijn dat ze moeten 

vluchten. 
 

5.11- Wegwerpzakdoeken 
 

Wees ook voorzichtig met alle wegwerpzakdoeken die u gebruikt om uw neus te 
snuiten of wanneer u zweet. Tovenaars zoeken al deze dingen om bezweringen 

te doen; en door de genade van God zijn sommige van deze tovenaars betrapt 

en hebben hun gruwelen en plannen van goddeloosheid beleden. Dus neem de 

dreigementen van satan en zijn agenten niet licht op. Zorg ervoor dat u zelfs uw 
vuilnisbakken van huishoudelijk afval bedekt met Jezus' bloed. Wees voorzichtig 

met alles wat u weggooit, zelfs wat ik niet heb gezegd. Moge de Heer uw ogen 

openen voor de werken van satan, zodat u zeer waakzaam mag zijn! 
 

5.12- Foto’s 
 

Wees ook heel voorzichtig met uw foto's. Sommigen van hen circuleren zeker 

onder tovenaars en genezers. Het enige wat u nu hoeft te doen is alle deze 

dingen, dat al in handen van tovenaars en in de wereld van satan is met het 

bloed van Jezus Christus, te bedekken en alle bezweringen die al tegen u zijn 

gedaan, te annuleren. Het is nu gemakkelijker voor u om te begrijpen waarom 
de Heer ons vraagt om de dingen van de wereld te ontvluchten. Deze dingen 

zijn een grote val voor ons. Afgezien van de weinige foto's die we identiteitsfoto's 

kunnen noemen, zijn alle andere foto's er alleen maar om de lust van de ogen 

en de trots van het leven te bevredigen. 
 

5.13- Tandartsen 
 

Voor degenen onder u die al naar tandartsen zijn geweest om uw tanden te laten 

trekken, weet dat sommige van deze tandartsen grote satanisten zijn; en zodra 

ze uw tanden verwijderen, houden ze ze zorgvuldig, want ze hebben ze nodig in 
de geestelijke wereld, om bezweringen tegen u te doen. Als het gebeurt dat u 

naar de tandarts gaat om een tand te laten trekken, krijg dan uw tand terug 

voordat u naar huis gaat. Doe hetzelfde voor alle andere dingen die ik niet kon 

citeren. 
 

5.14- Seksuele relaties met satanisten 
 

Voor degenen onder u, of mannen of vrouwen, die in het verleden seks hebben 

gehad met satanisten, wees niet verbaasd dat ze iets van u hebben 

meegenomen die op dit moment in hun wereld zou zijn en die tegen u zou 
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handelen. Als u nog steeds lijdt van dingen die u nog steeds niet begrijpt, is dat 

een van de dingen waar u naar moet kijken. 
 

5.15- Gevaar van het huisvesten van satans agenten 
 

Ik noemde net de zaak van de geslachtsgemeenschap, maar er is niet alleen 

dat. Deze waarschuwing gaat iedereen aan, zelfs degenen die door de genade 

van God nooit geslachtsgemeenschap met satanisten hebben gehad. Zelfs als 

seksuele zonden een goede gelegenheid zouden zijn voor satanisten om te 
verzamelen waar ze naar op zoek zijn om mensen kwaad te doen, dan nog 

vinden deze monsters altijd andere manieren, wanneer de weg van de 

geslachtsgemeenschap voor hen gesloten is. 

 
Als u ooit satanisten hebt huisgevest, zit u waarschijnlijk in dezelfde situatie. 

Het is een verschrikkelijke ding om mensen van satan te huisvesten. Omdat ze 

in uw huis wonen, hebben ze de tijd en zijn ze vrij om door het hele huis te 

zwerven. Ze maken van de gelegenheid gebruik om bezweringen te maken op 

uw kleding, uw ondergoed, zodat u in seksuele zonden terechtkomt. Ze hebben 
ook tijd om enkele van uw dingen te extraheren die nuttig voor hen in hun wereld 

zullen zijn om tegen u op te treden. Daarom worden kinderen van God soms 

geconfronteerd met moeilijkheden waarvan zij de oorzaken niet kunnen 

begrijpen of verklaren. Wanneer u met deze agenten van satan leeft, zie u vaak 
het verdwijnen van sommige van uw ondergoed als u waakzaam bent. Als ze 

geen toegang hebben tot uw ondergoed, nemen ze iets anders. Maar ze zoeken 

meestal naar het ondergoed. En wanneer ze slagen om uw ondergoed te stelen, 

slagen ze erin u door hun bezweringen tot seksuele zonden te slepen. 

 
Huisvest nooit mensen thuis tenzij u er zeker van bent dat deze mensen van 

God zijn en geen open deur in uw huis zullen vormen. U moet goed bidden en 

controleren, en indien mogelijk om advies vragen voordat u mensen onder uw 

dak accepteert. Wanneer u agenten van satan huisvest, zijn u en uw huis in 
gevaar. In aanvulling op de bezweringen die deze agenten van satan doen op 

uw kleding en uw items, ze maken ook veel bezweringen over het voedsel dat u 

eet. En wanneer ze toegang hebben tot de keuken en dat ze de mogelijkheid 

hebben om voor u te koken, wordt uw geval serieuzer. Ze mengen uw voedsel 
met alle mogelijke vervuilingen, om u te initiëren. En deze mensen, wanneer ze 

bij u thuis zijn, houden van koken, alsof ze u willen helpen, terwijl ze gewoon 

op zoek zijn naar strategische plaatsen om u te verwonden. 

 
Weet heel goed dat als u satanisten huisvest, dit voor uw eigen ongeluk is; als 
u ze huisvest, is dit op eigen risico’s. Als u om uw leven en uw redding geeft, 

huisvest dan nooit de satanisten en val nooit in de val door medelijden 

te hebben met de satanisten. Het is een vreselijke val voor u. Onder deze 

agenten van satan, sommigen weten hoe ze aardig moeten zijn om zich te laten 
huisvesten, anderen weten hoe ze medelijden moeten aantrekken om zich te 

laten huisvesten. Wees voorzichtig! Wees voorzichtig! Wees voorzichtig! Het 

uitoefenen van gastvrijheid zonder onderscheidingsvermogen is een vreselijke 

valkuil; het uitoefenen van vrijgevigheid zonder onderscheidingsvermogen is 

ook een vreselijke valkuil. Als u gastvrijheid of vrijgevigheid of liefdadigheid 
moet uitoefenen, zorg er dan voor dat u alle elementen van 

onderscheidingsvermogen verzamelt. Ik heb kinderen van God al geleerd om 
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nooit mensen te huisvesten zonder hun leiders, of hun oudsten, die geacht 

worden meer onderscheidingsvermogen te hebben dan zij, te raadplegen. Wie 

deze instructies opvolgt, ontsnapt aan de gevaren en wie koppig is, plukt de 

vruchten. 

 
Ik vroeg ook aan de dienaren van God om zeer waakzaam en streng te zijn ten 

opzichte van mensen die, ondanks alle instructies, de huizen binnendringen en 

de onwetende broeders proberen te overtuigen om hen te laten huisvesten, of 

om hen te dwingen hun kinderen te laten huisvesten, zonder de toestemming 
van heersers en oudsten. Als u mensen ontmoet die ervoor kiezen om alle 

maatregelen van voorzichtigheid te schenden die we hen hebben geleerd om te 

doen wat ze willen, weet dan dat ze agenten van satan zijn. Zulke mensen zullen 

de instructies die wij geven nooit opvolgen, aangezien deze instructies er zijn 
om te voorkomen dat ze werken. En omdat ze moeten werken, vinden ze altijd 

redenen om de instructies te overtreden. En wanneer zij betrapt worden, 

rechtvaardigen zij door het feit dat zij het niet wisten, of dat zij de instructies 

niet goed begrepen hadden, of dat zij dachten dat de maatregelen bedoeld 
waren voor buitenstaanders. Wat er ook gebeurt, ze vinden altijd een reden om 

u tot sluimeren te dwingen. Vergeet niet dat satan de vader van de leugen is, 

en dat zijn agenten uitblinken in de kunst van het liegen. En ze maken zulke 

dwingende redenen dat u aan uzelf twijfelt. Aarzel niet om zulke mensen uit de 
Gemeente te zetten. 

 
5.16- Dieren die demonen zijn 

 
Ook vaak gebruiken satanisten dieren om ons aan te vallen. Dit doen ze meestal 

door slangen in toiletten van mensen of huizen te sturen, muggen om bloed te 
zuigen, muizen in huizen, vliegen om maaltijden van mensen te vergiftigen, 

bijen, vogels, miljoenpoten, kakkerlakken en andere insecten in het huis. Deze 

dieren zijn geen normale dieren, maar demonen. Wanneer u chemische 

producten gebruikt om deze dieren te doden, of zelfs wanneer u er normale 
vallen tegenaan zet, slaagt u er nooit in ze te doden, omdat ze geen dieren zijn. 
 

Alleen door de kracht van God, in de naam van Jezus Christus, kunnen deze 
demonen overwonnen worden. Soms wordt een hele wijk of een grote regio 

overspoeld door ratten, kakkerlakken of muggen, en alle pogingen om ze te 

elimineren leiden tot niets. Alleen kan het Geestelijke Gevecht hen overwinnen. 
 

Zodra u merkt dat deze verdachte dieren in uw huis verschijnen, negligeert ze 

dan niet, anders zult u er spijt van krijgen. U moet op tijd tegen ze vechten, en 

met ernst. Bid en verbrand al deze dieren met het vuur van God en reinig uw 

huis. Weet dat u ook vaak olie kunt gebruiken om in uw huizen te bidden. 
 

Satanisten sturen deze kleine demonen vaak om verschillende redenen in de 

huizen: Het bloed zuigen, de plaatsen verontreinigen, het voedsel vergiftigen, 
de ziekten creëren en de dingen stelen; (dat is de reden waarom veel mensen 

meestal de verdwijning van dingen in hun huizen opmerken en mensen beginnen 

iedereen te verdenken in de wanorde). 
 

Ze sturen ook deze demonen-dieren om ons te bespioneren, om ons op te letten 

en naar onze gesprekken te luisteren. Veel satanisten hebben zelf het vermogen 
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om zichzelf te transformeren in verschillende dierlijke vormen, om onze huizen 

binnen te gaan. Het doel zijnde altijd wat we net noemden. De aanwezigheid 

van uilen, vleermuizen en andere bizarre dieren in uw concessies, verklaren dit. 

Wees waakzaam! 
 

U moet daarom wakker worden voor wat betreft Geestelijk Gevecht en niet 

langer toestaan dat satan en zijn agenten uw naïviteit in het domein uitbuiten. 
Bid en vernietig al deze dieren door het vuur van God, in de Naam van Jezus 

Christus, en reinig en bedek uw huizen voortdurend met het bloed van Jezus 

Christus. Vergeet ook niet om altijd uw communicaties en al uw gesprekken met 

het bloed van Jezus te bedekken. 

 
6- ANDERE VERLEIDINGEN DIE VERMEDEN MOETEN WORDEN 

 
Er zijn andere verleidingen die vermeden moeten worden. Verschillende 

tovenaars in Nigeria zijn begonnen met de productie van films die ze "religieuze 

films" door verleiding noemen. Ze beweren dat ze de werken van satan in deze 
films te exposeren. Val niet in hun valkuilen; veel van deze films zijn films van 

hekserij, niet gemaakt om hekserij aan de kaak te stellen, maar goed ontworpen 

om degenen die deze films zullen kijken te bevuilen en inwijden. Het zijn dus 

echte inwijdingen in hekserij. Wees heel voorzichtig met die satanische films die 
zijn gespeeld onder de naam van religieuze films. En deze films hebben de 

markten vandaag de dag overspoeld. 

 
Hetzelfde geldt voor de boeken van zogenaamde voormalige satanisten. Bijna 

al deze mensen die u "voormalige" satanisten noemt, zijn niets anders 
dan ware satanisten. U beschouwt ze als voormalig omdat ze doen alsof ze 

berouw hebben getoond, en bekeerd zijn. Laat u helemaal niet misleiden. Ze zijn 

in meerderheid verkapte wolven. Ze maken hoogdravende en belachelijke 

getuigenissen, om te slagen de meerderheid te misleiden. Enkelen onder hen 
hebben zelfs nooit een schijn van berouw getoond. Het is gewoon een groot truc 

van satan en een vreselijke valstrik gezet voor de Kinderen van God. 
 

Zelfs als u de getuigenissen van sommigen van hen met enig 

onderscheidingsvermogen leest, begrijpt u meteen dat het echte demonen zijn. 

En om te geloven dat een demon berouw heeft getoond, is naïef zijn. U moet 

uzelf niet weer laten misleiden en u moet nooit meer in de valkuilen van deze 

monsters trappen. Wanneer u hun getuigenissen leest, neem er dan wat voor u 
nuttig kan zijn, maar trap niet in de val om hen te volgen. 
 

7- HOE TE LEVEN ALS EEN WINNAAR 
 

7.1- Gehoorzaamheid 
 

Het enige ware geheim van overwinning in het Geestelijke Gevecht is 

gehoorzaamheid aan Gods woord. Alles wat ik nog moet uitleggen over dit 

onderwerp zal in één woord worden samengevat: De Gehoorzaamheid. De 

kinderen van God die ervoor kiezen om het woord van God te gehoorzamen en 

volgens het woord van God te wandelen, overwinnaars voortdurend in de 
strijden zijn die ze voeren. De Heer heeft ons alles in Zijn woord verteld, maar 

we letten er niet vaak op. Soms begrijpen we niet goed wat de Heer van ons 
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verwacht, soms zijn we niet klaar om ons aan Hem te onderwerpen, soms willen 

we onszelf niet opgeven, soms zijn we koppig, soms laten we ons verleiden door 

valse redeneringen. Daarom is het Geestelijke Gevecht voor ons erg 

ingewikkeld, en daarom is satan vaak de winnaar op ons. 
 

7.2- Gebed 
 

Om als winnaar te leven, heeft elk kind van God een echt leven van gebed nodig. 

Als uw gebedsleven niet goed gaat, voelt u het. U hebt niet eens iemand nodig 

om het u te vertellen. Alleen in gebed oefent elk kind van God zijn gevecht en 

een echt gebedsleven is ook een echt strijdleven. En dit gevecht is degene dat 
elk kind van God moet leiden. U moet een echt gebedsleven leiden en ervoor 

zorgen dat uw kinderen en allen die onder uw gezag staan, een echt gebedsleven 

leiden. U moet altijd bidden, overal bidden, voor alles bidden en 

onophoudelijk bidden zoals de Heer tegen ons het heeft aanbevolen. 
 

7.3- Voorbede 
 

Elk kind van God moet een constant leven van voorbede ontwikkelen. Het 
voorbede doen alleen als we gelukkig zijn, en het opgeven van voorbede als het 

niet gaat zoals we willen, is gevaarlijk. Als we niet bidden, bevinden we ons in 

een zwakke positie voor satan. 

 
We moeten weten benutten de gave in tongen te spreken die de Heer ons heeft 

gegeven. Geestelijk Gevecht moet gebeuren in intelligentie, maar ook in tongen. 

U moet daarom bidden in intelligentie maar ook veel in tongen. 

 

7.4- Vasten 
 

Het ware kind van God moet graag vasten en moet te allen tijde vrij kunnen 

vasten, en dit met vreugde. Vasten is een integraal onderdeel van ons geestelijk 

leven en we kunnen niet vasten zichzelf ontnemen. Een christelijk leven zonder 
vasten is zinloos. Weet dat agenten van satan om de overwinning op ons te 

kunnen behalen, veel tijd besteden aan vasten en dat satanisten over het 

algemeen meer tijd besteden aan vasten dan Christenen. 
 

Op dit niveau zal ik u nog enkele elementen van onderscheidingsvermogen 

geven. Door dit teken zult u andere wolven herkennen vermomd als schapen; u 

ontmoet een aantal zogenaamde dienaren van God, die door satanische leringen 
kinderen van God bemoedigen om niet te vasten. Ik heb er twee groepen van 

hen ontmoet: 
 

De eerste groep verdraait de boodschap van Jesaja 58 en leert kinderen van God 
dat vasten in de ogen van God niet betekent dat ze zich van voedsel moeten 

onthouden, maar dat ze goed moeten doen en de zonde moeten vermijden. Ze 

voegen eraan toe dat als je een dag doorbrengt zonder te liegen, het betekent 

dat je op die dag de leugen gevast hebt, en dat als je een dag doorbrengt zonder 
te stelen, je op die dag de diefstal gevast hebt, enzovoorts. En terwijl deze 

tovenaars zo'n onzin praten, betrapt u ze aan het vasten. Zij vasten om hun 

macht te vergroten en om de overwinning over het volk van God te hebben, 

door zij tegen kinderen van God te liegen dat vasten niet langer nodig is. 
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De tweede groep verdraait de betekenis van het woord van God, en combineert 

de passage van Matteüs 9:15 en Matteüs 28:20 tot hun voordeel. 
 

Matteüs 9:15 "Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, 

zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de 

bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten." 
 

Matteüs 28:20 "En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der 

wereld." 
 

Aan de ene kant zeggen ze dat Jezus zei dat wanneer de bruidegom daar is, 

bruiloftsgasten niet hoeven te vasten. En aan de andere kant zeggen ze dat 

Jezus zei dat Hij elke dag bij ons is. Conclusie, we hoeven niet te vasten. 
 

Zo herkent u satans agenten. Door de list, leiden zij Gods kinderen tot 

ongehoorzaamheid aan God, zoals hun vader satan, die door list Adam tot 
ongehoorzaamheid aan God had gebracht. En als u ongehoorzaam bent, bent u 

degene die verliest, natuurlijk. 
 

U hebt begrepen, geliefden. Trap nooit meer in de valkuilen van deze zoons van 

verdoemenis en sta niet langer gulzigheid toe om u te beletten grote 

overwinningen voor de Heer te behalen. U moet vasten en dit, regelmatig, en u 

moet van vasten houden. U moet in staat zijn om meerdere dagen te kunnen 
vasten, voor de glorie van de Heer. 
 

7.5- Zelfontkenning 
 

"Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil 
komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij." 

Matteüs 16:24. 
 

Een van de sleutels in het Geestelijke Gevecht is de zelfverloochening. Zolang u 

uzelf niet verloochenen, zolang u voor uzelf willen leven en zolang u naar u eigen 

wil willen leven, is de overwinning in het Geestelijke Gevecht voor u bijna zonder 

hoop. Er is een prijs te betalen voor alles wat belangrijk is. Elke overwinning 
heeft een prijs, wees er klaar voor om die te betalen. Wanneer een kind van God 

zichzelf verloochent, wordt oorlogsvoering heel gemakkelijk voor hem, omdat 

de Heer hem altijd de overwinning zal geven. 
 

7.6- Geloof 
 

Het geloof is een belangrijk element in het Geestelijke Gevecht. Het Geestelijke 

Gevecht is een oorlog tegen een wereld die we niet zien, en tegen vijanden 

waarvan de meeste voor ons onzichtbaar zijn. Het is daarom alleen door geloof 

dat we dit gevecht goed kunnen voeren. En om de overwinning in dit gevecht te 
verwachten, zijn er twee belangrijke gevaren te vermijden: Trots en angst. 
 

We moeten voorkomen dat we uit hoogmoed geloven dat satan niets is en dat 
we naar believen de overwinning op hem hebben. Laat u niet misleiden, satan 

is helemaal niet zwak. Hij is sterk, veel sterker dan u zich kunt voorstellen. Valse 

onderrichten wekten u de indruk gegeven dat satan al gestorven is of dat hij 

slaapt en wacht op iedereen die de naam van Jezus noemt om over hem te 
overwinnen. Dit is verkeerd. Als u van plan bent om de overwinning op satan in 

oorlogsvoering te hebben, moet u eerst en vooral begrijpen dat satan veel 

sterker is dan wij. 
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Waarom hebben we dan de overwinning op satan als hij sterker is dan wij? Het 

is omdat Jezus Christus, die in ons is, sterker is dan satan. Dus, houd altijd in 

gedachten dat wij niet sterker zijn dan satan, maar dat Jezus Christus, die in 

ons is, sterker is dan hij. Het is onze Meester en Heer Jezus Christus die sterker 
is dan satan, en Hij is het die ons de overwinning op satan geeft. Niet wij als 

individuen zijn sterker dan satan. Vergeet dit nooit als u vecht, zo niet zal trots 

uw ruïne veroorzaken. 
 

"Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die 

in u is, is meerder dan die in de wereld is." 1Johannes 4:4. 
 

Ik ben naar sommige pinkstersekten geweest waar de herders van satan de 

gelovigen ertoe brengen om elke dag plezier te hebben met satan, waardoor ze 

elke keer onzin zingen, door op te springen. U hoort ze massaal schreeuwen "we 
doden satan boum boum..." En terwijl ze schreeuwen, maken ze grote 

handbewegingen zoals mensen met geweren. En ze zijn zo blij om satan boum 

boum te doden… En als je ondervraagt aan degenen die satan boum boum 

doden, realiseer je dat ze niet eens in water gedoopt zijn. Dit betekent dat deze 
predikanten, die agenten van satan zijn, de heidenen leiden om satan boum 

boum te doden… Begrijp dus gewoon dat het een echt schouwburg is dat deze 

tovenaars met satan spelen, om het leven van de weinige kinderen van God die 

nog steeds in hun midden zijn bloot te leggen. 
 

Al wij, kinderen van God, zijn niet in staat om satan te doden, maar voor deze 

rebellerende zonen zijn het de ongelovigen die in staat zijn om satan te doden, 

en zelfs om hem zeer gemakkelijk te doden, alleen al door een beweging van de 
mond en de handen. Wat grappig is, is dat deze dwazen elke dag satan doden, 

maar dat satan er elke dag weer altijd is. Ik zeg hen altijd dat ze het geluk 

hebben dat de satan zelf weet dat ze gewoon met hem zich aan het amuseren 

zijn. Als hij ze één ogenblik even serieus nam, zou hij ze vernietigen. 

 
Ik ontmoette ook andere ijverige mensen, die in plaats van satan boum boum 

te doden, besteden ze hun tijd aan het vertrappen op satan, lopen op satan door 

hun hielen stevig te wrijven over de grond. Ze hebben geleerd dat satan onder 

hun hielen ligt en ze vertrappen hem. Geliefden, onwetendheid doodt. 
 

Op dezelfde manier dat we moeten vermijden dat we in onze strijd tegen satan 

in trots vervallen, moeten we op dezelfde manier vermijden om in de val van de 
angst te trappen. Als u de oorlog willen winnen, moet u begrijpen dat satan 

machteloos is in de naam van Jezus. 
 

Zeggen dat satan sterker is dan wij, maakt hem niet tot een andere God. Satan 

is niets anders dan ijdelheid voor onze God en Redder Jezus Christus. Hoewel 

sterk in de ogen van de mensen, is satan een eenvoudig schepsel in de ogen 

van God. En als we op God rekenen om satan te bestrijden, door ons geloof in 

God te stellen in de naam van Jezus Christus, Zijn Zoon, vertrappen we satan 
en al zijn macht. 
 

Dus, geliefden, trap nooit in de val van het beven voor satan, en je moet ook 
nooit het risico nemen om satan te confronteren zonder er zeker van te zijn dat 

de Heer met u is. Wanneer we ons geloof in Jezus stellen terwijl we vechten, is 

de overwinning verzekerd. Dus als we vechten, moeten we altijd het geloof 
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hebben dat als onze Meester en Heer Jezus Christus veel sterker en groter is 

dan satan, dan zijn we in Zijn naam meer dan veroveraars. U moet zich bewust 

zijn van de macht van de naam van Jezus Christus en van het bloed van Jezus 

Christus. 
 

7.7- Zuivering 
 

Om de overwinning in het gevecht te verwachten, moet u God vrezen en de 

heiliging zoeken. En om volledig te ontsnappen aan de aanvallen van satan en 

zijn leger, moet u een leven zonder verwijt leiden. Daarom moet u enerzijds uw 

levens zuiveren door aan de zonde te ontsnappen en door uw zonden te belijden 
terwijl u ze begaan, en anderzijds moet u uw huizen zuiveren, door alles wat 

gebruikt als een open deur voor satan uit uw huis te verwijderen. De lijst van 

sommige van deze dingen was u hierboven gegeven. 
 

Laat de heidenen de dingen niet in uw huis doen, onder het voorwendsel dat u 

ze maar voor een tijdje huisvest. Zij die uw huis binnenkomen, moeten zich aan 

de bevelen van uw huis onderwerpen. U moet bijvoorbeeld niet toestaan dat 

heidenen tv-kijken in uw huis in de wetenschap dat het een gruwel is. U mag 
ook niet aan werknemers (loodgieters, elektriciens, enz.) toestaan in uw huis te 

roken. Op dezelfde manier dat u voorkomt dat uw huis vervuild raakt, moet u 

niet toestaan dat degenen die uw huis binnenkomen het vervuilen. Onderhoud 

uw huis zuiver en onbezoedeld. 

 
Vergeet niet dat in het oude verbond de Heer altijd boos was op Zijn volk 

vanwege verbannen dingen. 

 

"Daarom zult gij dien gruwel niet in uw huis brengen, opdat gij niet 
wordt verbannen, gelijk datgene is: maar gij zult een walg en een 

afschuw daarvan hebben, want het is verbannen." Deuteronomium 7:26. 

 

Soms vragen we ons af hoe te doen om te weten of het ene of het andere object 
in onze huizen als open deur kan dienen. Het antwoord is eenvoudig: Verwijder 

elk voorwerp dat u op geen enkele manier van dienst is uit het huis, dat wil 

zeggen, alles wat niets toevoegt aan u spirituele of fysieke leven. Als u uzelf aan 

dingen hecht om de lust van de ogen of de trots van het leven te bevredigen, 
zult u in de val van satan trappen. De Bijbel leert ons dat: "Alles is geoorloofd, 

maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op." 

1Korintiërs 10:23. 
 

U moet in uw huizen alleen dingen bewaren die nuttig zijn, en die opbouwend 

zijn. Daarom moet u, om een voorwerp te bewaren, het nut ervan kunnen 

rechtvaardigen. Als iemand u bijvoorbeeld vroeg naar het nut van een 

polshorloge, zult u het hem of haar vertellen, terwijl als u gevraagd wordt naar 

het nut van een ring, of een ketting, of andere juwelen, hebt u geen andere 
rechtvaardiging te geven dan de lust van de ogen en de trots van het leven, 

omdat deze dingen absoluut nutteloos zijn voor u. 
 

Er zijn veel christenen die ringen dragen die zij kiezen "trouwring" te noemen. 
In het Frans wordt het woord "trouwring" vertaald als "alliance", wat betekent 

"alliantie" of "bague d'alliance", wat betekent "alliantiering". Wanneer men hen 
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vraagt "Waar komt deze alliantiering vandaan? Allientiering met betrekking tot 

wat? En wie heeft deze allientiering voorgeschreven?", ze zijn niet in staat om 

te antwoorden. Dit laat zien hoe krankzinnig de kinderen van God zijn geworden. 

In plaats van het licht van de wereld te zijn zoals de Heer heeft gezegd, kiezen 
zij ervoor om van de wereld hun licht te maken. Ze kopiëren de wereld zonder 

na te denken, zonder zichzelf vragen te stellen. Elke keer als christenen moeten 

trouwen, kopiëren ze de wereld alsof ze de Bijbel kopiëren. Elke keer als ze iets 

moeten doen, passen ze zich aan het model van de wereld aan. De wereld is 
hun beste model geworden. Voor hen is de Bijbel iets uit het verleden, het is 

verouderd. "Zó zegt de HERE: Gewent u niet aan de weg der volken … 
3Want de handelwijze der volken, die is nietigheid." Jeremia 10:2-3. 
 

Men ontmoet vandaag verschillende christenen met beelden en beeldjes in hun 

huis. Als hun het nut van die dingen wordt gevraagd, zeggen ze dat deze dingen 

er alleen maar zijn om het huis te versieren, alsof demonen voorwerpen van 
versieringen zijn geworden. En als we hen proberen te vertellen dat het demonen 

zijn die ze in huis houden, zeggen sommigen dat we overal demonen zien. Als u 

als kinderen van God uw huizen willen versieren, dan hebt u geen beelden nodig, 

noch kunstbloemen, noch schilderijen en ander werelds beeldhouwwerk; u hebt 
alleen het woord van God nodig. Als u als winnaars wilt leven, laat dan geen 

enkel voorwerp dat een open deur voor satan is, in uw huis achter. 
 

"18Maar gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; gij 

zult ze tot een teken op uw hand binden en zij zullen een 

voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 19Gij zult ze uw kinderen leren en 

daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit en wanneer gij onderweg 
zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat; 20gij zult ze schrijven 

op de deurposten van uw huis en aan uw poorten." Deuteronomium 11:18-

20. 
 

Er zijn ook veel mensen die foto's van de doden thuis houden, en zelfs vaak 

foto's van lijken en doodskisten; soms video's van rouw, met foto's van lijken. 

Op de vraag wat ze ermee doen, zeggen ze dat het herinneringen zijn. Daarmee 
zijn ze niet anders dan katholieken of dan andere heidenen, die elke keer naar 

de begraafplaatsen gaan om daar te huilen, of om daar te "mediteren", zoals ze 

zeggen. 
 

Om als winnaars te leven, moet u de notie van de ijdelheid van de wereld en 

van de dingen van de wereld begrijpen. Weet dat de wereld aan het vergaan is, 

met al zijn ijdelheid. Ik nodig u uit om samen met mij het boek Prediker te lezen 

en te studeren. 
 

Als u een huis huurt of koopt, bid en bedek elke kamer van het huis met het 

bloed van Jezus. Satanisten maken vreselijke bezweringen op de muren of op 
de vloer of waar dan ook in de huizen waarin ze hebben gewoond. Als u na hen 

komt en u komt binnen en bezetten de plaatsen zonder de bezweringen die er 

waren gemaakt te vernietigen, zult u ervan zeker lijden. Hetzelfde geldt als u 

een auto of een ander roerend of onroerend goed koopt. 
 

In dit verband zal ik u twee kleine getuigenissen geven dat de Heer ons de 

genade heeft geschonken om te leven. De eerste betreft de zaak van een 
christelijk gezin dat een nieuw huis had gehad. Dit gezin was met een grote 

vreugde verhuisd van het oude naar het nieuwe huis, omdat het nieuwe huis 
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groter was dan het oude, en ook schoner. Eenmaal in het nieuwe huis kreeg 

deze familie te maken met veel ongewone problemen, en problemen die deze 

familie niet kon verklaren. De familie kon het niet meer met elkaar vinden; de 

vrouw en man hadden ruzie, het gedrag van de kinderen werd irritant. Ze 
probeerden zoveel mogelijk te bidden en te vechten, maar met te weinig succes. 

Ze hebben deze hel al jaren meegemaakt. 
 

Op een dag, zonder echt te weten waarom, hadden ze het idee om het huis 

opnieuw in te richten. De muren waren bedekt met behang. In plaats van de 

verf op het behang terug te brengen, zoals men vaak doet, hebben ze er de 

voorkeur aan gegeven het behang van de muur te verwijderen. Toen ontdekten 
ze het onverwachte. De muren van het huis waren gegraveerd met grote 

bezweringen, graffiti en andere satanische afbeeldingen. Ze waren allemaal 

verbaasd. Omdat ze wisten dat ik in mijn onderrichten de nadruk legde op 

Geestelijk Gevecht, belden ze me op en vertelden ze me: "Kom en zie het bewijs 
van het onderricht die je elke keer aan Gods volk geeft". Ik ging erheen, en wat 

ik zag, schokte me. Hoewel ik mijn tijd besteedde aan het onderwijzen van 

Geestelijk Gevecht, had ik nooit gedacht te zien wat ik die dag zag. 
 

De satanisten die dit huis bewoonden hadden zich ervoor gezorgd dat ze voor 

hun verhuizing bezweringen op de muren maakten en de muren zorgvuldig 

bedekten met een goed behangpapier. Daarna hadden ze het behang 

beschilderd, waardoor het huis een goed gedecoreerd, en goed toonbaar huis 
werd. Het huis was zo toonbaar dat niemand kon willen of nodig hebben, het 

opnieuw overschilderen. En zelfs als we ervoor kozen om dit huis opnieuw te 

schilderen uit een eenvoudige wens om de kleur van de verf te veranderen, kon 

niets iemand ertoe aanzetten om het prachtige behangpapier helemaal van de 

muur te verwijderen. Dus het was een valstrik die moest blijven tot dit huis 
vernietigd was. 
 

Het is daarom door de genade van God dat deze satanische montage werd 

ontdekt. Toen voerden we in dit plaats een ernstig Geestelijk Gevecht; we 
hebben alle bezweringen, en alle verbanden die dit huis met de wereld van de 

duisternis verbonden, vernietigd. Toen baden we voor deze familie. Ze hebben 

het huis opnieuw geschilderd om alle sporen van deze bezweringen te 

verwijderen, en ze hebben het huis volledig opnieuw ingericht. Daarna vonden 
ze weer rust en een normaal leven, na enkele jaren van een onverdiende 

beproeving. Dit stelt u in staat om te begrijpen dat de oorzaken van sommige 

van de problemen die u hebt zo verborgen zijn dat het alleen maar Gods genade 

nodig is om ze te ontdekken. 
 

Het tweede getuigenis betreft het geval van een heks die we in het verleden 

hebben gekend. Deze heks kwam naar ons toe zogenaamd om haar leven aan 

Christus te geven. Ze was huisgevest door een zuster van de Gemeente. De 
Heer heeft ons geopenbaard dat zij een satanist was op een missie in de 

Gemeente, en dat zij niet van plan was om zich werkelijk te bekeren, en wij 

hebben haar verdreven. Ze ging naar een opvangcentrum om zich huis te vesten 

waar de overheid tijdelijk dakloze vrouwen huisvestte. Een van de 
verantwoordelijken van dit opvangcentrum was toevallig een zuster in Christus 

die ons kende. Toen deze heks in dit huis aankwam, informeerde de zuster mij, 

en ik waarschuwde haar voor de valkuil dat deze vrouw vormt. Ze had toen 
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geregeld zodat deze heks in de gaten zou worden gehouden, en ook zodat ze 

niet in dat opvangcentrum zou blijven. 
 

Een paar dagen later stuurde het opvangcentrum deze heks weg en werd de 

kamer aan een andere vrouw gegeven. De nieuwe vrouw kwam deze kamer 

binnen, en de volgende dag werd ze dood aangetroffen. Ze had zelfmoord 

gepleegd. De heks had, voordat hij vertrok, bezweringen in de kamer gemaakt 
en haar demonen daar achtergelaten, om de volgende persoon die de kamer zou 

bezetten te doden. Helaas was deze nieuwe vrouw, die niet Jezus Christus had 

en die niet Geestelijk Gevecht kende, het slachtoffer van alle bezweringen die 

de heks voor haar vertrek in de kamer had gemaakt. 
 

De belangrijkste les die uit deze getuigenissen kunnen worden geleerd is dat 

wanneer u verhuist naar een nieuw huis, permanent of tijdelijk, zoals in een 

hotel of herberg, of een opvangcentrum, voer met serieus het Geestelijke 

Gevecht, en zorg ervoor dat u vernietigt alle bezweringen die in deze plaats 
gemaakt worden, en dat u vernietigt alle boze geesten die er zijn, voordat u 

uzelf vestigt. Vestigt nooit uzelf in een nieuwe plaats zonder een serieus 

Geestelijk Gevecht vooraf hebben gevoerd. 

 
7.8- Afscheiding 

 

Als je in jouw geestelijk leven tot bloei wilt komen, is het essentieel dat je jij 

afscheidt van iedereen die je afremmen en van al diegenen die een struikelblok 
voor jij vormen. "Wie met Mij niet is, die is tegen Mij en wie met Mij niet 

bijeenbrengt, die verstrooit." Lucas 11:23. 
 

Het onderricht over afscheiding die we altijd moeilijk vinden te aanvaarden is 

een van de sleutels tot succes in de oorlogsvoering die satan dagelijks tegen ons 

voert. Zich afscheiden van de onbesnedene, van de opstandelingen tegen Gods 

woord, van hen die de waarheid bestrijden, van de verleiders en van andere 

vijanden van God, is eenvoudigweg God gehoorzamen. 
 

Als kinderen van God hebben wij de plicht om de dingen lief te hebben die God 

zelf liefheeft en om alles wat God haat te haten. We hebben de verplichting om 

de dingen te zien zoals God ze zelf ziet, en om de dingen te waarderen zoals 
God ze waardeert. We moeten accepteren wat God zegt, ook al zijn we niet 

gelukkig. We moeten de dingen begrijpen volgens God en onze woorden moeten 

worden gedefinieerd volgens het woordenboek van God en niet volgens dat van 

de wereld. Begrijp dan ook dat liefde volgens God niets te maken heeft met 
liefde volgens de wereld, dat familie volgens God anders is dan familie volgens 

de wereld, en vriendschap volgens God is verre van vriendschap volgens de 

wereld. 
 

"Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik 

ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35Want Ik ben 

gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en 

tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en 
haar schoonmoeder; 36en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. 
37Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie 

zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; 38en wie zijn 
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kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. 39Wie zijn 

leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om 

Mijnentwil, zal het vinden." Matteüs 10:34-39. 
 

Begrijp heel goed dat we nooit over liefde buiten God moeten praten, dat wil 

zeggen buiten Jezus Christus. De vrienden van God zijn onze vrienden, en de 

vijanden van God zijn onze vijanden. 
 

"Ik ben een metgezel van allen die U vrezen, en van hen die uw bevelen 

onderhouden." Psalm 119:63. 
 

"Zou ik niet haten, HERE, wie U haten, niet verafschuwen wie tegen U 

opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij." 
Psalm 139:21-22. 
 

"Hij antwoordde echter en zeide tot hen: Mijn moeder en mijn broeders 

zijn dezen, die het woord Gods horen en doen." Lucas 8:21. 
 

Onze familie bestaat daarom uit allen die de Heer Jezus Christus met een 

onvergankelijke liefde liefhebben en onze vrienden zijn allen die de waarheid 
hebben gekozen, die de waarheid liefhebben en die in de waarheid leven. Weet 

dat allen die niet in het kamp van Jezus Christus zijn een open deur voor ons 

vormen en dat satan ze op elk moment kan gebruiken om ons te raken. Van dit 

getal zijn er de heidenen, de tovenaars, de verraders, de huichelachtige 
christenen, al degenen die de waarheid verwerpen, degenen die de Heer 

verwerpen en degenen die tegen de waarheid strijden. 

 

"Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw 
en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan 

mijn discipel niet zijn. 27Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, 

kan mijn discipel niet zijn." Lucas 14:26-27. 

 

We moeten ons scheiden van al deze categorieën van personen en ons relaties 
met deze mensen moeten beperkt blijven tot normale relaties, dat wil zeggen, 

relaties die iemand binden met mensen levend in dezelfde wereld. Vergeet niet 

dat u in de wereld bent, zonder van de wereld zijn. Elke keer als dit onderricht 

wordt gegeven, zijn er hardnekkige mensen die zeggen dat ze elke dag met 
heidenen of in wereldse samenkomsten zijn omdat ze de heidenen willen 

evangeliseren. Dit is niets anders dan pure verleiding, geliefden. U hebt niet 

sommige jaren nodig om dezelfde persoon of dezelfde mensen te evangeliseren. 
 

U kunt de heidenen soms helpen, of deelnemen aan sommige van de dingen die 

zij doen, zolang u uzelf daarbij niet voor God compromitteert. Dit kunnen 

klasgenoten, servicecollega's of buren in de wijk zijn. 
 

"En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf 

misleiden." Jakobus 1:22. 
 

Vermijd communicatie met tovenaars of mensen die vrijwillig in opstand komen 

tegen God. Wanneer mensen vrijwillig in opstand komen tegen God, worden ze 

zeer krachtige instrumenten in de handen van satan. Weet dus dat degenen die 

de waarheid bestrijden uiterst gevaarlijk zijn. 
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Zij onder de kinderen van God die ongelovigen en satansagenten huisvesten, 

moeten begrijpen dat deze laatste mensen grote open deuren voor satan zijn in 

hun huizen. Degenen die ondanks alles koppig zijn en ervoor kiezen om 

dergelijke deuren te openen, moeten bereid zijn de gevolgen daarvan te lijden. 
 

Laten we terugkomen op de notie van autoriteit, om te zien hoe deze autoriteit 

wordt waargenomen in de geestelijke wereld. God kent de geestelijke wetten, 

en satan kent ze ook. God weet wanneer men verantwoordelijk is, en satan weet 
dat ook. Telkens als u de bevoegdheid hebt om in een bepaalde situatie te 

handelen, houdt God u verantwoordelijk als u niet handelt. En satan weet dat. 

In de Hof van Eden was het Eva die zondigde, maar Adam ontsnapte er niet aan. 

Waarom? Omdat hij zich in de positie van autoriteit bevond en de verplichting 
had om over Eva te waken. 
 

In een huis is de man in een gezaghebbende positie en het is zijn 

verantwoordelijkheid om de orde in het huis te bewaren om de deuren voor 
satan te sluiten. En als dit niet gedaan, houdt God hem verantwoordelijk. Dit 

betekent dat wanneer er open deuren aan satan in een huis zijn, is het degene 

met het gezag dat God verantwoordelijk beschouwt. Een getrouwde vrouw is 

dus niet verantwoordelijk voor God wanneer de echtgenoot weigert het huis te 
reinigen, tenzij zij het recht heeft om dit te doen zonder represailles van de 

echtgenoot. 
 

Hetzelfde geldt voor minderjarige kinderen, en voor hen die nog steeds onder 
het dak van de ouders wonen. Zij zijn niet verantwoordelijk in de ogen van God 

wanneer hun ouders weigeren het huis te reinigen, tenzij zij de bevoegdheid 

hebben om dit te doen zonder vergelding van de ouders. Een vrouw, die niet 

onder de dekmantel van een man staat, is verantwoordelijk voor haar huis, en 
kinderen die niet meer onder de dekmantel van de ouders staan, worden 

verantwoordelijk voor alle open deur in hun huis. 
 

7.9- Discretie 
 

Discretie is een zeer belangrijk element in Geestelijk Gevecht. Weet dat hoe 

meer satan en zijn agenten informatie over ons hebben, hoe gemakkelijker het 
voor hen is om tegen ons te bestrijden. Hoe meer ze onze plannen kennen, hoe 

minder efficiënt we ons ertegen verzetten. Laten we deze voorbeelden lezen van 

de soldaten van de Heer die het belang van discretie in het gevecht begrepen. 

U kunt ook de volgende passages mediteren: Jozua 2:1, 14, Jozua 8:3-4, en 
1Samuel 14:1, 11, 22. 
 

"Toen nam Gideon tien mannen van zijn knechten en deed zoals de HERE hem 

gezegd had; omdat hij dit echter uit vrees voor zijn familie en de mannen van 
de stad niet overdag wilde doen, deed hij het des nachts." Rechters 6:27. 
 

"Zo kwam ik te Jeruzalem; toen ik daar drie dagen was, trok ik er in de nacht 
met enkele mannen op uit. Nu had ik aan geen mens verteld, wat mijn God mij 

in het hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. … De leiders nu wisten niet, 

waarheen ik gegaan was en wat ik gedaan had; want aan de Joden, de priesters, 

de edelen, de leiders en de overige beambten, had ik het tot nog toe niet 

verteld." Nehemia 2:11-16. 
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Om in bepaalde soorten bezweringen tegen ons te slagen, hebben agenten van 

satan absoluut enige informatie over ons nodig. Daarom is het zoeken naar 

informatie voor hen van het grootste belang. Ik grijp de gelegenheid op dit 

niveau aan om u een ander element van onderscheidingsvermogen te 
geven. U zult de agenten van satan in uw midden herkennen aan een 

geest van overmatige nieuwsgierigheid die ze hebben. Als u eenmaal 

zogenaamde broeders of zusters met een bovennormale nieuwsgierigheid 

ontmoet, begrijp dan dat zij agenten van satan zijn. Ware kinderen van God 
zoeken alleen informatie die voor hen nuttig kan zijn, en zij vermijden om dingen 

te zoeken te weten die hen niet aangaan. 
 

Dus u moet niet verbaasd zijn dat agenten van satan voortdurend zijn aan het 
bespioneren van ons. Ze hebben informatie over ons nodig om te slagen in 

sommige van hun bezweringen. U moet er vanaf nu op letten om niet toe te 

geven aan de verleiding en de trucs van deze instrumenten van satan die nog 

steeds in uw midden zijn, en die elke situatie uitbuiten om informatie over u te 
krijgen, zelfs informatie die normaal gesproken nooit van nut voor hen zullen 

zijn. 

 

Weet ook heel goed dat u niet verplicht bent om alle vragen te beantwoorden 
die mensen u stellen, behalve als u voor mensen staat die u redelijke vragen 

stellen, met als doel u te helpen. We zien hier het voorbeeld van Jezus tegenover 

de sadduceeën: "En toen Hij de tempel was binnengegaan, naderden de 

overpriesters en de oudsten des volks Hem, terwijl Hij leerde, en zij 

zeiden: Krachtens welke bevoegdheid doet Gij deze dingen? En wie 
heeft U deze bevoegdheid gegeven? … Hij van zijn kant zeide tot hen: 

Dan zeg Ik u ook niet, krachtens welke bevoegdheid Ik deze dingen 

doe." Matteüs 21:23-27. 

 
Leer om nee te zeggen wanneer het nodig is, en leer u te weerstaan aan de trucs 

van tovenaars, die u door middel van subtiele verleiding en bedrieglijke woorden 

beïnvloeden zodat u hen alle informatie geven die ze over u willen, zodat ze u 

kwaad doen. En deze agenten van satan staan altijd graag centraal in alle 
informatie, en door hun verleiding weten ze mensen ertoe te brengen om ze hen 

vertrouwelijkheden te vertellen. Ze geven u de indruk dat ze u willen helpen, ze 

laten zelfs uw leiders aan de kant staan en doen alsof ze meer aandacht voor u 

hebben dan degenen die u leiden. Ze willen alles over u weten om hun 

bezweringen succesvoller te maken. Wees nu waakzamer, en u zult ze vangen. 
 

7.10- Waakzaamheid 
 

We moeten een leven van waakzaamheid leiden, door op alles te letten, volgens 

de adviezen van de Heer. Net als Job moeten we over onszelf, over onze 

kinderen, over ons huis en over alles wat van ons is waken: "1Er was in het 
land Us een man, wiens naam was Job, en die man was vroom en 

oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad… 4Zijn zonen nu 

plachten een feestmaal aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis, 

en nodigden dan hun drie zusters uit met hen te eten en te drinken. 
5Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job 
hen en heiligde hen; hij stond dan des morgens vroeg op en bracht voor 

ieder van hen een brandoffer, want Job dacht: Misschien hebben mijn 
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kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. Zo deed Job 

altoos weer." Job 1:1, 4-5. 
 

Wat kinderen betreft, geef ze de opvoeding die volgens de Heer is en niet 

volgens de wereld. Boven alles, val niet in de val van satanische wetten die 

zeggen dat ouders niet langer het recht hebben om kinderen te tuchtigen. U 

moet de kinderen tuchtigen elke keer dat het nodig is, om ze bij hun zintuigen 
te brengen en hun zielen te redden van het dodenrijk. "Onthoud de tucht niet 

aan de knaap; slaat gij hem met de stok, hij sterft er niet van; 14gij slaat 

hem wel met de stok, maar redt zijn leven van het dodenrijk." Spreuken 

23:13-14. "Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft, 
tuchtigt hem reeds vroeg." Spreuken 13:24. 
 

U moet hen beschermen tegen alle afleidingen en gruwelen van deze wereld, 
maar ook tegen televisie- en videospelletjes, die vandaag de dag echte 

instrumenten zijn tussen de handen van satan om kinderen te initiëren. Ik zal u 

nooit moe worden om u te vertellen dat televisie puur satanisch is en niet alleen 

voor uw kinderen, maar ook voor u destructief is. 

 
Uw kinderen moeten weten dat ze geen dingen uit de handen van mensen 

mogen nemen en in de mond mogen stoppen. Zij moeten weten dat alles altijd 

geheiligd moet worden voor het eten. Zij moeten dit onderricht over de trucs en 

werken van satan begrijpen, net als u, om u te helpen in de strijd. 
 

U moet kinderen disciplineren zodat ze leren om op het juiste moment te eten, 

niet in wanorde te eten en niet om buiten te eten. Breng ze te vluchten voor alle 

kleine lekkernijen die satanische agenten gebruiken om kinderen te initiëren, 
zoals snoepjes, koekjes, gebakjes, chocolaatjes enz. U moet ze eraan laten 

wennen om volledig voor deze dingen weg te rennen. 

 

Raad kinderen aan om niets van mensen mee te nemen, noch onderweg, noch 

op school. Zorg ervoor dat uw kinderen al hun gereedschap voorde klas hebben, 
zoals potloden, balpennen, enz. zodat ze niet uiteindelijk hun klasgenoten om 

deze dingen vragen. Scholen zitten helaas vol met kleine tovenaartjes, die elke 

kleine kans om de andere kinderen in te wijden. Dus wees heel voorzichtig. 
 

Wanneer u iets moet kopen, let dan op de labels, patronen, afbeeldingen, 

tekeningen, geschriften of badges die erop staan. Veel producten die u koopt, 

adverteren al voor hun eigen vloeken, en u hoeft deze producten niet te kopen 
onder het voorwendsel dat u ze zult zuiveren. Hetzelfde geldt voor de dingen die 

u worden aangeboden. 
 

U vindt er bijvoorbeeld kleding, producten, parfums of deodoranten waarop het 

geschreven staat: bezit, verleiding, obsessie, opstand, boa, ik ben beschikbaar, 

jaloezie, wraak, sexy, enz., de lijst is lang. Ze kiezen ervoor om u te vertellen 

wat voor soort vloeken u koopt, en het type demon die uw leven zal beheersen. 

Men moet dwaas zijn om deze producten te kopen om ze te zuiveren. 
 

Veel vrouwen, ook kleine meisjes, zijn onbedoeld prostituees geworden vanwege 

de bezweringen op het verschillende ondergoed dat ze kopen of cadeau krijgen. 
Dus als u deze vrouwen ziet die zich prostitueren, veroordeel ze dan niet zonder 

te proberen te begrijpen wat er met hen gebeurt. Heel vaak zijn ze onder invloed 
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van vreselijke bezweringen. Veel satanische sekten, zoals de Rosicruciaanse 

sekte, bieden hun volgelingen de satanische macht waarmee ze over vrouwen 

bezweringen kunnen maken en ze hebben zoals ze willen. 
 

Er zijn niet alleen vrouwen die op deze manier overgeleverd zijn aan de genade 

van satan. Maar de hele wereld wordt daaraan blootgesteld. Daarom vertelt de 

Bijbel ons in 1Johannes 5:19 dat "de gehele wereld in het boze ligt". U 
begrijpt dan dat het gevecht echt zwaar is. We moeten niet alleen voor onszelf 

vechten, we moeten ook vechten om die onschuldigen te bevrijden die dagelijks 

ten prooi zijn aan satan en zijn agenten. U moet waakzaamheid combineren met 

standvastigheid, strengheid en discipline. Eén enkele compromiskorrel kost 
duur, zeer duur. 
 

7.11- Voorzichtigheid 

 
"Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig 

als slangen en argeloos als duiven." Matteüs 10:16. 

 

Voorzichtigheid is onderdeel van de aanbevelingen die de Heer ons heeft 
gegeven. Hoe meer u Geestelijke Gevecht begrijpt, hoe meer u zult begrijpen 

dat God ons geen aanbevelingen voor niets heeft gegeven. De geestelijke wereld 

is een bijzondere wereld en de geestelijke wetten zijn vrij complex. Het enige 

echte geheim voor ons, om veilig te zijn voor alles en om ons veilig te voelen, is 

gehoorzaamheid aan God. Door het woord van God in acht te nemen zoals Hij 
het ons heeft gegeven, ontsnappen we aan alle valstrikken van de vijand. 

 

8- HOE ALS WINNAAR TE VECHTEN 

 
Om als winnaar te vechten, moet u alle principes van het gevecht in acht 

nemen zoals wij ze bestudeerd hebben, door van het zoeken naar 

heiliging uw leven te doen. De strijd dat elk ware Gods Kind moet leiden, 

bestaat uit het neutraliseren van de verschillende demonen die in de wereld 
actief zijn, ten behoeve van aan hun aanvallen te ontsnappen en ook ten 

behoeve van alle andere personen te beschermen die, net als wij, het doelwit 

zijn van het leger van satan. 
 

8.1- Krachtsbronnen van satans agenten  

en hun machtsbronnen te vernietigen 
 

Satanisten moeten, om sterk en machtig te zijn, menselijk vlees eten en 

menselijk bloed drinken, of bij gebrek daaraan, die van dieren. Daarom doen ze 

bezweringen om veel ongelukken en veel misdaden te veroorzaken, om bloed 
en vlees in te zamelen. En hoe meer ze vlees eten en bloed drinken, hoe sterker 

ze geestelijk zijn. Daartoe beschikken zij over grote voorraden mensenvlees en 

bloedbanken in hun wereld, die zij telkens weer tanken. 
 

Om deze satanisten minder actief te maken, moeten we hun krachtsbronnen en 

hun machtsbronnen aanvallen en dan hen te treffen met het vuur van God waar 

we kunnen, en zo regelmatig als we kunnen. We moeten het bloed dat zij in hun 
bloedbanken in reserve hebben, het menselijk vlees in voorraad, de menselijke 

poeders in voorraad en alle andere reserves die zij zouden kunnen hebben, 

vernietigen. 
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Satanisten gebruiken verschillende instrumenten om ons te bestrijden, zoals 

schermen, camera's, satellieten, radars, satanische spiegels, antennes en 

andere communicatiemiddelen. U moet dit oorlogsarsenaal elke keer 

vernietigen. Weet dat als u dit oorlogsarsenaal vernietigt, ze dit oorlogsarsenaal 
weer opbouwen. Dus denk niet dat door alles een keer te vernietigen, alles is 

gedaan. Zolang satan bestaat, zal hij zich toerusten om tegen Gods volk te 

vechten. Dus vermoei uzelf niet in dit gevecht. Het is een strijd die zal duren 

zolang Gods volk op aarde zal zijn en zolang satan vrij zal zijn. 
 

8.2- Vergaderingen van satans agenten te verstrooien 

 

Een ander element van strijd voor ons zou zijn om hun vergaderingen telkens 
weer te verstrooien, want het is tijdens deze verschillende vergaderingen dat ze 

zich organiseren om ons aan te vallen. We moeten het vuur van God in hun 

verschillende ontmoetingsplaatsen sturen die zijn: Begraafplaatsen, zeeën, 

oceanen, hoofdrivieren, rivieren en de verschillend watergangen, bossen, 
luchten, parken, bergen, valleien, nachtclubs, ziekenhuizen, bomen, verlaten 

huizen, katholieke tempels, boeddhistische tempels, andere religieuze tempels, 

tempels van sekten, openbare tuinen, wegen, rails, pretparken, musea, pubs, 

supermarkten, moskeeën, stadions, scholen, tunnels en bruggen, plaatsen van 
aantrekking, enz. 

 

Er zijn enkele plaatsen die lange tijd onvermoed zijn gebleven, het geven van 

de indruk van plaatsen van vrede en veiligheid. Dit zijn de tempels en gebouwen 

van bepaalde pinkstergemeenschappen die bekend staan als ontwaakte 
gemeenten. Met alle verschillende getuigenissen die u hebt ontvangen, weet u 

nu dat deze grote tovenaars, die u uit onwetendheid grote mannen van God 

noemt, pacten sluiten met de satanische wereld om populair te zijn en om groot 

te worden in de ogen van de wereld. Satan geeft hen dan veel bezweringen om 
te begraven in de zaal van de gemeente, of zelfs op de plaats waar het gebouw 

zal worden gebouwd, om de gelovigen te bezeten. De plaatsen waar deze grote 

gebouwen van de zogenaamde ontwaakte gemeenten worden gebouwd zijn 

onderworpen aan evenveel bezweringen en satanische pacten als de katholieke 
tempels. Deze plaatsen zijn daarom net zo afschuwelijk en gevaarlijk als de 

andere satanische plaatsen die we hebben genoemd als plaatsen die we niet 

vaak moeten bezoeken. U moet ook voortdurend deze plaatsen met het vuur 

van God treffen, alle kracht van de duisternis die daar begraven ligt, vernietigen 

en alle onwetende gelovigen die het slachtoffer zijn van de pacten die hun 
tovenaars-predikanten met satan hebben ondertekend, vrijlaten. 
 

8.3- Verschillende uit te voeren acties 
 

- Verwarring zaaien onder de troepen van satan; 

- Elke keer bidden om verwarring te zaaien in hun kampen en legers; 

- Bidden dat de slechteriken zelf in de valkuilen zullen vallen die ze voor ons 

hebben gezet; 

- Alle pijlen naar satans agenten omdraaien die ze op ons richtten; 

- Het vuur van God sturen op alle demonen die tegen ons zijn gezonden; 

- Het vuur van God sturen in de laboratoria en de tempels van satan; 

- De luchthavens van satan en hun wegen onder de zee vernietigen. 
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- Al het bloed drogen dat ze in hun bloedbanken hebben; 

- Al het menselijke vlees en poeders van menselijk vlees vernietigen dat ze op 

voorraad hebben; 

- Het vuur van God sturen om de demonen van ongelukken te slaan en al hun 
bezweringen op de wegen vernietigen; 

- Het vuur van God sturen tegen de agenten van satan die constant vasten en 

bidden om de mannen van God te laten vallen. 

 

- Het vuur van God sturen om alle installaties en apparatuur van satan te 

vernietigen die we hebben aangehaald; 

- Met het vuur van God de verschillende demonen slaan die de verschillende 
naties beheersen; 

- Met het vuur van God alle agenten van satan slaan die vasten en bidden tegen 

christenen; 

- Al hun plannen tegen ons vernietigen. 
 

Naast de grote laboratoria van satan heeft elke satanist een persoonlijk 

laboratorium waarin hij zijn praktijken uitvoert. En in deze laboratoria hebben 

ze altijd een voorraad van menselijk vlees en menselijk bloed.  
 

- Al deze laboratoria vernietigen, met hun inhouden; 

- Voortdurend het vuur van God sturen op tovenaars van de plaatsen waar u 
woont en op de andere plaatsen, volgens dat u wordt geleid door de Heilige 

Geest; 

- En voor degenen die zichzelf transformeren in dieren en objecten, hun 

transformatiemachten vernietigen en hen met het vuur van God slaan. De 
nieuwe vormen die ze aannemen vernietigen. 
 

- Voor degenen die uit hun lichaam gaan, hen vernietigen en hen slaan met het 

vuur van God. De lichamen vernietigen die ze gebruiken om hun operaties uit te 
voeren; 

- De demonen slaan die verschillende plaatsen gevangen houden en hun rijken 

op die plaatsen vernietigen; 

- Telkens als u aanvallen hebt, vernietig altijd de demonen die achter die 

aanvallen zitten; 
- Altijd informatie over ons vernietigen die satan en zijn agenten in hun wereld 

hebben. 

 

- Satan en zijn demonen leveren meestal inspanningen om onze zegeningen en 
de vervullingen van onze gebeden te blokkeren. U moet die zegeningen 

vrijgeven in de naam van Jezus Christus en het vuur van God sturen om de 

handen te vernietigen die die zegeningen vasthouden; 

- De antwoorden op onze gebeden vrijlaten die door deze demonen worden 
vastgehouden, in de naam van Jezus Christus, en het vuur van God sturen de 

demonen te slaan die hen vasthouden; 

- Gods vuur sturen om al hun projecten en de projecten die zij plannen te 

vernietigen. 
 

- U moet de publieke toiletten en publieke telefoons zuiveren voordat u ze 

gebruikt, openbare zitplaatsen voordat u erin gaat zitten; in een woord, bid 

onophoudelijk, zuiver alles en bedek alles met het bloed van Jezus. 
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Voor studenten die vaak kamers delen en gedeelde- douches en toiletten 

hebben, moet u heel voorzichtig zijn. Besteed aandacht aan alle gedeelde- 

toiletten en douches. Gebruik ze nooit zonder ze te zuiveren. Dit zijn plaatsen 

dat satanisten elke keer gebruiken om bezweringen tegen u uit te voeren. En 
weet dat er onder leerlingen en studenten veel grote tovenaars zijn die u niet 

kent. 

 

Wanneer u iets koopt en de verandering krijgt, moet u dat geld bedekken met 
het bloed van Jezus, en zelfs het geld dat u aan de bank onttrekt moet gedekt 

worden. Bedek al uw transacties met het bloed van de Heer Jezus Christus. 

 
Bid voortdurend om al het voedsel op de verschillende markten te bedekken met 

het bloed van Jezus. En wanneer u een winkel, een supermarkt of een markt 
binnengaat, moet u al het voedsel dat daar is met het bloed van Jezus bedekken 

en alle bezweringen breken die daar gemaakt werden. Door dit te doen, red u 

honderden onschuldigen die normaal deze bezweringen moesten eten en erdoor 

moesten worden beïnvloed. 
 

U moet al uw reizen, al uw dingen en al uw activiteiten bedekken met het Bloed 

van de Heer Jezus Christus. Als u met de auto of een ander vervoermiddel moet 
reizen, stuur dan het vuur van God om alle demonen te vernietigen die onderweg 

op u wachten. Stuur altijd het vuur van God op alle wegen die u zult nemen, en 

bedek al deze wegen door het bloed van Jezus. Vermijd liftend te reizen, vooral 

als u alleen bent. 
 

U ziet tegenwoordig vaak overal de afbeelding van het oog, op posters of op 

advertenties op de weg, of op kleren, enz. Deze ogen zijn niet alleen beelden 

zoals u denkt. Het zijn echte ogen, echte spirituele ogen die naar u kijken. U 
moet geen producten met dergelijke afbeeldingen erop kopen. En voor deze 

ogen die u ziet op posters en advertenties, moet u ze slaan met het vuur van 

God. Hetzelfde geldt voor de afbeeldingen van de oren, de andere afbeeldingen 

van de satanische tekens en de pornografische posters en andere afschuwelijke 
posters die u overal tegenkomt. U moet alle bezweringen annuleren die achter 

deze dingen zijn. 
 

Sla voortdurend met het vuur van God op de satanische ogen die op u zijn 

gericht en de satanische oren die naar uw gesprekken luisteren. Verbrand ze 

door het vuur van God. Stuur ook elke keer het vuur van God om de satanische 

camera's te vernietigen die op ons zijn gericht, en de schermen waarmee ze ons 
leven in de gaten houden. 
 

De vele graffiti en tags die u nu overal ziet, zijn ook grote bezweringen van satan 

die u volledig moet vernietigen met het vuur van God. 

 

Geliefden, word krijgers. Bedek uw wegen voortdurend met het bloed van Jezus. 

Weet dat u de macht hebt om een einde te maken aan deze satanische 
bloedinzamelingsactie op wegen die worden erkend als dodelijke wegen om u 

heen en elders. U hoeft alleen maar regelmatig alle demonen van ongevallen te 

slaan die naar deze wegen worden gestuurd. 
 

Op dezelfde manier als u ongelukken op de wegen kunt stoppen, kunt u ook veel 

onschuldigen van ander lijden bevrijden, door de verschillende demonen te slaan 
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die de leiding hebben over deze plagen. Er zijn plagen zoals hekserij, prostitutie, 

echtscheiding, zelfmoord, overspel, losbandigheid, diefstalen, verkrachtingen, 

moorden, corruptie, homoseksualiteit, enz. Stuur voortdurend het vuur van God 

om de demonen te vernietigen die verantwoordelijk zijn voor deze plagen. 
 

Er zijn ook sekten zoals de vrijmetselarij, rozenkruis, eckankar en andere 

satanische sekten die de regeringen van naties gevankelijk houden. Stuur 

regelmatig het vuur van God om de demonen te vernietigen die 
verantwoordelijk zijn voor deze sekten, en vernietig hun rijk over uw 

regeringen. 

 

8.4- Hoe te bidden 
 

Wanneer u bevelen wilt geven die de spirituele wereld moet uitvoeren, is het 

met uw verstand dat u moet bidden, omdat u moet begrijpen wat u vraagt. 

Hiervoor, moet een deel van de strijd met uw verstand worden gedaan. 

 
Wanneer u echt wilt vechten, vermijd dan het bidden zittend, en vermijd het 

bidden op uw knieën. Satan vangt u snel in de slaapval in zittende of knielende 

houding. U moet opstaan om te vechten. Gebed en lof avondstonden zijn 

zeer goede vechtinstrumenten. 

 
Elke keer, vragen de broeders me om hen te vertellen hoe ze dit of dat soort 

gebed moeten doen. Ik ben altijd in de verlegenheid voor het antwoord dat ik 

moet geven, omdat ik het beter vind om de kinderen van God aan te moedigen 

vaak hun eigen gebeden te formuleren dan om hen kant-en-klare gebeden te 
geven om te herhalen. Het nadeel van het reciteren van een gebed is dat 

wanneer men een woord vergeet, men niet meer weet wat te zeggen. Ik zal 

echter als voorbeeld proberen een aantal gebeden te formuleren, die u een 

indicatie zullen kunnen geven, of enkele instructies over hoe te bidden. Maar 

beperkt u niet tot deze sommige gebeden of tot de woorden die ik gebruikte. U 
moet op basis van deze voorbeelden uw eigen gebeden formuleren volgens de 

gevallen waarvoor u zich bevindt. 
 

8.5- Enkele voorbeelden van gebeden voor de strijd 
 

Gij, alle demonen van ongelukken die op de wegen gestuurd zijn, ik sla u met 
het vuur van God in de naam van Jezus Christus, en ik vernietig alle bezweringen 

die u op de wegen maakte met het vuur van God in de naam van Jezus Christus. 
 

Alle pijlen en bezweringen die u tegen ons hebt gezonden, ik keer ze tegen u in 

de naam van Jezus. Ik beveel dat uw eigen pijlen u doorboren en vernietigen in 

de naam van Jezus. 
 

Gij, alle demonen en andere agenten van satan, ik annuleer al uw woorden en 

bezweringen tegen ons in de naam van Jezus Christus. Ik vernietig al uw 

projecten tegen mij met het vuur van God in de naam van Jezus... 

 

Ik droog al het bloed dat u in uw bloedbanken hebt door het bloed van Jezus 

Christus; ik vernietig door het vuur van God al het menselijke vlees en 

menselijke poeders die u op voorraad hebt, in de naam van Jezus. 
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Ik vernietig al uw schermen en al uw satellieten, evenals alle satanische spiegels 

die u gebruikt met het vuur van God in de naam van Jezus Christus. 

 

Gij, demonen die mijn zegeningen vasthouden, ik sla u met het vuur van God in 

de naam van Jezus Christus, en ik geef al mijn zegeningen vrij in de naam van 

Jezus Christus. 
 

Gij, demonen die de antwoorden op mijn gebeden blokkeren, ik zend het vuur 

van God om u te verlammen in de naam van Jezus Christus, en ik geef de 

antwoorden op mijn gebeden vrij in de naam van Jezus Christus. 
 

Gij, demonen van de vrijmetselarij, ik sla u met het vuur van God in de naam 

van Jezus Christus. 
 

Gij allemaal, agenten van satan die tegen ons vasten, ik sla u met het vuur van 

God in de naam van Jezus. 
 

Ik vernietig al mijn informatie die u vasthoudt in uw wereld door het vuur van 

God in de naam van Jezus Christus, en ik annuleer alle bezweringen die u tegen 

mij hebt gedaan door deze informaties in de naam van Jezus Christus. 
 

Al mijn voorwerpen, haar, nagels, kleren en andere die u hebt … 
 

Ik stuur het vuur van God naar alle begraafplaatsen om alle demonen te slaan 

die daar werken, en ik vernietig alle activiteiten die daar gedaan worden, in de 

naam van Jezus Christus. 
 

Gij, alle tovenaars van deze wijk, ik vernietig al uw krachten door het vuur van 

God in de naam van Jezus Christus, en ik vernietig al uw laboratoria en uw 

werken in de naam van Jezus Christus. Ik bevrijd alle personen die u gevangen 
houdt in de naam van Jezus Christus. 
 

Ik zend het vuur van God om uw samenkomsten te verspreiden in de naam van 

Jezus Christus en ik zaai de verwarring in uw midden in de naam van Jezus 
Christus. Laat alle demonen die tegen ons gezonden zijn zich tegen elkaar keren 

en elkaar vernietigen in de naam van Jezus Christus. 
 

Verwarring zaaien in het kamp van satan is een zeer krachtig wapen voor ons. 

Wanneer de Heer verwarring in hun midden veroorzaakt, vernietigen ze elkaar 

terwijl we in rust zijn. Hier zijn enkele voorbeelden van de Bijbel: Rechters 7:22; 

1Samuel 14:20; 2Kronieken 20:23. 
 

"Terwijl nu de driehonderd op de horens bliezen, richtte de HERE in de 

gehele legerplaats het zwaard van de één tegen de ander…" Rechters 
7:22. 
 

"Saul nu en al het volk dat bij hem was, verzamelden zich; en toen zij 
op de plaats van de strijd kwamen, zie, het zwaard van de een was tegen 

de ander - een zeer grote verwarring." 1Samuel 14:20. 
 

"Daarop keerden de Ammonieten en de Moabieten zich tegen de 

bewoners van het gebergte Seïr, om hen met de ban te slaan en te 

verdelgen. Zodra zij met de bewoners van Seïr hadden afgerekend, 

hielpen zij elkander in het verderf." 2Kronieken 20:23. 
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8.6- Voor het slapen gaan 
 

- Het vuur van God sturen in alle waterwegen, zeeën, bomen, luchten, bossen, 
ziekenhuizen, begraafplaatsen, parken, stadions, nachtclubs, bars en alle andere 

plaatsen waar deze demonen 's nachts samenkomen om hun aanvallen tegen 

ons te plannen; 

- De transformatiemacht vernietigen van degenen die uit hun lichaam komen 
om te werken. 

- Uw huis omringen met het bloed van Jezus Christus of het vuur van God, en 

elke demon verbieden om daar te naderen; 

- Bevelen dat demonen die zullen proberen de barrière die u hebt geplaatst te 
overtreden, worden verteerd door het vuur van God; 

- Een vredige slaap bevelen. 
 

8.7- Waarschuwingen 
 

Zoals ik hierboven heb uitgelegd, is het eerste element dat nodig is voor 

Geestelijk Gevecht de Waarheid. Ga daarom geen oorlog voeren als u niet in de 
waarheid wilt leven. Het zou heel riskant voor u zijn. 
 

Weet dat hoe meer u vecht, hoe meer satan tegen u vecht. Daarom, als u zich 
wilt inzetten voor Geestelijk Gevecht, wees dan bereid om een leven van 

heiliging te leiden, door voorzichtig te zijn om geen deuren voor satan te openen. 

En elke keer u een deur opent, u moet het onmiddellijk sluiten zonder tijd te 

verspillen. 
 

Houd er ook rekening mee dat satan zijn hele tijd naar u zult kijken, om wraak 

op u te nemen, en als hij het minste gebrek vindt, zal hij het exploiteren. Het is 
goed voor ons om ons bewust te zijn van het feit dat satan op ons bespiedt. Dit 

geeft ons meer toezegging bij het zoeken naar heiliging. 
 

9- HOE DE DEUREN TE SLUITEN 
 

Alle open deuren voor satan kunnen alleen worden gesloten door berouw en 

gebed. Als het zonden zijn, belijd en verlaat ze. Daarna bidt u en neemt u gezag 

over alle demonen die deze deuren gebruikten die geopend werden. U verdrijft 
al diegenen die zich in u hebben gevestigd; u slaat met het vuur van God al 

diegenen neer die misschien een controle over uw leven hadden; en u sluit de 

deuren die u had geopend, door het bloed van Jezus Christus. Om dit werk goed 

te doen, raadpleegt u het onderricht met de titel "De Persoonlijke 
Bevrijding", die u op de website www.mcreveil.org kunt vinden. 
 

Als het mensen of dieren betreft, scheidt u daar zo snel mogelijk van af.  
 

Als het voorwerpen zijn, doe ze zo snel mogelijk weg. Als het uw eigen objecten 

zijn, gooi ze meteen weg. Als het om geleende voorwerpen gaat, geef ze terug. 

Als het gestolen voorwerpen zijn, raadpleeg het onderricht met de titel "De 
Teruggave", die u op de site www.mcreveil.org kunt vinden. 
 

Als het gaat om dingen die u aan mensen hebt gegeven, krijg ze indien 

mogelijk terug, of bid en verbreek die links als u ze niet meer terug kunt 
krijgen. Als het woorden of vloeken betreft, annuleer ze in de naam van 

Jezus Christus. Als het uw objecten betreft die satanisten in hun wereld 

http://www.mcreveil.org/
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vasthouden, bid en bedek al die dingen met het bloed van Jezus 

Christus, en verteer ze door het vuur van God. 

 

Als het schulden betreft die u verschuldigd bent, vraag dan om vergeving van 
God en betaal deze indien mogelijk terug en annuleer alle links die daaruit 

voortvloeien. In ieder geval, op het moment dat u klaar bent, u bidt en neemt 

autoriteit over die demonen die deze open deuren exploiteerden. U slaat hen en 

sluit deze deuren definitief met het bloed van Jezus Christus. 
 

Er is een heel groot voordeel in het sluiten van alle deuren die openstaan voor 

satan in ons leven. Wanneer we ervoor zorgden om alle deuren te sluiten, en 

wanneer we er alles aan doen om zonder open deuren te leven, benaderen we 
niet alleen verlossing met zekerheid, we leven ook zonder angst wanneer een 

ongeluk over ons komt. We ontsnappen volledig aan de zonde van de schuld, en 

we zijn zonder paniek als ons iets ergs overkomt, zoals onze broer Job. 

 

9.1- Pas op voor tegenaanval 
 

Denk niet dat satan u zal feliciteren wanneer u vecht, omdat u zijn werken en 

installaties hebt vernietigd. Hij bereidt de tegenaanval zonder tijd te verspillen. 

We moeten daarom uitkijken om zijn tegenaanvallen te dwarsbomen, zelfs 
voordat hij ze verzendt. Voor deze rede, wanneer u een strijd leidt, zoals u al 

weet dat satan zijn pijlen en zijn demonen tegen u zal sturen om terug te slaan, 

ga direct een nieuwe strijd aan om met het vuur van God de demonen te slaan 

die tegen u gestuurd zullen worden, en keer onmiddellijk terug, de pijlen die 
tegen u gestuurd zullen worden. U keer ze terug om aan degenen die ze zullen 

sturen, opdat ze vernietigd worden door hun eigen pijlen, en dat ze zelf in de 

vallen die ze voor ons ingesteld hebben. 
 

9.2- Ontmoediging 
 

Vergeet niet dat ontmoediging een ander gevaarlijk wapen van satan tegen ons 

is. Sla voortdurend demonen van ontmoediging aan en raak niet gevangen in de 
val van ontmoediging. Wat de situatie ook is, hoe hard u ook verdraagt, geef 

niet toe aan ontmoediging. Onthoud dat het de Heer onze God is die het laatste 

woord heeft. 

 
Zelfs als u soms zonden pleegt voor God, laat u dan niet meeslepen door 

ontmoediging. De Heer is de enige die rechtvaardigt. "Wie zal uitverkorenen 

Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34wie zal veroordelen? 

Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter 
rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit." Romeinen 8:33-34. 

 

Huil voor God, belijd uw zonden en ga terug naar het gevecht. Satan doet altijd 

alles wat hij kan om ons tot het einde van onze krachten te duwen, houd dit 

stevig in uw gedachten. Maar, "Wie zal ons scheiden van de liefde van 
Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of 

naaktheid, of gevaar, of het zwaard?" Romeinen 8:35. De Bijbel zegt: "Gij 

hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen 

de zonde." Hebreeën 12:4. 
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10- WIE ZIJN ONZE VIJANDEN 

 

Val niet in de val wanneer u spreekt over Geestelijk Gevecht, door de woorden 

van de Heer niet goed te interpreteren die zeggen: "Hebt uwe vijanden lief, 
zegent die u vloeken, doet wèl dengenen die u haten, bidt voor degenen 

die u leed aandoen en u vervolgen." Matteüs 5:44. "Maar, indien uw 

vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem 

te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen." Romeinen 
12:20. 

 

Wanneer de Heer hier over vijanden spreekt, spreekt Hij niet over satan en zijn 

boze geesten, Hij spreekt over vleselijke mensen die heel vaak onze vijanden 
zijn. De Heer zal u nooit vragen om satan en zijn demonen te gaan zegenen, of 

om hen wèl te doen. Noch zal Hij u vragen om satan en zijn demonen te voeden. 

Daarom weet heel goed hoe de betekenis van Gods woord te begrijpen. 

 

"Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten." Efeziërs 

6:12. 

 
Degenen die de Heer als onze vijanden beschouwt die wij geacht worden te 

zegenen, zijn het vlees en bloed, zoals we hierboven hebben gezegd. Aan de 

andere kant moeten we vechten tegen alle andere geciteerde vijanden. Vandaar 

de noodzaak van het Geestelijke Gevecht. 
 

11- ENKELE VERZEN 

 

Wat betreft de passages van het woord van God met betrekking tot het gebed 

van het gevecht, u hebt er genoeg in de Bijbel, vooral in de Psalmen. Hier zijn 
een paar die we voor u hebben geselecteerd: 

 

Psalm 5:11 "Doe hen boeten, o God, laat hen vallen door hun eigen 

overleggingen, verstoot hen om hun vele overtredingen; want zij zijn 
wederspannig tegen U." 

 

Psalm 7:7 "Sta op, HERE, in uw toorn, verhef U tegen de woede van hen die mij 

benauwen, waak op tot mijn hulp, Gij, die het recht verordent." 
 

Psalm 28:4 "Geef hun naar hun handeling en naar hun schandelijk gedrag; geef 

hun naar het werk van hun handen, vergeld hun naar hun doen." 

 
Psalm 40:15-16 "Laten tezamen beschaamd en schaamrood worden, wie mij het 

leven zoeken te benemen; terugdeinzen en te schande worden, wie mijn onheil 

begeren. 16Laten verstommen van schaamte, wie over mij roepen: Ha, ha!" 
 

Psalm 58:7-9 "O, God, verbrijzel hun tanden in hun mond, sla de hoektanden 

der jonge leeuwen uit, HERE; 8laten zij vergaan als water dat wegvloeit; legt hij 

zijn pijlen aan, dan mogen zij als afgestompt zijn; 9laten zij vergaan als een slak 

die voortkruipend wegsmelt, …" 
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Psalm 59:14 "Vernietig hen in grimmigheid, vernietig hen, zodat zij niet meer 

zijn; opdat zij gewaarworden, dat God heerst in Jakob, tot aan de einden der 

aarde…" 
 

Psalm 71:13 "Laten beschaamd worden en vergaan, wie mijn leven belagen; in 

schande en smaad zich hullen, wie mijn onheil zoeken." 
 

Psalm 83:14-19 "14Mijn God, maak hen als een werveldistel, als kaf voor de 

wind. 15Gelijk een vuur dat het woud verbrandt, gelijk een vlam die de bergen 

in laaiende gloed zet, 16vervolg hen zó met uw storm, verschrik hen met uw 

wervelwind; 17overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw naam zoeken, 
o HERE. 18Laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden, schaamrood 

worden en te gronde gaan, 19opdat zij weten, dat alleen uw naam is: HERE, de 

allerhoogste over de ganse aarde." 
 

Psalm 86:17 "Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en 

beschaamd staan, wanneer Gij, HERE, mij geholpen en getroost hebt." 
 

Psalm 119:78 "Laten de overmoedigen beschaamd worden, omdat zij mij 
onverdiend verdrukten; ik overdenk uw bevelen." 

 

Psalm 140:9-11 "O HERE, willig de begeerten van de goddeloze niet in, laat zijn 

aanslag niet gelukken, wanneer zij zich verheffen. Sela 10Het venijn van wie mij 
omringen, het onheil van hun lippen moge hen overdekken, 11gloeiende kolen 

mogen op hen neerdalen. Hij doe hen vallen in het vuur, in kuilen, zodat zij niet 

weder opstaan." 

 
Psalm 141:10 "Laten de goddelozen in hun kuilen vallen, altegader, terwijl ik 

ontkom." 

 

Psalm 144:6 "Slinger uw bliksem en verstrooi hen, werp uw pijlen en breng hen 

in verwarring." 
 

Klaagliederen 3:64-66 "64Gij zult hun vergelden, o HERE, naar het werk hunner 

handen. 65Gij zult hun geest verblinden - uw vloek over hen! 66Gij zult hen in 
toorn vervolgen en verdelgen van onder des HEREN hemel." 
 

12- AFWIJKINGEN 
 

Tegenwoordig worden allerlei dwaasheden beoefend in de naam van Geestelijk 

Gevecht, en ik vind dat het belangrijk is dit onderricht niet te beëindigen zonder 

op dit punt te hameren. Steeds meer laten tovenaars-voorgangers zich 

evangelisten, profeten, apostelen en dergelijke noemen. Ze maken gebruik van 
de ellende van de bevolking om het te onderwerpen aan alle mogelijke 

martelingen, onder het voorwendsel om het te bevrijden of het naar Geestelijk 

Gevecht te leiden. Satan passeert opnieuw door deze demonen in vlees om 

verwarring in het werk van God te zaaien. 

 
Er is tegenwoordig zoveel verwarring dat veel mensen die God zoeken niet 

langer weten waar ze heen moeten gaan, noch wie pastor is en wie niet. In deze 

laatste dagen heeft satan zijn demonen gevraagd zich te vermommen als 
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voorgangers en zich in grote aantallen te vermenigvuldigen, om snel te opereren 

want hun tijd voorbij is. En met veel verleidingen en bezweringen, slagen deze 

zonen van verderf er in miljoenen mensen te verblinden, die hen volgen in alle 

hun afschuwelijke praktijken zonder na te denken. 
 

Er is zelfs een grote pinkstersekte die zelfs als naam "Het Geestelijke Gevecht" 

heeft aangenomen. Deze sekte, geleid door een Izebel, is een ander krachtig 

instrument geworden in de handen van satan voor het rekruteren van nieuwe 
agenten en voor de initiatie van enkele vrouwen in hekserij. Als het echt God is 

waar u naar op zoek bent, kom dan uit al die satanische clubs die hun tijd 

doorbrengen over macht te prijzen. Als u de macht najaagt, zult u uzelf in de 

wereld van duisternis bevinden. 
 

Als u vandaag door steden loopt, wordt u overweldigd door de soorten 

onderrichten en praktijken in de gemeenten. Pastoors van satan hebben 

gemeenten veranderd in rekruteringscentra voor satan. Ze onderwijzen de onzin 

naar degenen die naar hen luisteren en duwen hen tot de waanzin om grote 
deuren voor satan te openen. Ze leiden gelovigen, die voor het grootste deel 

niet eens in water gedoopt zijn, bij wat ze "Geestelijke Gevecht" noemen. En 

tijdens deze zogenaamde gevechten, hoort u ze schreeuwen: "Satan, ik snijd je, 

ik snijd je", en ze maken grote gebaren, zoals om hem te snijden. 
 

Op andere plaatsen slaan ze sandalen op de grond, onder het mom dat ze de 

vijanden raken. In andere kringen nog, klappen de mensen in hun handen alsof 

ze hun vijanden slaan. In anderen hoor je uitingen van waanzin zoals: "Satan, 
ik maak je drinken het bloed van Christus", "Ik werp je in de zee", "Ik stuur je 

naar de diepten van de aarde", "Ik purgeer je met het bloed van Jezus", "Ik 

purgeer je met zeer rode paprika"; enz. 

 

We ontmoeten ook gekken die tegen satan zeggen: "Satan, je tanden zijn geel", 
"Satan, je mond stinkt", enz. Dit is wat tovenaars tegenwoordig in gemeenten 

doen en Geestelijk Gevecht noemen. 
 

U ontmoet ook cirkels, waar tovenaars achter bevrijding verbergen om 

duizenden mensen in hekserij in te wijden. Op het moment van bevrijding 

vragen ze mensen om de lucht met al hun kracht te aspireren tot het punt 

van urineren op hen, of om hun behoeften op hen te doen, of om te braken, of 
om te vallen, enz. Na deze stap komen tovenaars, ze laten ze aan zichzelf 

draaien, met hun ogen gesloten, door ze op de borst te kloppen en tegelijkertijd 

op de rug. En ze doen er alles aan om ze te laten vallen, omdat het het teken is 

dat volgens hen, bewijst dat deze mensen bevrijd zijn. 
 

Andere tovenaars, om voor de zieken te bidden, vertellen hun dat als ze 

vertrouwen hebben dat God hen kan genezen, ze zeven keer de rondgang van 
de binnenplaats moeten doen door te rennen. Dit is des te zieliger, want het is 

te zien hoe oude mensen uitgeput door de binnenplaats rennen. 
 

Een andere tovenaar genaamd profeet stuurt overal kauwgom uit Ghana, die hij 

noemt "rakettenkauwgom" door de onwetende te beloven die ze ontvangen 

dat als ze slechts een van deze "rakettenkauwgom" kauwen, het een raket is die 

ze naar het kamp van hun vijanden sturen. 
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Er zijn andere tovenaars die ventilatoren gebruiken om mensen te bevrijden. Ze 

bedriegen de onwetenden door hen te vertellen dat de lucht die door deze 

ventilatoren wordt uitgestraald hun demonen zal verdrijven. Deze arme dwazen 

worden daarom opgeroepen om te vallen zodra de lucht van de ventilator op 
hen blaast. 
 

Anderen trekken ook een lijn op de grond met een krijt en vragen de ziekte 
personen om de lijn te overschrijden om genezing te krijgen. 
 

In de grote sekte genaamd de "universele kerk", tovenaars verkopen olie die zij 
beweren te komen uit Israël, en zij gebruiken de bezems (om de boze geesten 

in het huis uit te drijven), de foto (om te bidden voor een persoon die ver weg 

is of die niet naar hen toe kan bewegen), zout (om je echtgenoot van je te laten 

houden), enz. Vóór hun tempels staat geschreven: "stop met lijden, kom, een 
beter leven op je wachten". 
 

Om hun macht te tonen, creëren andere tovenaars een scène vergelijkbaar 

met het verhaal van de vrouw met een bloedverlies had in de Bijbel; die 
vrouw die haar best deed om de menigte te trotseren, om Jezus aan te raken. 

Deze tovenaars creëren een vergelijkbare situatie, omringen zichzelf met 

verschillende jonge mensen die als obstakels gebruikt worden en vragen de 

zieken, die genezing willen, alles te doen om zich een weg te banen tussen deze 
obstakels en ze aan te raken. 
 

We hebben een ander onderricht gevolgd die mensen aanbeveelt om veel vlees 

te eten om sterk te zijn in het Geestelijke Gevecht. Als dit onderricht waar was, 
wat zouden degenen die zich geen vlees kunnen veroorloven, dan doen? Vergeet 

niet dat vlees voor miljoenen mensen nog steeds een luxe is. Niet door veel 

vlees te eten zijn we sterk in het Geestelijke Gevecht, maar door te vasten en 

te bidden. 
 

Verschillende andere sekten zoals katholieken en zogenaamde "evangelische" 

kerken vragen de gelovigen om met liters water te komen, zodat ze erop kunnen 

bidden om heilig water ermee te maken. En u ziet gelovigen die flessen en liters 
water meenemen om ze te laten zegenen, en dit water zal zorgvuldig in hun huis 

worden bewaard voor enkele praktijken volgens de aanbevelingen die aan hen 

worden gegeven. Andere sekten gebruiken olie verkeerd, voor 

hekserijdoeleinden. 

 
Er zijn zelfs tovenaars-predikanten die in hun vergaderingen chinees 

geneesmiddelen verkopen, onder het voorwendsel van hulp aan degenen die 

lijden. Alle methoden zijn goed voor satans agenten vandaag de dag, om 

mensen tot hekserij in te wijden. Deze demonen liegen tegen de gelovigen door 
hen te vertellen dat dit geneesmiddel alle ziekten geneest. Op deze manier 

worden ze rijker op de rug van de armen en ellendige gelovigen. Zij hebben 

marketingnetwerken gecreëerd voor de marketing van deze producten en ze 

beloven verkopers beloningen, variërend van grote Mercedes tot boten en 

huizen. 

 
Andere demonen-predikanten doen tegenwoordig zaken van het plaatsen van 

geld, en ze beloven gelovigen hoge rentetarieven die geen enkele bank ter 
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wereld kan bieden. Tarieven die soms tweehonderd procent bereiken in een paar 

maanden tijd. Ze rennen zelfs achter de heidenen aan om hen hun 

"aantrekkelijke deals" aan te bieden. Satans evangelie, dat het evangelie 

van voorspoed wordt genoemd en dat vandaag de dag door tovenaars wordt 
gepredikt, is een krachtig wapen waarmee satan hebzuchtige mensen en al 

diegenen die op de dingen van de wereld hechten, heeft gevangen. 
 

13- GETUIGENISSEN 
 

13.1- Predikanten die pacten met satan  

ondertekenen om beroemd te worden 
 

Tijdens een van onze bezoeken aan West-Afrika, deelden enkele predikanten 

met ons dit trieste getuigenis die ik graag met u zou delen. Dit is wat er onlangs 

in Ivoorkust is gebeurd. Meer dan vijftig herders, die overal erkend worden als 

"grote mannen van God", met kerken van duizenden gelovigen, zijn door 
sommige voodoo-hogepriesters aan de kaak gesteld. Het is in feite aan deze 

hogepriesters van voodoo dat deze zogenaamde stichtende grote predikanten, 

zeer machtig en zeer beroemd, op zoek gingen naar hekserij om de menigte 

naar de kerken te trekken. Om hun doel te bereiken, hebben sommigen, op 
aanbeveling van deze priesters van satan, bulten van gebochelde mensen onder 

hun tempel begraven om de perfecte controle te hebben over elk lid van de kerk; 

anderen begroeven een wit paard onder de tempel vóór zijn bouw om een 

volledige macht van controle en van verleiding te hebben over alle gelovigen, 
enz. 
 

Dat is de reden waarom wanneer we vandaag de dag de waarheid prediken aan 

veel mensen, ze de waarheid herkennen, maar niet in staat zijn om hun valse 
vergaderingen te verlaten met praktijken die verrot en zichtbaar zijn voor 

iedereen. Dit komt omdat zij gebonden zijn door de bezweringen die in deze 

plaatsen van satanische aanbidding zijn gemaakt, door deze satanisten die 

"predikanten" uit onwetendheid worden geroepen. 
 

Toen ik de voorgangers die ons dit getuigenis uitlegden, vroeg hoe deze 

tovenaars hadden gedaan om de bulten van gebochelde personen te krijgen, ze 

legden uit dat het de voodoo-priesters zelf zijn die hen gewoonlijk helpen deze 
dingen te verkrijgen, door begraafplaatsen in te gaan, om graven te graven die 

ze al hebben gelokaliseerd als bevattend de overblijfselen van mensen die in 

hun leven gebocheld personen waren. 
 

Deze tovenaars-predikanten hadden de bevoegdheid gekregen om ziekten te 

"geven" aan vrouwen, zoals onvruchtbaarheid, fibromen en andere verschillende 

ziekten die vaak voorkomen bij vrouwen. Nadat deze vrouwen als ziek waren 

bevestigd, waren deze tovenaars opnieuw in staat om hen te helen door middel 
van hun hekserij, en al deze werden geregistreerd als wonderen en 

wonderbaarlijke genezingen. 

 
Kijk naar de omvang van gruwelen tovenaar-predikanten bereid zijn te doen om 

de menigte aan te trekken. Onthoud nogmaals dat alle zogenaamde grote 
kerken, ze kerken van satan zijn, gebaseerd op tovenarij en vele andere 

afschuwelijke praktijken die we niet kunnen noemen. Dit voorbeeld is niet eigen 
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aan West-Afrika; dat is wat er overal ter wereld gebeurt. U begrijpt nu dat de 

Geestelijke Oorlogvoering echt moeilijk is en dat Gods kinderen zich voor het 

gevecht moeten inzetten om diegenen te bevrijden die zich in deze verschillende 

ketenen van satan bevinden. 
 

Verschillende predikant-dienaren van satan om de menigte vandaag te winnen, 

samenspannen met ongelovigen en andere agenten van satan, en ze geven hen 
zware sommen geld, door hen te vragen naar hun kerken te komen om te doen 

alsof ze lam, of blind of mensen met serieuze ziekten zijn. Deze denkbeeldige 

ziekte personen zullen de indruk wekken na het zogenaamde gebed dat zal 

worden gedaan, dat ze genezen of uit de demonen bevrijd zijn, of dat er een 
wonder heeft plaatsgevonden. Deze tovenaars veroorzaken zoveel verwarring in 

het werk van Evangelisatie op een zodanige manier dat mensen sceptisch zijn 

geworden, wat betreft zelfs echte wonderen of genezingen. We leven de laatste 

dagen, wees niet zeer verbaasd. In plaats daarvan moet u uzelf uitrusten voor 

het Geestelijke Gevecht. 
 

13.2- Kunstbloem 
 

Een broer bevond zich op een dag in een "universele kerk" waar een 

kunstbloemen aan elk lid werd uitgedeeld. Volgens de leiders van deze structuur 

zou deze bloem gebruikt worden in huizen om alle boze geesten, onzuiverheden, 

betoveringen, bezweringen, enz. op te zuigen. Elke gelovige moest, na een 

bepaalde periode, en volgens de ontvangen instructies, de genoemde bloem aan 
hen teruggeven zodat zij de daarin gevangen boze geesten konden verdrijven. 
 

13.3- Alles wat adem heeft, love de Here 
 

Sommige leiders van zogenaamde gebedskampen vragen alle deelnemers om te 

bidden door elk deel van hun lichaam schudden, onder het voorwendsel dat deze 

delen ademen en dus moeten deelnemen aan het verrichte gebed. Men merkt 

dus ze aan het bidden door gewelddadig hun hoofd te schudden, door hun 
armen, benen, enz. te bewegen. 
 

13.4- Bevrijdingstechnieken 
 

Voor bevrijding gebruiken enkele leiders wat ze spirituele nagels noemen, die ze 

slaan met een spirituele hamer in de hoofden van de persoon voor wie ze bidden 
onder het voorwendsel van het straffen van een koppige demon, zodat hij eruit 

komt. En u hoort de zogenaamde demon die ze willen verdrijven, roepen: "Nagel 

me niet, ik zal eruit komen!" Wat een komedie! 
 

Andere leiders leggen uit hoe spirituele tourniquets te plaatsen als we willen dat 

een demon door een precies deel van het lichaam uit komt. Wat betreft de 

'mysterieuze demon' die in het hele lichaam beweegt, moeten veel tourniquets 
worden geplaatst. Deze tovenaars zeggen tegen de veronderstelde demon: 

"Kom door de buik! Ik zet een tourniquet op het niveau van de onderbuik zodat 

je daar niet meer afdaalt "... enzovoort, totdat volgens hen de veronderstelde 

demon uit de mond of de vingers komt. 
 

Weer anderen zeggen, om beter te vechten: "Satan, ik vang je, ik plaats je voor 

me, ik sla je in je gezicht in de naam van Jezus. Ik sla je in de naam van Jezus, 
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ik breek je voet, ik verlam je, ik sla je in de buik..." Voor hen is het een echt 

gevecht "met satan" dat zij leiden in de naam van Jezus. 
 

13.5- Fysisch-spirituele wapens 
 

In sommige vergaderingen vechten zogenaamde christenen door te zeggen: Ik 
pak nu mijn pistool, mijn raketwerper, enz. En door de soldaten van de oorlog 

na te bootsen, uitzenden ze de verschillende geluiden af die de wapens kunnen 

produceren. Stelt u de stoornis eens voor. Het geluid lijkt vaak op dat van het 

spreken in tongen, maar als u goed luistert, realiseert u dat ze vleselijk tegen 
demonen vechten. Ze nemen aan dat ze hun wapens in hun hand hebben terwijl 

ze het geluid van kogels door hun mond imiteren. Als u naar de scène kijkt, 

denkt u gewoon dat ze wapens in hun handen hebben, gezien de positie die ze 

behouden. 
 

13.6- Profetische actie 
 

Er zijn vergaderingen waarin zogenaamde dienaren van God gelovigen vragen 
om zand te brengen. Ze bidden over dit zand, om van het zand een instrument 

van vernietiging van al hun vijanden te maken. Ze zeggen dat als deze vijanden 

zoals zij op aarde bewegen (als ze fysieke personen zijn), ze zullen sterven. Zo 

niet, dan zullen ze ontsnappen. Ze doden dus fysieke personen door hun 

demonenbroers te beschermen. 
 

Anderen vragen in plaats daarvan hun gelovigen tijdens nachtwake, om om 

middernacht in de rij te gaan staan en de wijk rond te gaan om zielen te winnen. 

Volgens hen is het een profetische manier waarop de Heer de wijk zal afleveren 
en zo de harten van de bewoners naar de gemeente trekt. Elke stap die gezet 

wordt komt overeen met een ziel die zich in deze gemeente zal aangetrokken 

voelen. 

 
Andere tovenaars gaan verder door hun gelovigen te vragen om zakdoeken mee 

te brengen om enkele geestelijke amuletten te maken, dat ze op verschillende 

plaatsen zullen leggen: Voor handelaars in hun bedrijfsruimten, voor studenten 

in hun schooltassen en voor werknemers in hun kantoren op specifieke plaatsen. 

Deze geestelijke amuletten zullen volgens deze voorgangers hun volgers in staat 
stellen ontelbare successen te behalen die zonder deze amuletten niet konden 

worden verkregen. 

 

Anderen baseren hun ideeën op het verhaal van Jericho om hun gelovigen te 
vragen tot zeven te tellen, gevolgd door luide schreeuwen van vreugde, 

bevrijding en overwinning. En volgens deze tovenaars zullen gelovigen, als zij 

met geloof handelen, hun lang wachtende bevrijding verkrijgen. Hiermee hoort 

u ze schreeuwen met al hun kracht, sommige van hen dragende stoelen op hun 
hoofd door te schreeuwen. De muzikale groep maakt grote geluiden met zijn 

instrumenten; kinderen doen ook zoveel mogelijk wanorde. 

 

Deze praktijk varieert naargelang de gemeenten: In plaats van te schreeuwen, 
wordt de gelovigen gevraagd om lang te dansen om bevrijding naar het beeld 

van Jericho te hebben, of om de aanwezigheid van Jezus Christus met vele 

kreten toe te juichen. Daarbij zouden de vloek, armoede en andere banden 
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volgens hun geloof vallen. Zelfs als ze buiten adem zijn, moeten ze doorgaan tot 

het stopsignaal van de leider. 
 

13.7- Demonologie 
 

Andere tovenaars wagen zich aan de studie van demonen: Hun namen, hun 

klasse in satans regering, hun locatie, hun manifestaties wanneer ze een 

persoon binnenkomen en de verschillende deuren waardoor ze moeten 

uitkomen. Ze leggen dit allemaal schriftelijk uit, op een kaart die ze aan elke 

persoon geven die door een "zielkuur" uit de demonen moet worden bevrijd. Ze 
verkopen dit stuk papier tegen verschillende prijzen, en de bevrijding heeft ook 

een kost die varieert afhankelijk van het niveau van bezetenheid. Ze leren hen 

dat bevrijding door middel van "zielkuur" onmisbaar en om de drie maanden 

hernieuwbaar is. Zelfs predikanten moeten dit proces ondergaan. Zij, zij gaan 
naar degenen die hen hebben ingewijd of in gebedskampen (meestal in Ghana, 

enz.). 
 

14- ONZE WAPENS IN HET GEVECHT 
 

"Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig 

voor God tot het slechten van bolwerken." 2Korintiërs 10:4 
 

14.1- Opgeheven heilige handen 

 
De Bijbel zegt tot ons in 1Timoteüs 2:8 "Ik wil dan, dat de mannen op iedere 

plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist." 
De opgeheven heilige handen zijn daarom behoorlijk belangrijke 

gevechtsinstrumenten. Wanneer de ware kinderen van God hun heilige handen 

opsteken, wordt het effect gevoeld in de geestelijke wereld. 

 

14.2- Olie 
 

De Heer heeft olie tot onze beschikking gesteld en we kunnen het voor 

verschillende doeleinden gebruiken. Het gebruik van olie is niet beperkt in de 

Bijbel; dit betekent dat elk kind van God vrijelijk olie kan gebruiken om zichzelf 
te zalven en te bidden als hij ziek is, of om zijn huis of zijn eigenschappen te 

zalven, enz. 

 

Maar vandaag hebben satans agenten andere satanische praktijken 
geïntroduceerd door olie te gebruiken om mensen te initiëren. Er zijn sekten die 

een specifiek soort olie voorschrijven aan de gelovigen, anderen vragen de 

gelovigen om met olie te komen zodat ze het te zuiveren, en zij schrijven hun 

voor wat zij moeten doen met deze zogenaamde gezuiverde olie; anderen 

vragen de gelovigen nog steeds om op specifieke tijden olie te drinken, door 
bepaalde verzen uit het boek van Psalmen te reciteren, enz. Vlucht voor al deze 

satanische praktijken en kom uit al deze satanische sekten. 

 

Weet dat, wat betreft de olie, u de olie van uw keuze moet gebruiken, vooral de 
olie die u tot uw beschikking hebt. U moet niet in de schulden gaan om dure 

oliën te kopen, zoals de tovenaars u voorschrijven. Hebzuchtige tovenaars 

hebben ervan vandaag een grote handel gemaakt. Ze verkopen satanische oliën 

aan de gelovigen door hen te misleiden dat deze oliën uit Israël komen. 
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14.3- Bloed van Jezus, naam van Jezus en vuur van God 

 

Het Bloed van Jezus, de Naam van Jezus en het Vuur van God zijn allemaal 

wapens die het kind van God tot zijn beschikking heeft voor de dagelijkse strijd. 
Satans agenten doen vaak de moeite om verwarring te creëren in de hoofden 

van onwetende Gods Kinderen, over het gebruik van Gods Vuur in de strijd. Om 

een einde te maken aan de verleiding van deze demonen, vond ik het beste om 

dit onderwerp volledig te behandelen in een apart onderricht, getiteld "Het Vuur 
van God", die u kunt vinden op de site www.mcreveil.org. Ik raad u het aan. 

 

14.4- Lof en aanbidding 

 
Lofprijs is ook een zeer krachtig wapen voor het gevecht. Weet dat elke keer 

dat je God looft, u voert een grote geestelijke oorlogvoering, vooral als u het 

met een zuiver hart doet. Daarom moet u uzelf inzetten om te prijzen en te 

aanbidden (door geestelijke hymnen voor de Heer te zingen). Organiseer uw 

christelijke leven op zo'n manier dat u genoeg tijd aan lof besteedt. U hoeft niet 
in de Vergadering te zijn om God te loven. Afgezien van de tijden van lof 

doorgebracht in de Vergadering, moet elk kind van God zijn eigen momenten 

van lof hebben. En in het algemeen, als u God looft voordat u naar bed gaat, 

hebt u een zoete slaap, dat wil zeggen, een slaap zonder demonische aanvallen. 
 

14.5- Woord van God 

 

De Bijbel citeren terwijl u vechten of bidden, een zeer krachtig wapen is. Satan 
vreest serieus het woord van God. Zorg ervoor om de Bijbelverzen die 

overeenkomen met de strijd die u voert, te citeren. 

 

14.6- Pas op voor vleselijke wapens 
 

Zoals we hebben aangegeven in het hoofdstuk over Afwijkingen, terwijl sommige 

satanische sekten hun volgelingen voorwerpen van verschillende aard 

voorschrijven voor de Geestelijke Strijd, zijn er enkele onwetende predikanten 

die hun volgelingen voorschrijven om veel vlees te eten om sterk te zijn in het 
Geestelijke Gevecht. Wees voorzichtig met al deze leugens. Vergeet niet dat 

Geestelijk Gevecht inderdaad geestelijk is, en geen enkel vleselijk voorwerp 

van welke aard dan ook zult u van enig nut zijn. Ook geen enkele soort voedsel 

of vlees is nuttig voor u in het Geestelijke Gevecht. Het tegendeel van dit 
voorschrift is waar. Het is in vasten en gebed dat de ware Geestelijk Gevecht 

wordt uitgevoerd. Ren weg van iedereen die aan u dit soort waanzin voorschrijft. 

 

15- CONCLUSIE 
 

Geliefde broeders, het Geestelijke Gevecht moet niet als een apart onderwerp 

worden beschouwd, maar als onderdeel van ons pelgrimsleven. U moet daarom 

Geestelijk Gevecht niet verwaarlozen. Maar let er ook op dat het geen onderwerp 
van trots voor u wordt en dat het ook geen element van verleiding wees. Het 

feit dat u demonen verdrijft of een aantal overwinningen behaalt in 

oorlogvoering is geen bewijs dat u God vreest, of dat uw leven in orde is voor 

God, of zelfs dat de Hemel voor u open is. 
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De oorlogvoering die we net hebben bestudeerd, is iets moeilijks en delicaats, 

en om te overwinnen, moeten Gods kinderen alles in het werk stellen om zichzelf 

te ontkennen en vast te houden aan de waarheid. Ik heb geprobeerd in dit 

onderricht om u zoveel mogelijk elementen te geven over Geestelijk Gevecht. 
Er zijn echter enkele punten van de strijd die ik ervoor koos om niet te 

ontwikkelen, omwille van het niet blootleggen van de kinderen van God, die 

ondanks alle waarschuwingen die ik deed, zullen zich altijd in satans kamp 

kunnen wagen en vernietigd worden. 
 

Het niet ontwikkelen van deze punten over de strijd is geen manier om de 

gevangen waarheid tegen te houden, maar eerder de zorg om te beschermen of 
te behouden degenen die nog steeds niet weten hoe ze een verschil kunnen 

maken tussen hun ijver, zeer vaak niet gekanaliseerd, en de kennis van de 

dingen van God. Niettemin geloof ik er vast in dat de Heilige Geest het aan u zal 

openbaren als Hij u gereed oordeelt voor dit soort gevechten, en winnaar te zijn. 
 

Vaak werden de broeders, na het volgen van de onderrichten, getroffen door de 

leer van de Heer Jezus Christus en vroegen mij wie ik was en waarom deze 
waarheid tot nu toe verborgen was gebleven. Sommige mensen aarzelen niet 

om te zeggen dat ik als de Heer Jezus ben. Ik wil graag een paar 

verduidelijkingen aanbrengen in verband daarmee: Weet geliefden, dat een 

eenvoudig instrument niet kan zijn zoals wie die het gemaakt heeft. Jezus 
Christus is de enige Meester, en ik ben slechts één van de vele instrumenten die 

Hij kiest om te gebruiken. Dus ik vind het pretentieus om te accepteren als de 

Meester te worden beschouwd. Ik weet dat het woord van God tot ons zegt in 

Lucas 6:40 dat "al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester". Maar zelfs als 
de Heer me als een volleerd discipel zou kunnen zien, zou ik er altijd van afzien 

te geloven dat ik zoals Hij ben. 
 

Voor degenen onder u die ook graag willen weten wie ik ben, is mijn antwoord 

altijd geweest: Ik ben alleen uw broer, een kind van God zoals de anderen. Ik 

ben slechts een arme sterveling. Ik ben niets bijzonders, alleen iemand die God 

in Zijn grote liefde heeft gekozen te rekenen tussen Zijn vele dienaren. In deze 
laatste tijden had ik het voorrecht door God uitverkoren te zijn om te zijn zoals 

onze broeder Johannes de Doper het zei: De stem van een, die roept in de 

woestijn. 

 
Het gevecht was niet eenvoudig, maar Jezus Christus mijn Schild hielp me altijd. 

Hoe meer de vijand zijn aanvallen versterkte, hoe sterker de Heer zijn wacht om 

mij heen versterkte. "Ik leid alle omstandigheden van je leven." Dit woord 

dat de Heer mij aan het begin van mijn bediening had gezegd, was het kostbare 

element dat mij in alle moeilijke momenten de moed gaf om vooruit te gaan en 
de drive die nodig was om stand te houden. 
 

Wat de getuigenissen betreft, de Heer heeft mij voldoende er gegeven, genoeg 
om boeken te maken als ik ze wilde vertellen. Ik heb verdrukkingen gekregen; 

en ik heb beproevingen beproeven… De aanvallen, ik ben niet gespaard 

gebleven; er zijn er genoeg geweest. Meerdere keren zond satan zijn agenten 

om mij valstrikken te zetten. Sommige satans agenten verhuisden van het ene 
continent naar het andere om tegen mij te aanvallen. Anderen doorkruisten 

verschillende landen alleen om de missie van satan te vervullen. Er zijn zelfs 

roekeloze en vastberaden agenten van satan, die uit hun land zijn verhuisd om 
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zich in de mijne, en juist in de stad waar ik woon, te vestigen om mij nog 

dichterbij te bestrijden. Dit stelt ons in staat te begrijpen met welke serieuze 

satan degenen bestrijden die Jezus Christus heeft zich gekozen. We zien met 

welke inzet het kamp van satan zich mobiliseert elke keer dat er een lichtkorrel 
in de wereld is om het te doven. 

 

Satanisten kunnen enkele overwinningen op ons opeisen, maar u moet altijd 

weten dat hun overwinningen op ons kortstondig zijn, terwijl onze 
overwinningen op hen eeuwig zijn. De Heer Jezus Christus, onze Meester en 

onze God, is de sterkste en het vuur van de Hel wacht op satan en zijn agenten 

voor de eeuwigheid. Hallelujah! Net als mijn broer Paulus, kan ik door geloof 

zeggen: "Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde 
gebracht, ik heb het geloof behouden; 8voorts ligt voor mij gereed de 

krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de 

rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook 

allen, die zijn verschijning hebben liefgehad." 2Timoteüs 4:7-8. 

 
Met heel mijn hart dank ik Jezus Christus, mijn vertrouweling, die mij heeft 

gesteund en bewaard in deze pijnlijke strijd, en die mij de genade heeft gegeven 

om de taak te volbrengen die Hij mij heeft toevertrouwd. Ik kan nu zonder 

reserve schreeuwen: Amen! Kom, Heer Jezus! Door dit refrein aan te heffen: 
 

Spoedig vaarwel, sterfelijke dingen! 

Ver van u zal ik vleugels nemen, 

Naar de eeuwige huizen, 
Naar Jezus Christus. 

 

De genade zij met allen, die onze Here  

Jezus Christus onvergankelijk liefhebben! 
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Uitnodiging 
 

 

Beste broeders en zusters, 
 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet 

doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan: 

 
1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en 

verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij 

om u bij hen aan te sluiten. 

 
2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze 

deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst 

alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te 

vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te 
verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in 

overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te 

onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn 

woord, zullen wij u met vreugde ontvangen. 

 
De genade van de Here Jezus zij met u! 
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