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Jezus Christus Is de Ware God 
En het Eeuwige Leven 

 

 

 

Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen,  
en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen  

onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. 

Daniël 12:4 

 
 

 

Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven  

verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich  

laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen  
zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het  

verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. 

Daniël 12:9-10 

 
 

*** 

 

 
Neem voordat u begint met het lezen van dit Onderricht een  

paar minuten de tijd om te mediteren over de volgende vraag: 

 

 

 
Waar zult u uw Eeuwigheid voorbijgaan? 

 

In de Hemel? 

 
Of 

 

In de Hel? 

 
 

De Hel is Echt, en het is Eeuwig. 

Denk er over na! 

 
 

 

 

 

 
 

Geniet van uw lezen! Moge God Zichzelf aan u openbaren! 
  



 
 

 

 
 

Waarschuwingen 
 

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier  
een bron van handel vormen. 

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te 

verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op 
voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd 

of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd. 

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze 
onderrichten en getuigenissen te commercialiseren! 

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen 

graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website 
www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen! 

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, 

maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God. 

 
Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der 

hel? Matteüs 23:33 

 

 
Beste Lezers, 

 

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte 

versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org. 
 

 

Wij willen u erop wijzen dat dit Onderricht in het Engels en Frans is 

geschreven. En om het voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te 

maken, hebben we computerprogramma's gebruikt om het in andere 
talen te vertalen. 

 

Als u fouten ontdekt in de vertaalde tekst in uw taal, aarzel dan niet om 

ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij ze kunnen corrigeren. En 
als u God wilt eren en het werk van God wilt bevorderen door de 

Onderrichten in uw taal te vertalen, voel u dan vrij om contact met ons 

op te nemen. 

 
Veel leesplezier! 
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DE LAATSTE OPWEKKING VAN DE GEMEENTE 
(Visioen van Tommy Hicks) 

(Bijgewerkt op 05 06 2024) 

 

1- Introductie 

 

Geliefde broeders in Christus, wij willen u deelgenoot maken van een visioen 

van een oudste dienaar van God die niet erg bekend is in de godsdienstige 
wereld. Hij is de Canadese Evangelist Tommy Hicks, door wie God in 1954 in 

Argentinië een grote geestelijke opwekking had bewerkstelligd. In 1961 had 

deze man van God een visioen over de Gemeente van Jezus Christus en de 

laatste bediening van de eindtijd. In dit visioen had hij de droevige toestand van 
de Gemeente aan het einde der tijden gezien, en hoe God Zijn volk moest 

wekken vóór het geluid van de bazuin. Aan God zij de glorie! 

 

2- Begin van het Visioen 
 

Dit visioen begon op 25 juli, om ongeveer 2:30 uur, in Winnipeg, Canada. Ik 

was nauwelijks in slaap gevallen toen ik een visioen en openbaring van de Heer 

kreeg. Het visioen kwam drie keer terug op de ochtend van 25 juli 1961, en het 

kwam tot in het kleinste detail perfect overeen. Ik was zo overweldigd en 
ontroerd door de openbaring dat het mijn gedachten over het Lichaam van 

Christus en de laatste eindtijdbediening volledig veranderde. Het grootste dat 

ooit aan de Gemeente van Jezus Christus is gegeven, moet nog komen. 

Het is zo moeilijk om mannen en vrouwen te helpen beseffen en begrijpen wat 
God in de eindtijd aan Zijn volk wil geven. 

 

3- Het Visioen van het Lichaam van Christus 

 
Ik denk niet dat ik de volheid ervan volledig besefte of begreep totdat ik Joël 
2:23 las: "En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de HERE, uw God, 

want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u 

nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen." Hij gaat niet alleen de 

vroege en de late regen laten neerdalen, maar Hij gaat Zijn volk in deze 
laatste dagen een dubbel deel van de kracht van God geven. 

 
Toen het visioen aan mij verscheen, bevond ik mij plotseling op een grote 

hoogte. Ik kon niet zeggen waar ik was, maar ik keek beneden naar de aarde 

en kon ik de hele wereld zien. Elk volk, elk ras, elke taal, van Oost tot West en 
van Noord tot Zuid. Ik herkende elk land en vele steden waar ik geweest was. 

Ik werd bevangen door angst en beven toen ik keek naar wat er voor mijn ogen 

stond. Op dat moment, toen de wereld verscheen, kwam er bliksem en een zeer 

krachtige donder uit de hemel. 

 
Toen de bliksem over de aarde flitste, richtte ik mijn ogen naar het noorden; en 

toen een heviger bliksemflits de hele aarde verlichtte, keek ik naar beneden, en 

plotseling zag ik wat leek op een reusachtige reus. Terwijl ik er naar staarde 

en keek, was ik bijna verbijsterd door zijn aanblik. De reus was gigantisch. Zijn 
voeten leken de Noordpool te bereiken, en zijn hoofd de Zuidpool. Zijn armen 
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strekten zich uit van zee tot zee. Eerst vroeg ik me af of het een berg was of 

een reus. Toen ik keek, zag ik plotseling dat het inderdaad een grote reus was. 

En ik zag dat hij worstelde om te overleven. Zijn lichaam was van top tot 

teen bedekt met puin en leek te zijn vastgebonden. En soms, bewoog deze 
grote reus zijn lichaam en deed alsof hij wilde opstaan. Toen hij dat deed, renden 

duizenden afschuwelijk uitziende kleine wezens weg van hem. Toen hij weer 

bewegingloos werd, kwamen ze terug. Het werd mij zeer duidelijk gemaakt dat 

deze kleine wezentjes martelwerktuigen waren die het Lichaam van 
Christus zovele eeuwen hadden gebonden. 
 

Plotseling hief deze grote reus een hand naar de hemel, toen hief hij de andere 
hand. Toen hij dit deed, vluchtten duizenden van deze wezens voor hem weg en 

verdwenen in de duisternis van de nacht. Langzaam begon de reus op te staan, 

en terwijl hij oprees, gingen zijn hoofd en handen de wolken binnen. Staande op 

zijn voeten, reinigde hij zich van de afval en verontreiniging die op hem waren. 

Toen begon hij zijn handen ten hemel te heffen alsof hij God prees. Toen hij zijn 
handen ophief, drongen ze door de wolken. Meteen werd elke wolk zilver, het 

mooiste zilver dat ik ooit heb gezien. Toen ik naar het fenomeen keek, was het 

zo groots dat ik de betekenis ervan niet kon doorgronden. 

 
Toen, totaal overweldigd, riep ik uit tot de Heer: "Wat betekent dit allemaal?" 

Hij zei tegen mij: "Ik wil u de jaren teruggeven die de sprinkhanen, de 

kevers, het tuig en de dieven, die ik tot u gezonden had, in mijn grote 

kudde verslonden hadden. Mijn kleine kinderen, Ik heb u Mijn schatten 

gegeven. U behoort mij toe. U bent de Mijne. Ik heb u liefgehad met een 
eeuwigdurende liefde. Nu moet Mijn kracht tot u doordringen. De gaven 

die Ik u heb gegeven moeten gebruikt worden voor een stervende en 

verloren wereld. Ik ben aan het werk om u weer te herstellen." 

 
Ik begreep dat ik werkelijk in het rijk van de Geest was, zodat ik zelfs terwijl ik 
sliep de aanwezigheid van de Heer kon voelen. Uit deze wolken vielen plotseling 

grote druppels vloeibaar licht op deze machtige reus. Langzaam, zachtjes, begon 

deze geduchte reus te smelten, alsof hij wegzonk in de aarde zelf. Toen zijn 

reusachtige gedaante op de aarde smolt, begon een grote regen te vallen. De 
druppels van vloeibaar licht verdronken de hele aarde. Toen, terwijl ik deze reus 

zag verdwijnen, zag ik hem plotseling veranderen in duizenden mensen over de 

hele wereld. Al deze mensen stonden op de wereld, handen opgeheven, de Heer 

lovend. 

 
Op dat moment brak er een grote storm uit, die over de hemel rolde. Ik richtte 

mijn ogen naar boven en zag plotseling dit immense witte Wezen, een figuur 

gekleed in het wit, oogverblindend wit. Het was het meest glorieuze wat ik ooit 

in mijn leven had gezien. Ik kon het gezicht niet onderscheiden, maar ik wist 
dat het de Heer Jezus Christus was. Hij strekte Zijn hand uit naar de volken van 

de wereld. Toen, door Zijn gebaar, verspreidde het vloeibare licht zich over hen, 

in de vorm van een krachtige goddelijke zalving, als een vloeibare kracht. Zodra 

dit licht iemand aanraakte, werden de handen van die persoon ermee gevuld. 
En toen deze mensen deze "hemelse balsem" hadden ontvangen, gingen zij 

naar de ziekenhuizen, naar de straten en naar de psychiatrische ziekenhuizen; 

zij doorkruisten de landen in al hun lengte en breedte. Ik zag hen oceanen en 
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vuur oversteken, en allerlei soorten vervolging overwinnen, door de Geest uit de 

grond worden opgeheven, en naar vele plaatsen worden gebracht. 
 

Ze werden geplaatst waar God ze wilde hebben. Ze waren klaar en bewapend 

dienovereenkomstig voor de strijd. Ik hoorde hen zeggen: "Weest genezen 

volgens mijn woord"; en toen deze vloeibare kracht uit hun handen vloeide, 

werd iedere persoon die erdoor werd aangeraakt onmiddellijk genezen en werd 
weer volkomen gezond. Ik erkende dat dit visioen een demonstratie was van het 

Koninkrijk van God voor allen die ermee instemden Hem te volgen. Ik zag 

mensen voortdurend vooruitgaan als een rivier; ik zag mensen genezen, blinden 

hun ogen openen, doven horen. Ik zag concreet hoe duizenden mensen de 
kracht van de Grote Openbaring verwelkomden. Deze kracht werkt in hen op 

een vloeibaar gemaakte manier. Geen mens werd verheerlijkt, maar slechts 

deze eenvoudige woorden werden voortdurend herhaald: "Weest genezen 

volgens mijn woord". 

 
Ik weet niet hoe lang ik hier naar gekeken heb. Het leek dagen, weken en 

maanden door te gaan. Ik zag dat Christus Zijn hand bleef uitsteken. Maar er 

was een tragedie. Veel van de mensen aan wie Jezus Zijn hand reikte, 

weigerden Gods roeping en zalving. Ik zag mensen die ik kende, mensen 
waarvan ik geloofde dat ze zeker de roep van God zouden ontvangen. Toen Jezus 

Zijn hand uitstrekte naar deze en naar die, bogen zij eenvoudig het hoofd en 

begonnen zich terug te trekken, wegglijdend in de duisternis. Ik zag de pijn op 

hun gezichten: De prijs was te hoog. Het leek te belangrijk voor hen om hun 
eigen leven te behouden. Ze wilden niet verder gaan. De prijs was meer dan ze 

konden verdragen. En tenslotte werden ze verstoten in de donkere eeuwige 

nacht. De duisternis leek hen aan alle kanten te overspoelen; ik was overstuur 

toen ik dat zag. 
 

Maar zij die de zalving hadden ontvangen, bedekten de aarde. Er waren 

honderden, duizenden mensen over de hele wereld, in Afrika, Azië, Rusland, 

China, Amerika. De zalving van God rustte op hen, toen zij voorruit gingen in de 

naam van de Heer. Ik zag ze, deze kinderen van God, marcheren, uit alle lagen 
van de bevolking, rijk en arm. Ik zag mensen die verlamd waren, anderen die 

ziek, blind of doof waren, en toen de Heer Zijn hand uitstrekte om hun deze 

zalving te geven, werden zij genezen en gingen op hun beurt. 

 
Hier is het wonder, het glorierijke wonder: Deze mensen strekten hun handen 

uit zoals de Heer voor hen had gedaan, hun handen bevatten hetzelfde vloeibare 

vuur. Toen ze hun handen op de mensen legden, zeiden ze: "Weest genezen 

volgens mijn woord!" Toen zij in deze krachtige eindtijd bediening voorruit 
gingen, besefte ik niet helemaal wat er gebeurde. Dus keek ik naar de Heer en 

vroeg Hem: "Wat betekent dit?" Hij antwoordde: "Dit is wat Ik zal doen in de 

eindtijd. Ik zal u teruggeven wat de worm, de mot en de rups hebben 

vernietigd. Mijn volk, het volk van de eindtijd, zal voortkomen als een 

machtig leger, het zal de aarde bedekken". 
 

Toen ik op deze grote hoogte was, kon ik de hele wereld zien. Ik keek naar de 

mensen die hier en daar op het oppervlak van de wereld liepen. Plotseling stond 
een man in Afrika op en in een oogwenk werd hij door de Geest van God 

overgebracht naar Rusland, of China, of Amerika, of waar dan ook, en vice versa. 
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Overal ter wereld gingen gelovigen voorruit. Ze gingen door vuur, pest en 

hongersnood. Noch vuur, noch vervolgingen hielden hen tegen. Boze menigten 

met zwaarden en kanonnen kwamen tegen hen, maar zoals Jezus, gingen zij 

eenvoudig door het midden van de menigte en niemand kon hen vinden. Zij 
gingen uit in de naam van Jezus en overal waar zij hun handen uitstrekten, 

werden zieken genezen, blinden kregen hun gezichtsvermogen terug, zonder 

lange gebeden. 

 
Eén ding viel me op: nadat ik het visioen verschillende keren in mijn geheugen 

had gegrift en er veel over had nagedacht, realiseerde ik me dat ik deze 

gelovigen niet één keer had zien spreken over gemeenten of denominaties. Ze 

gingen in de naam van de Heer der heerscharen, dat is alles. Hallelujah! In hun 
wandel deden zij alles overeenkomstig de bediening van Christus in de eindtijd; 

zij dienden de scharen op de aarde. Tienduizenden kwamen tot de Here Jezus 

Christus, terwijl dit leger voortging om de boodschap van het Koninkrijk te 

verkondigen dat komt in deze eindtijd; het was absoluut glorieus. Zij die in 

opstand kwamen werden boos en probeerden degenen die de boodschap gaven 
aan te vallen. 

 

God zal de wereld in dit laatste uur een demonstratie geven zoals het 

nog nooit heeft gezien. Deze Kinderen van God waren van alle sociale rangen, 
diploma’s waren niet belangrijk. Ik zag hoe ze zich over de wereld verspreidden. 

Wanneer een van hen leek te vallen, kwam een ander en hij stond hem weer op. 

Er was geen "grote ik" en "kleine jij". Zij hadden één ding gemeen: Een 

goddelijke liefde, die van hen uitging, terwijl zij samen voorruit gingen, samen 
werkten, samen leefden. 
 

Het was het meest glorieuze wat ik ooit heb gezien! Jezus was het thema van 

hun leven. Ze gingen door en het leek alsof de dagen voorbijgingen terwijl ik 
erbij stond en naar dit spektakel keek. Ik kon alleen maar huilen - en soms 

lachte ik. Het was zo prachtig om deze mensen over de hele aarde te zien gaan 

om de kracht van God te tonen in deze laatste tijd van het einde. 
 

Terwijl ik alles vanuit de hemel gadesloeg, zag ik dat de rivier van vloeibaar licht 

soms op grote verzamelde gemeenten viel. Dan hieven deze mensen hun 

handen op en loofden God urenlang en zelfs dagenlang, terwijl de Geest van 

God op hen neerdaalde. God zei: "Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle 
vlees". Dat is precies wat Hij deed. Voor allen die de zalving ontvingen, was er 

dus geen grens aan de wonderen van God. 
 

Ik zag ook mensen uit alle landen volledig getransformeerd: In Siberië, in 
Canada en in Afrika, en daarna over de hele wereld. Ik zag letterlijk hoe de Geest 

hen meenam in de wolken en hen naar hun respectievelijke landen leidde. Toen 

zag ik een reusachtige verschijning uit de wolken komen. Het gaf hen duidelijk 

bevelen, en zij gingen waar het hen zei te gaan: Naar het westen, naar het 
oosten en andere richtingen. 

 

4- De Opstanding 
 

Maar toen de gelovigen de aarde bedekten, kwam er van alle kanten een grote 

vervolging. Plotseling klonk er weer een donderslag over de hele aarde. Ik 
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hoorde ook een stem zeggen: "Dit is Mijn volk, Mijn geliefde bruid." Toen ik deze 

stem hoorde, keek ik aandachtig naar de wereld, ik kon de meren, de bergen 

onderscheiden. De graven werden geopend, en de heiligen van alle tijden en 

eeuwen kwamen tevoorschijn. Zij kwamen uit alle richtingen - uit het oosten en 
het westen, uit het noorden en het zuiden, en vormden samen weer dat 

reusachtige Lichaam. Het was zo geweldig; meer dan ik had kunnen denken 

of dromen! 

 
Toen het lichaam meer en meer vorm aannam, leek het plotseling sprekend op 

de grote reus. Maar deze keer was het anders; hij was gekleed in een prachtig, 

stralend wit. Zijn kleren waren zonder vlek of smet, terwijl Zijn lichaam gestalte 

kreeg. Mensen van alle leeftijden kwamen bijeen om dat Lichaam te vormen. 
Langzaam, vanuit de hemel, kwam de Here Jezus en werd het hoofd. Elk wezen 

was in de volheid van Perfectie. Ik hoorde een nieuwe donderslag die zei: "Dit 

is Mijn geliefde bruid waar Ik op wacht. Ze zal aankomen, beproefd 

wordt door het vuur. Zij is degene van wie Ik heb gehouden sinds het 

begin der tijden". 
 

5- Het Oordeel van God 

 

Terwijl ik daar stond te kijken, keken mijn ogen plotseling naar het uiterste 
Noorden, en ik zag verwoesting, mannen en vrouwen die schreeuwen in angst; 

gebouwen die afbrokkelden. Toen hoorde ik voor de vierde maal de stem die zei: 

"Nu wordt Mijn toorn over de Aarde uitgestort". De toorn van God werd 

uitgestort van alle einden der aarde, als een beek over het aangezicht der aarde. 
Gods- toorn en gerechtigheid kwam tevoorschijn door groot en onuitsprekelijk 

lijden: De volkeren van de gehele aarde die Christus hadden verworpen, 

ontvingen ervan een volle beker. Ik was doodsbang en bevend bij het 

afschuwelijke beeld van steden en naties die volledig door verwoesting werden 

weggevaagd. Ik hoorde het huilen en jammeren horen; ik hoorde de mensen 
snikken. Zij schreeuwden het uit terwijl zij hun toevlucht zochten in de holten 

van de rotsen, maar de grotten en bergen gingen open. Zij wierpen zich in het 

water, maar het water slokte hen niet op. Niets kon hen vernietigen. Ze 

probeerden zichzelf van het leven te beroven, maar ze lukten niet. 
 

6- De Opname 

 

Weer hoorde ik de stem als een machtige donderslag: "Zie, de Bruidegom 
komt; komt tevoorschijn, ontmoet Hem, want Hij is de God van de 

Majesteit. Deuren en posten, verlaag uzelf! Buig uw aangezichten neer, 

aanbid de ingang van de God van alle glorie". Op datzelfde ogenblik, als 

door een signaal van God, weerklonken de harmonieën van een hemelse muziek. 
Deze muziek werd gekenmerkt door voortreffelijke klanken en akkoorden van 

een ongeëvenaarde kracht, van een onvergelijkbare rijkdom die geen menselijk 

oor ooit had waargenomen of zelfs maar had kunnen vermoeden, zo 

wonderbaarlijk was het Lied van het Lam, gestapeld op het Lied van Mozes. 

 
Mijn aandacht werd weer getrokken naar het glorierijke Lichaam, gekleed in 

prachtige witte en glanzende kleding. Ik zag het glorierijke Lichaam dat 

werd weggevoerd in de hemelse gewesten. Ik had net bewonderd over de 
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bediening van de eindtijd, het laatste uur. Wij zullen bekleed worden met de 

kracht en de zalving van God. We zullen geen preken moeten te houden. Wij 

zullen niet afhankelijk zijn van de mens, noch zullen wij echo's van denominaties 

hoeven te zijn, maar wij zullen de kracht van de levende God hebben! Wij zullen 
de mens niet vrezen, maar wij zullen gaan in de naam van de Here der 

heerscharen. 

 

Van dat ogenblik klonken deze woorden onophoudelijk in mijn ziel: Hij komt 
spoedig - Hij komt! [Einde van de Visie]. 

 

7- Conclusie 

 
Geliefde kinderen van God, als dit visioen van onze broeder Tommy Hicks zou 

uitkomen, zou dat een opluchting zijn voor Gods volk dat, zoals u zojuist hebt 

gelezen, en zoals u zelf kunt zien, momenteel vastgebonden is en zich zelfs niet 

meer kan bewegen. Zoals ik al vele jaren in uw oren zing, heeft satan de 

Gemeente van Jezus Christus overgenomen; zijn agenten hebben er zich 
gevestigd, en heersen er als meesters. Alle gruwelen, zelfs de meest 

onvoorstelbare, hebben hun intrek genomen in de Gemeente. Ik zal u een paar 

voorbeelden geven: 

 
Tovenaars hebben de titels van dienaren van God aangenomen, en besteden 

hun tijd aan het adverteren over de macht die hun uit de satanische wereld is 

gegeven. Gescheiden mannen en honden die gescheiden en hertrouwd zijn, 

noemen zich altijd dienaars van God. De Izebels en andere zeemeerminnen van 
de wateren zijn allen zogenaamde dienaren van God geworden en ieder heeft 

een bediening. Satanisten die zich voordoen als ex-satanisten en beweren Jezus 

Christus te hebben aanvaard, onderwijzen en beoefenen het satanisme in volle 

aanbidding, waardoor zij de gelovigen inwijden in hekserij. Elke aanbidding 

wordt omgevormd tot een sessie satanisme die bevrijding heet. De doop van 
bekering wordt vergeten. Zogenaamd wedergeboren Christelijke vrouwen 

dragen broeken en andere afschuwelijke zogenaamde sexy uitrustingen. 

Nephaar, nepnagels, make-up, sieraden en andere gruwelen uit de duistere 

wereld zijn de glorie geworden van zogenaamde christenen vandaag de dag. 
Verleidingsgroepen, koren genaamd, worden georganiseerd om de nostalgische 

personen uit nachtclubbers te verleiden. De onderrichten zijn alleen gericht op 

het innen van geld in de vorm van tienden, offers, diverse giften, geloften en 

andere satanische verplichtingen. Materiële zegeningen, voorspoed, 
zogenaamde bevrijding, enz. zijn de enige boodschappen die de 

tovenaarspredikanten elke dag geven. Vreemd genoeg hebben de christenen die 

naar hen luisteren allemaal Bijbels en kunnen lezen. In werkelijkheid is de 

Gemeente van Jezus Christus niet meer dan een schaduw van zichzelf. 

 
Op een seminar meer dan twintig jaar geleden, toen ik uitlegde wat de Gemeente 

van Jezus Christus was geworden, riep een kind van God uit dat satan op de 

Gemeente zat. Ik antwoordde hem: "Nee geliefd, satan zit niet op de Gemeente, 

maar satan ligt op de Gemeente." Als ik de kinderen Gods al bijna dertig jaar 

vertel dat satan letterlijk op de Gemeente van Jezus Christus lag, dan kunt u 
zich snel voorstellen wat de Gemeente vandaag is geworden: Een echt 

gekkenhuis; een grot van dieven, slangen en andere onreine geesten, extreem 
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boosaardig. Zij vieren daar elke dag feest, lasteren en tarten met grote 

hoogmoed en verbazingwekkend succes de levende God, en vragen de kinderen 

Gods, waar is dus hun God? Op dit moment hebben zij de touwtjes in handen, 

en ze zijn zich ervan bewust. Maar wat zij niet weten is dat hun heerschappij 
over Gods volk ten einde loopt. 

 

De Heer heeft dus Zijn Gemeente gedurende verscheidene jaren in de handen 

van satan gelaten. Dit is de reden waarom satans agenten floreren, en 
onoverwinnelijk lijken. Ze doen met Gods volk wat ze willen. Zij gaan van 

overwinning naar overwinning over het volk van God, zozeer zelfs dat zij ervan 

overtuigd zijn dat zij almachtig zijn geworden. Daarom heb ik u verteld in de 

leer over "De Bevrijding", te vinden op mcreveil.org, dat als u, Kinderen van 
God, de Heer niet smeken om Zijn belofte in Maleachi 4:6 te vervullen, door u 

dit laatste aangekondigde Grote Geestelijke Ontwaken te schenken, Hij geen 

andere keuze zal hebben dan deze generatie te vernietigen. 

 

Maleachi 4:5-6 "5Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en 
geduchte dag des HEREN komt. 6Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot 

de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome 

en het land treffe met de ban." 

 
Tot slot, zal ik u iets in vertrouwen vertellen. Als de Here der heerscharen Zijn 

belofte niet vervult door Zijn volk dit ultieme Grote Geestelijke Ontwaken te 

schenken dat door Maleachi wordt aangekondigd, zal de Opname waarop de 

Gemeente wacht, een non-evenement zijn. Met andere woorden, als er geen 
laatste Geestelijk Ontwaken is, na de Opname, zal de wereld niet eens weten 

dat er een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

 

De genade zij met allen, die onze Here 

Jezus Christus onvergankelijk liefhebben! 
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U bent vrij om dit boek te fotokopiëren en te verspreiden. Maar het is verboden het te wijzigen of te veranderen. 

 

 

 

 
 

Uitnodiging 
 

 

Beste broeders en zusters, 
 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet 

doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan: 

 
1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en 

verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij 

om u bij hen aan te sluiten. 

 
2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze 

deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst 

alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te 

vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te 
verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in 

overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te 

onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn 

woord, zullen wij u met vreugde ontvangen. 

 
De genade van de Here Jezus zij met u! 
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