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Jezus Christus Is de Ware God 
En het Eeuwige Leven 

 

 

 

Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen,  
en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen  

onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. 

Daniël 12:4 

 
 

 

Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven  

verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich  

laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen  
zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het  

verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. 

Daniël 12:9-10 

 
 

*** 

 

 
Neem voordat u begint met het lezen van dit Onderricht een  

paar minuten de tijd om te mediteren over de volgende vraag: 

 

 

 
Waar zult u uw Eeuwigheid voorbijgaan? 

 

In de Hemel? 

 
Of 

 

In de Hel? 

 
 

De Hel is Echt, en het is Eeuwig. 

Denk er over na! 

 
 

 

 

 

 
 

Geniet van uw lezen! Moge God Zichzelf aan u openbaren! 
  



 
 

 

 
 

Waarschuwingen 
 

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier  
een bron van handel vormen. 

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te 

verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op 
voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd 

of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd. 

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze 
onderrichten en getuigenissen te commercialiseren! 

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen 

graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website 
www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen! 

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, 

maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God. 

 
Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der 

hel? Matteüs 23:33 

 

 
Beste Lezers, 

 

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte 

versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org. 
 

 

Wij willen u erop wijzen dat dit Onderricht in het Engels en Frans is 

geschreven. En om het voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te 

maken, hebben we computerprogramma's gebruikt om het in andere 
talen te vertalen. 

 

Als u fouten ontdekt in de vertaalde tekst in uw taal, aarzel dan niet om 

ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij ze kunnen corrigeren. En 
als u God wilt eren en het werk van God wilt bevorderen door de 

Onderrichten in uw taal te vertalen, voel u dan vrij om contact met ons 

op te nemen. 

 
Veel leesplezier! 
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SATAN'S PLANNEN TEGEN CHRISTENEN 
(Bijgewerkt op 05 06 2024) 

 

Beste broeders en beste vrienden, 
 

Wij delen graag met u deze circulaires uit de duistere wereld, die enkele van 

satans listen en strategieën tegen de Gemeente van Jezus Christus blootleggen. 
 

Wij bidden dat uw ogen meer worden geopend over de activiteiten en 

manoeuvres van satan, zodat u meer onderscheidingsvermogen krijgt ten 
aanzien over zijn werken te midden van het volk van God. 
 

Deze circulaires van satan bevestigen de lessen over "Het Geestelijke 
Gevecht" en "Het Onderscheidingsvermogen" die we hebben bestudeerd. 

Wij verzoeken u dringend deze twee onderrichten te lezen, als u ze nog niet hebt 

gelezen. Ze zijn erg rijk. Ze staan op de website www.mcreveil.org. 
 

Moge God uw lezing zegenen en moge het Bloed van onze Meester, Heer en 

Redder Jezus Christus uw gehele wezen bedekken en opnieuw bedekken! 
 

DE LISTEN VAN DE DUIVEL OM DE DIENST TE SCHADEN 

 

De duivel was op weg naar de dienst, hij was vroeg. 

 

- Waar ga je deze kant op? werd hij gevraagd. 

 

- Naar de tempel, waar ik dingen heb te doen. Waarom zou ik mezelf niet 

verdedigen waar ik word aangevallen? 

 

- Jezelf verdedigen? Maar hoe verdedig je jezelf in een Gemeente waar de wereld 

tegen je is? 

 

- Arme beginneling! Ik heb duizend manieren om succes te hebben. In de 

ochtend, bijvoorbeeld, zorg ik ervoor dat er iets onverwachts gebeurt, oh! Niet 

veel: Gasten die arriveren voor de lunch, een kleine verkoudheid die we 
besluiten te doden door warm te blijven... Ik besefte dat het nog gemakkelijker 

was: een veter die breekt net op het moment dat men op het punt staat te 

vertrekken, een ontbrekende knoop, melk die gemorst wordt, de kat die ziek 

wordt, het gas dat net op is, de auto die niet start, kinderen die zich voortslepen, 

en dat is het, men zal niet naar de dienst gaan. En zelfs als men daar in deze 
omstandigheden gaat, ben ik op mijn gemak, is men in zo'n stemming dat men 

helemaal niets ervan profiteert. 
 

In de Gemeente werk ik zo, dat het moment van meditatie, dat aan de dienst 
voorafgaat, onmogelijk wordt: Het is heel gemakkelijk! Er zijn maar twee of drie 

mensen nodig die in de zaal, achter in de Gemeente of in het publiek praten 

zodat de hele groep zich niet kan concentreren en bidden! Ik krijg het voor elkaar 

om zoveel mogelijk mensen te laat te krijgen, en daar profiteer ik dubbel van: 
Deze mensen misten het begin van de dienst en zij stoorden de anderen in het 

eerste kwartier, wat altijd een overwinning is! 

 

Er zijn degene die me verrassen en deze plek voor het eerst betreden. Omdat ik 
niet wil dat ze terugkomen, heb ik een tegenaanval systeem opgezet: Niemand 

geeft hen een gezangboek, niemand groet hen, noch bij de ingang noch bij de 
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uitgang, en ik heb ondervonden dat dit voldoende is om ervoor te zorgen dat zij 

nooit meer worden gezien. Een kind dat luid de deur dichtslaat, een vallende 

paraplu of andere stoelgeluiden zijn gewoonlijk voldoende om een groot deel 

van het publiek het hoofd te doen omdraaien. 
 

Ik zorg er ook voor dat ik de laatste plaatsen laat innemen door de eersten die 

aankomen, zodat de laatkomers gedwongen worden achteraan te gaan staan of 
de hele tempel door te lopen. Dit is een dubbel voordeel voor mij, omdat het 

publiek wordt afgeleid en zij zelf, om dit ongemak van het storen te vermijden, 

niet terugkomen op de momenten dat ik hen te laat kan laten komen, door een 

onvoorziene gebeurtenis op het laatste moment. 
 

Op deze manier neem ik hen twee of drie vergaderingen per maand weg. En ik 

heb duizend trucs in mijn mouw; men moet alleen een beetje geduld hebben en 
ik heb er meer dan zijzelf! 

 

Een jonge man vol enthousiasme... op het moment zelf doet het me pijn, maar 

laat hem trouwen en we zullen hem nauwelijks zien. Ik betrek hem bij 
woningbouwprojecten en zijn enthousiasme neemt af. 
 

En als je ieders hart zou kunnen lezen tijdens het zingen, het gebed en de preek. 
De een denkt aan zijn zaak, de ander aan zijn wandeling, weer een ander aan 

zijn lunch, weer een ander aan zijn huis. Ik heb veel gedachten die ik in hun 

hoofd duw en zij verwelkomen ze gemakkelijk, zozeer zelfs dat sommigen fysiek 

aanwezig zijn, maar volledig elders in gedachten. Dan zou ik niet eindigen, als 
het nodig was om alles te zeggen. Ik zorg ervoor dat sommigen elkaar niet 

vergeven, niet met elkaar overweg kunnen en dat ze ver uit elkaar zitten door 

hun wrok te denken! Wat een devotie! 

 

Dus je ziet dat ik gelijk heb om naar de dienst te gaan en dat ik daar schitterende 

zaken doe. Op plaatsen van plezier, zorgen mijn zaken voor zichzelf. Ik hoef me 

er niet zo op te concentreren. Maar in de tempel, dat is iets anders, daar moet 

ik heen en als het kan vóór iedereen! 

 

Zo redeneerde de duivel terwijl hij zijn weg vervolgde. 

 

SATANS CONVOCATIE VOOR EEN WERELDOVEREENKOMST 
 

In zijn openingstoespraak tot zijn gevallen engelen zegt hij: 
 

Wij kunnen christenen niet beletten naar de Gemeente te gaan, wij 
kunnen christenen niet beletten hun Bijbel te lezen en de waarheid te 

kennen, wij kunnen hen zelfs niet beletten een relatie met Jezus 

Christus te hebben. Maar als zij slagen in deze relatie met Jezus, is onze 

macht over hen gebroken. Laten we hen hun conservatieve levensstijl 
gunnen te hebben, maar laten we hun tijd stelen om hen te verhinderen 

deze intieme relatie met Jezus Christus te hebben. 
 

Dus dit is wat ik wil dat gij gevallen engelen doen: "Leid hen af, verhinder 

hen om hun Verlosser vast te grijpen en deze vitale dagelijkse relatie te 

onderhouden". Dan zeggen de engelen: "Hoe kunnen we dat doen?" 
 

*Houd ze bezig met de onbelangrijke dingen van het leven en bedenk 

machinaties om hun gedachten bezig te houden. 
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*Verleid ze te spenderen, spenderen, spenderen en te lenen, lenen, lenen. 
 

*Overtuig de vrouwen ervan om lange uren te gaan werken en de mannen ook, 
voor wel 6 tot 7 dagen per week, 10 tot 12 uren per dag, om zich te kunnen 

veroorloven wat ze willen. 
 

*Weerhoud ze ervan om tijd door te brengen met hun kinderen en hun familie. 
Binnenkort zal hun huis geen ontsnappen meer bieden aan de spanning van hun 

werk. 
 

*Stimuleer hun gedachten meer en meer zodat ze die zachtaardige stem niet 
kunnen horen (de Heilige Geest). 
 

*Duw ze om de radio, cassettes of cd's aan te zetten als ze achter het stuur 
zitten, en om constant de televisie, video's, cd's en hun computers aan te laten 

staan in hun huis. 
 

*Zorg ervoor dat elke winkel en restaurant in de wereld constant niet-bijbelse 
muziek afdraait. Dit alles zal hun gedachten vullen en hun band met Jezus 

Christus breken. 
 

*Bedek salontafels met tijdschriften en kranten zodat ze 24 uur per dag worden 
overspoeld met wereldnieuws, zorg voor veel reclameborden langs de wegen die 

hen aantrekken wanneer ze rijden. 
 

*Overspoel de brievenbussen met oninteressante post, catalogi, prijsvragen van 
allerlei aard en allerlei promotionele brieven waarin gratis producten en 

reclamediensten met valse hoop worden aangeboden. 
 

*Plaats veel magere en prachtige modellen op de eerste pagina's van 

tijdschriften, zodat mannen gaan geloven dat uiterlijke schoonheid belangrijker 

is dan innerlijke schoonheid, en op dat moment zullen ze ontevreden zijn over 

hun vrouwen, wat snel tot het uiteenvallen van gezinnen zal leiden. 
 

*Tijdens hun pauzemomenten of ontspanning, moedig hen aan om overdreven 

te zijn, zodat ze na dat moment volledig uitgeput terugkeren, helemaal niet in 

vrede en niet voorbereid op de komende week. 
 

*Laat ze niet de natuur in gaan om te mediteren over de wonderen van God. 
 

*Stuur ze naar pretparken, stuur ze naar sportevenementen kijken, stuur ze 
naar concerten, naar de bioscoop. 
 

*Houd hen bezig, bezig, bezig en wanneer zij samenkomen voor geestelijke 
ontmoetingen, train hen dan om te roddelen, te kletsen, zodat zij na deze 

ontmoetingen vertrekken met verontruste geesten en onevenwichtige emoties. 
 

*Ga door, laat hen werken om zielen te winnen, maar vul hun leven met zoveel 
goede doelen zodat zij geen tijd hebben om de macht te zoeken die van Jezus 

komt. Zeer binnenkort zullen zij werken en dit alles op hun eigen kracht doen, 

en hun gezondheid en gezin opofferen voor de goede zaak. En het zal lukken, 

het zal lukken… 
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Het was echt een goede conventie! De gevallen engelen hebben dus heel snel 

de conventie verlaten, met de opdracht de christenen te leiden om het overal 

steeds drukker te hebben, om steeds meer haast te hebben, om hier en daar te 

gaan. 
 

De vraag die we moeten stellen is: "Is satan geslaagd in zijn missie?" 

Oordeel zelf. 
 

CIRCULAIRE VAN SATANISTEN 
 

Aan alle satanisten: vertegenwoordigers, vorstendommen, aan alle 

agenten, aan alle machten, aan alle boze geesten en alle krachten van 

demonen van het universum: 

 

Christenen doen ons elke dag meer en meer pijn, en als we niet oppassen, zullen 

we allemaal verliezen. 
 

Ik zou uw aandacht willen vestigen op de besluiten die zijn genomen tijdens 

onze vergadering van Dinsdag 1 november 1991, van middernacht tot één uur 

's nachts. 
 

Bedenk dat niet alle christenen op de hoogte waren van onze activiteiten die we 

vorig jaar hadden gepland, en daarom hebben we er veel gevangen, en ik 

feliciteer jullie daarmee. 
 

Maar op dit moment zijn de dingen aan het veranderen, zoals ik kan zien in 

controlenummer x-x-1-00 voorbij dood en leven en ons geheime nummer om 

het universum te beheersen. 

 
De christenen worden steeds meer overwinnaars door de kracht van het gebed 

en ook door hun vast geloof. Wat zullen we doen? 

 

Dit is wat we zullen doen om succesvol te zijn: 

 

Laten we onze trucs benadrukken door de Bijbel op de verkeerde manier te 

gebruiken, vooral voor predikanten en voorgangers; en laten we ook de 
technieken en tactieken gebruiken die we voor de jaren negentig hebben 

besloten. 
 

Laten we even wat serieuzer zijn dan voorheen. Hieronder staan enkele 
tactieken en trucs die jullie op christenen zullen gebruiken. Maar niet allemaal, 

sommigen zitten al in onze netten. En pas niet op voor de huichelaars; wij 

bezitten ze al: 

 

1- Sta hen niet toe de Bijbel te lezen, die de bron van leven is, maar 

moedig hen eerder aan om andere boeken te lezen dan de Bijbel, zoals religieuze 

boeken, grappige verhalen, tijdschriften uit onze bibliotheek en andere minder 

interessante boeken. Op die manier zullen ze, wanneer de verleiding komt, niet 
langer de kracht hebben om te weerstaan. 

 

2- Laat hen nooit vasten voor een rechtvaardige zaak. Als zij dat deden, 

zouden zij sterk zijn en wij zouden vernietigd worden. 
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3- Duw ze om lui te zijn in het gebed. Want als jullie hen toestaan te 

bidden, zal de Geest van God hen in staat stellen onze plannen te 

ontdekken en ons te overwinnen. 
 

4- Vraag hun om arm te blijven door hen te verbieden tienden, offers, 

aalmoezen, enzovoort te geven. En vraag hen ook om elkaar niet lief te hebben, 

zodat ze niet verenigd zijn en ons plan kan worden uitgevoerd. 

 

5- Sta hen toe af en toe tiende te geven, want God houdt van hen die met 

vreugde geven. Maar wanneer ze arm zijn, hebben ze geen vreugde, zij geven 
niet de gehele tiende omdat zij veel problemen zullen hebben en met veel 

aarzeling en spijt zullen geven. 
 

6- Sta niet toe dat zij elkander liefhebben met een ware en oprechte liefde van 

hun Meester Jezus Christus (O, ik wil die naam nooit uitspreken!). Laat ze elkaar 

slechts liefhebben met de mond, maar niet met deze liefde die uit het hart komt. 

(Bijbelboek 1Korintiërs 13. Verander verzen 7 en 8 door te zeggen dat mens niet 

moet liefhebben tot het punt mens hartpijn hebt, dat er grenzen zijn...). 
 

7- Zorg dat ze elkaar bekritiseren. 
 

8- Geef hun de vrijheid en wijsheid in de leugen en om altijd leugens te vertellen. 

En beetje bij beetje zal dit de schakel vormen die hen zal helpen het koninkrijk 

van satan binnen te gaan tot de stad van vuur voor altijd. Ik wil dat jullie trucs 
kunnen oefenen of gebruiken volgens de gegeven richtlijnen. 

 

9- Laat hen alles weten over de wederkomst van Jezus Christus (Oh, die naam!), 
maar door hen te dwingen te denken dat er nog tijd is, door hen te vertellen dat 

dit over 100 jaar, 200 jaar of meer kan gebeuren, terwijl Jezus in werkelijkheid 

zeer spoedig terugkomt en hij houdt altijd zijn woord! Weet dat met zijn 

spoedige terugkeer, onze positie met de dag zwakker wordt. 

 

10- Laat ze niet getuigen of het Evangelie verkondigen. Dring er bij hen die 

televisie hebben op aan vaak uren voor hun televisie te blijven, zodat zij 

geen tijd hebben om de Bijbel te lezen of te bidden. Laat ze elkaar haten, 
laat ze gescheiden blijven. 
 

Ik zal jullie meer trucs sturen, maar voor nu, gebruik eerst deze tactieken, deze 
tien. Als er complicaties zijn, bel dan de directe lijn 00-000-000. Jullie zullen dan 

uw codenummer geven. 
 

N.B.: Loop altijd met deze brief en geef hem aan niemand anders, want als de 
christenen de geheimen ontdekken, komen wij in grote moeilijkheden en zal ons 

plan mislukken. 
 

Ik wens jullie allen veel succes met deze geheime uitgave 1990-1999 en vergeet 
nooit ons wekelijks op het hoofdkwartier te ontmoeten. 
 

De volgende keer zullen we de volgende punten bespreken: 

 

1) Hoe kunnen we alle voorgangers laten falen? 

 

2) Hoe kunnen wij de beste middelen gebruiken om gelovigen te ontmoedigen? 
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3) Hoe kunnen wij gelovigen vangen? 

 

4) Hoe kunnen wij hun gebedsleven verhinderen? 

 

5) Hoe kunnen we onze agenten binnen te gaan in hun dwaasheden? 

 

Als jullie suggesties hebben, breng ze dan mee om de bovenstaande 

onderwerpen aan te vullen. 
 

De uwe, voor de strijd die dag en nacht doorgaat, 24 uur per dag. 

 

Lucifer, satan 

 

De genade zij met allen, die onze Here  
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben! 
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Uitnodiging 
 

 

Beste broeders en zusters, 
 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet 

doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan: 

 
1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en 

verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij 

om u bij hen aan te sluiten. 

 
2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze 

deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst 

alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te 

vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te 
verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in 

overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te 

onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn 

woord, zullen wij u met vreugde ontvangen. 

 
De genade van de Here Jezus zij met u! 
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